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PASEN VIEREN 
De Veertigdagentijd, begonnen op Aswoensdag, bereidt ons voor op het grootste 
christelijke feest, namelijk Pasen.  De laatste week van de Veertigdagentijd is de 
Goede Week die uitmondt in het Paasfeest. Pasen wordt gevierd op de zondag na 
de eerste volle maan in de lente!   
Palmzondag 2 april vieren wij de blijde intocht van de Heer Jezus in Jeruzalem. De 
mensen en de kinderen waren zo enthousiast dat zij de straten versierden met 
palmtakken en kleden. Men zwaaide de koning van de vrede toe met de palmtakken 
en men zong hem toe: “Hosanna in den hoge!”. In onze parochie vieren wij de 

Palmzondag met de Eucharistievieringen met zegening en uitreiking van de groene 
palmtakjes om 9.15 uur in Wouwse Plantage en om 11.00 uur in Wouw. Tijdens 
de viering om 11.00 uur is er ook een Palmpasen-processie met de eerste 
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communicanten en andere kinderen. De Palmpasenstok is een samenvatting van 
het verhaal op zichzelf: Het kruis en het broodhaantje verwijzen naar het lijden en 
sterven van Jezus en de zwakheid van Petrus op dat moment, de versiering met 
palmtakjes naar de blijde intocht van Jezus, de kleuren van bloemetjes en snoepjes 
verwijzen naar het feest van Pasen zelf. 
Witte Donderdag 6 april herdenken wij het Laatste Avondmaal van de Heer Jezus 
met zijn leerlingen. Jezus heeft toen de Eucharistie aan de kerk gegeven om steeds 
opnieuw, in alle tijden, zijn aanwezigheid en nabijheid te kunnen ervaren en 
herinnerd te worden aan onze dienstbaarheid aan en zorg voor elkaar ( de 
voetwassing aan het begin van het Laatste Avondmaal ). Deze speciale dag wordt 
Witte Donderdag genoemd, vanwege de kleur wit in de liturgie. Het is een avond 
van ingehouden dankbaarheid om Jezus’ liefde. Om 19.00 uur is in de 
Lambertuskerk de Avondmis van Witte Donderdag. 
Goede Vrijdag 7 april herdenken wij het lijden en sterven van onze Heer aan het 
kruis. De vraag kan gesteld worden, waarom deze dag “goed” genoemd wordt. Het 
was immers toch heel verdrietig. Maar toch spreken wij van Goede Vrijdag omdat 
Jezus uit liefde voor ons allen zijn eigen leven gegeven heeft. Door zijn bloed zijn 
wij verlost. Deze dag is een vasten- en onthoudingsdag om alle aandacht te geven 
aan het verhaal van het lijden en sterven van de Heer. Om 15.00 uur is in de Sint 
Lambertuskerk de Kruisweg: een viering van meditatieteksten, beelden en muziek 
over het lijden en sterven van de Heer. Om 19.00 uur is de Liturgie van Goede 
Vrijdag in de Sint Lambertuskerk met het lijdensverhaal, de universele voorbede 
voor Kerk en wereld, de kruisverering en de Heilige Communie. 
Paaszaterdag 8 april begint om 20.30 uur, vlak na de zonsondergang, het eigenlijke 
Paasfeest met de Paaswake. Dit is de viering van de verrijzenis van de Heer: de 
wijding van de nieuwe paaskaars, intocht met het licht, paasjubelzang, dienst van 
het woord, wijding van het doopwater, dienst van de Eucharistie. De paaswake is 
een viering vol met symbolen van de verrijzenis en het nieuwe leven met Jezus 
Christus, de opgestane Heer. 
Paaszondag 9 april vieren wij het hoogfeest van Pasen. Elke zondag heeft, afgeleid 
van Pasen, als dag van de Heer een paaskarakter. Maar dit is de zondag van de 
zondagen. De Eucharistievieringen van Pasen zijn om 9.15 uur in de St. 
Gertrudiskerk te Wouwse Plantage en om 11.00 in de St. Lambertuskerk te Wouw. 
En dan begint de Paastijd die vijftig dagen duurt tot en met Pinksteren. Een hele 
tijd om stil te staan bij de nieuwe lente, het verrijzenisleven, in verbondenheid met 
onze Heer Jezus Christus. De tweede Paasdag, maandag 10 april, vieren wij om 
11.00 uur de Eucharistie in de Sint Lambertuskerk. 
Een heel programma, een mooi programma !  Vier Pasen ! Weet dat u/jij welkom 
bent en dat je verwacht wordt ! 
Goede voorbereidingen en straks een zalig Paasfeest ! 
Pastoor Frans Verheije 
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OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP   
Het team van lectoren en acolieten van de geloofsgemeenschap Wouw is dringend 
op zoek naar versterking. Deze oproep is vooral ook bestemd voor inwoners van 
Heerle en Moerstraten. Wij zouden het erg fijn vinden als ook zij zich bij onze kerk 
betrokken blijven voelen.  We hopen dat  er mensen reageren die bereid zijn af en 
toe op zondag de vieringen te ondersteunen. 
Acolieten kunnen zich aanmelden  bij pastoor F. Verheije, email:  
pastoorverheije@gmail.com  
Lectoren graag aanmelden bij onderstaande. 
Dina Pellis, email: dhjpellis@gmail.com  tel: 0165 302725 of 06 15336909 

 

 
 
Op de foto hierboven ziet u het huidige team lectoren, die op 7 maart een 
bijeenkomst hadden: Annelies Schoonen, Ineke van Lande, Winnie van 
Nieuwenhuyzen, Dina Pellis en Peter van Steekelenburg. 

mailto:pastoorverheije@gmail.com
mailto:dhjpellis@gmail.com
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PALMPASEN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een bijeenkomst voor alle kinderen van de basisschool  
 
Hallo jongens en meisjes, Wij vinden het heel fijn dat we jullie weer kunnen 
uitnodigen om samen een Palmpaasstok te maken. Wij zorgen voor een stok en 
crêpepapier en een haantje. De lekkernijen moet je zelf meenemen. Denk aan 
paaseitjes, theezakjes, fruit, koekjes enz. Als je deze dingen alvast in folie inpakt en 
er een lintje aan bevestigt, kun je het gemakkelijk aan je palmpaasstok hangen. 
(Geen losse dingen meegeven!) Wanneer: Zondag 2 april om 9:30 uur. Waar: 
parochiecentrum Torenplein 1a te Wouw We lopen samen met alle kinderen en 
begeleiders naar de kerk waar de Palmpaasstokken worden gewijd tijdens de viering 
op Zondag 2 april om 11:00 uur in de kerk van Wouw. Tijdens de viering ga je bij 
papa en/of mama zitten die alvast een plekje zoeken in de kerk. De stok mag je na 
afloop van de viering zelf aan iemand in je omgeving geven die ziek is of misschien 
wel aan een buurman of buurvrouw die eenzaam is. Of aan je opa of oma. Deze 
persoon zal hier erg blij mee zijn. Doe je mee? Laat het ons dan even weten of je 
komt voor maandag 27 maart. Opgeven via: mirella@samenkerk.nl, ovv je naam, 
telefoonnummer, school en groep. (Communicanten zijn niet automatisch 
opgegeven) 

 
DE HELPENDE HAND 
De Helpende Hand hoopt van harte dat u uw kledingkasten weer eens op orde 
brengt. U hoeft geen schuldgevoelens te hebben als u goede kledingstukken, die u 
toch niet meer draagt, op dinsdag 28 maart naar de Mariakapel van de kerk in 
Wouwse Plantage brengt.. Daar worden dan door vrijwilligers van De Helpende 
Hand kleren, speelgoed en levensmiddelen opgehaald. Deze goederen worden 
deels rechtstreeks geschonken aan kansarme mensen. Wat resteert wordt verkocht 
in de tweedehandswinkel van De Helpende Hand te Beerst. De opbrengst hiervan 
komt ten goede aan sociale doeleinden. 
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U wordt gevraagd kleding in plastic zakken te doen en speelgoed en 
levensmiddelen afzonderlijk en stevig te verpakken. Op dinsdag 28 maart zal de 
Mariakapel geopend zijn van 09.00 uur tot en met 12.00 uur. Voor meer informatie 
over de Helpende hand kunt u terecht op www.vzwdehelpendehand.be 
Hartelijk bedankt! 
Huub Raaymakers 
 

BEDEVAART NAAR HAKENDOVER 
Op tweede paasdag, 10 april., vindt de jaarlijkse bedevaart naar Hakendover 
plaats. Veel mensen gaan dan naar dit dorp in België om daar op een bijzondere 
manier invulling te geven aan hun geloof. Andere redenen voor deze reis zijn ook 
wel het folkloristisch schouwspel van de paardenomloop op de graanvelden en 
het weerzien van bekende bedevaartgangers van elders. 
Voor nadere informatie kunt U terecht bij Marly van Neerbos-Buys, tel. 
0611331264 en bij , Jenny van Rijen-Mangelaars:, tel. 0625558931 
Huub Raaymakers 

DAGBEDEVAART EN DRIE-DAAGSE (ZORG)BEDEVAART 
NAAR BEAURAING 
 
Nu de jaren van coronabeperkingen goddank achter ons liggen zijn we heel blij dat 
we weer op bedevaart kunnen gaan. We kunnen en mogen weer op pelgrimage 
naar Maria met het Gouden Hart in Beauraing!   
Het pelgrimsoord in de Belgische Ardennen waar van 29 november 1932 tot 3 
januari 1933 Maria     33 keer verschenen is aan de vijf kinderen Voisin en 
Degeimbre. 
In juni 2021 is Beauraing ook nog zwaar getroffen door een tornado en vanwege 
die herstelwerkzaamheden konden we vorig jaar ook niet op het heiligdom 
overnachten. Wat hebben veel pelgrims dat gemist. Inmiddels zijn alle 
herstelwerkzaamheden op het accueil voltooid en kunnen de Zusters weer 
pelgrims ontvangen voor een langer verblijf.   
 
Tegenwoordig leven veel mensen in een wereld die oppervlakkig is en gejaagd, 
terwijl er zoveel gebeurd in de wereld. Zeker het afgelopen jaar…...velen zijn 
zoekende…. We vinden maar moeilijk de tijd, rust en stilte die nodig zijn voor 
inkeer in onszelf, voor contact met God, voor gebed en bezinning. Goed geleide 
bedevaarten maken stilte, rust, inkeer en bezinning mogelijk.  
 
Voor de 76e keer vertrekken dit jaar vanuit bisdom Breda weer de jaarlijkse 
bedevaarten naar deze Maria-verschijningsplaats. Zij gaf aan de vijf kinderen een 

http://www.vzwdehelpendehand.be/
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boodschap: ”Bouw een kapel en laat de mensen hier ter bedevaart komen. ”Maria, 
de Moeder met het Gouden Hart, geeft er een plaats aan iedereen: Zieken en 
Gezonden. 
Als pastorale leiding gaan mee de tot Erekapelaan van het Heiligdom benoemde 
Vicaris Paul Verbeek en pastoor Hans van Geel. 
 
De zorgbedevaart voor West-Brabant en Zeeland wordt gehouden in het weekend 
van 17-18-19 juni en begeleid door  een (niet meer praktiserend) arts, 
verpleegkundigen en vrijwilligers, die borg staan voor een goede verzorging. 
Deze dagen worden doorgebracht in een gezellig samenzijn op het Heiligdom. De 
prijzen voor de  3-daagse reis, incl. busreis, verblijf en maaltijden zijn voor een:  
éénpersoonskamer met sanitair: € 275,00. 
tweepersoonskamer met sanitair: € 260,00. 
éénpersoonskamer met gedeeld sanitair op de gang: € 240,00. 
tweepersoonskamer met gedeeld sanitair op de gang: € 240,00. 
  
De dagbedevaart vertrekt zondagochtend 18 juni vroeg vanaf de opstapplaatsen 
Zevenbergen, Roosendaal, Bergen op Zoom rechtstreeks naar Beauraing. 
Om 11.00 uur is er een hoogmis en ’s middags om 14.45 uur het Lof met 
ziekenzegening. 
De dagbedevaartgangers vertrekken om ongeveer 16.30 uur  weer vanuit Beauraing 
en worden daarbij uitgezwaaid door de achterblijvers. 
De onkosten hiervoor zijn voor volwassenen € 30,00 per persoon en voor jongeren 
t/m 18 jaar € 17,50 per persoon. Er wordt de mogelijkheid geboden om op het 
accueil ’s middags mee de warme maaltijd te eten tegen een meerprijs van € 20,00 
per persoon. Hiervoor kunt u zich bij uw aanmelding voor de bedevaart bij uw 
propagandist ook voor inschrijven. 
Beide busreizen verlopen zonder tussenstop rechtstreeks naar Beauraing. 
De inschrijvingstermijn voor de zorg-bedevaart sluit op 15 mei. 
Voor de dagbedevaart op 1 juni. 
Belangstellenden kunnen informatie inwinnen/aanmelden bij:  
Nispen e.o.: Mevr. A. Bijl-Remeijsen tel. 06 – 11 10 47 05 
Roosendaal e.o. : Dhr. J. Goorden tel. 0165 -56 38 41 / 06 - 23 42 28 01 
Steenbergen e.o. : Mevr. C. van Beurden- van Wiggen tel.  06 – 16 16 20 40 
 
Bezoekt u ook eens onze website: www.bedevaartbeauraing.nl  
 
 
 

 

http://www.bedevaartbeauraing.nl/
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FEESTDAG HEILIGE GERTRUDIS 
 
17 Maart is de officiële gedenk- en feestdag van de H. 
Gertrudis, patrones van o.a. de kerk in Wouwse Plantage. 
Vanwege deze bijzondere dag zal voor de viering van 
zondag 19 maart a.s. in de kerk van Wouwse Plantage een 
bloemetje worden geplaatst bij het beeld van Gertrudis en 
kunt u er een kaarsje bij aansteken. 
 
Gertrudis werd geboren in het jaar 626. Zij wilde alleen 
Christus dienen en ging al op jonge leeftijd in het klooster 
en blonk uit in de naastenliefde. Voor Ierse monniken liet 
zij een rust- en ziekenhuis bouwen. Zij is overleden op 17 
maart 659 en ligt begraven in het klooster van Nijvel 
(België). Gertrudis is patrones van de pelgrims, reizigers, 
ziekenhuizen, weduwen en armen. Haar hulp kan worden 
ingeroepen bij de bestrijding van muizen- en rattenplagen. 
Adrie Koolen 
 
AWUT EN AJAK, ZUID-SOEDAN: 
‘SAMEN OVERLEVEN IS GEMAKKELIJKER DAN ALLEEN’ 
 
Awut en Ajak kenden elkaar niet toen ze hun huizen en echtgenoten verloren in 
de gewelddadige burgeroorlog van Zuid-Soedan. Ver van de dorpen waar ze 
vroeger woonden, werken ze nu hard om iets nieuws op te bouwen.  
Toen de man van Awut in de oorlog was gedood, vluchtte ze met acht kinderen, 
weg van het geweld. Een barre tocht door de bush bracht hen naar het stadje Malek 
aan de Witte Nijl. Ze werd daar met open armen ontvangen en kreeg een eigen 
stuk land. Awut praat niet graag over deze tijd. ‘Het was vreselijk om te moeten 
vluchten,’ vertelt ze. ‘Dagenlang zaten we onderweg zonder eten en drinken.’ 
Awut en de kinderen kwam bang en hongerig aan in Malek. Zonder thuis, geld of 
eten. Maar ze werden met open armen ontvangen. Veel hadden de mensen in 
Malek echter niet te delen, toen Awut en haar familie aankwamen. ‘We leefden van 
wilde vruchten,’ herinnert Awut zich die moeilijke periode. ‘Toen kwam de lokale 
partner van Vastenactie, die bood hulp en dat veranderde ons leven. De bewoners 
van Malek gaven me een stuk land en van de hulporganisatie kregen we zaden. Nu 
plant ik mijn eigen gewassen. Met hard werken kan ik mijn familie onderhouden. 
Sterker nog: we kunnen wat sparen en we lenen inmiddels zelf geld uit aan de 
gemeenschap.’  
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Al snel kon Awut de steun en liefde die ze zelf kreeg, doorgeven aan anderen. 
Zoals aan Ajak, die met zeven kinderen terugkeerde naar haar geboortedorp Malek, 
omdat haar man in de oorlog ernstig gewond was geraakt. Hij overleed uiteindelijk 
aan zijn verwondingen. ‘Awut verwelkomde ons en gaf ons een plek vlak naast die 
van haar,’ vertelt Ajak. ‘Vanaf de eerste dag zorgde zij dat we genoeg te eten 
hadden. Zelf had ik helemaal niets, totdat zij ons hielp.’ 
Toeval bracht de twee vrouwen bij elkaar en nu zijn ze goede vriendinnen. ‘Ik ben 
haar dankbaar,’ zegt Ajak. ‘Ze heeft me erdoorheen gesleept toen mijn man erg 
ziek was en ik niets meer had. Ze gaf me een slaapplaats en zorgde voor mijn 
familie tot ik dat zelf weer kon. Nu zitten we vaak samen en praten we over het 
leven. Als zij het moeilijk heeft, kan ik haar opvrolijken. En andersom. Ze is een 
heel goede vriendin geworden: we helpen elkaar.’ Awut knikt instemmend. ‘We 
delen alles,’ zegt ze. ‘En Ajak en ik doen ook alles met z’n tweeën. Doordat we 
samen ons land bewerken, kunnen we allebei voor onze familie zorgen. En we 
houden de kinderen hier veilig bij elkaar.’ ‘Als vluchteling is het slim om de handen 
ineen te slaan,’ vindt Ajak. ‘Samen overleven is makkelijker dan alleen. En het 
allerbelangrijkste: bewaar de vrede. Laten we als één volk in één wereld 
samenleven!’ 
 

MENSEN ONDERWEG VASTENACTIE 2023 
 
Campagneproject 2023: Zuid-Soedan 
Wat doet Vastenactie? 
 
Het project dat we steunen, richt zich op kwetsbare groepen ontheemden in de 
deelstaat Warrap, in het westen van het land. Het doel is ervoor te zorgen dat de 
deelnemers na afloop in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.  
 
Warrap is de meest onderontwikkelde deelstaat van het land en ging nog in 2020 
gebukt onder periodes van ernstig geweld, veroorzaakt door diefstal van vee, 
conflicten over hulpbronnen, seksueel geweld en wraakacties. Door het geweld, de 
onveiligheid en de extreme voedselonzekerheid in het gebied verlaten mensen hun 
gemeenschappen en gaan op zoek naar voedsel en veiligheid. Niet voor niets zijn 
er in Warrap de meeste ontheemden van heel Zuid-Soedan: 287.000 mensen. De 
meeste mensen zijn hier afhankelijk van landbouw voor hun levensonderhoud. In 
grote delen van Zuid-Soedan zijn de infrastructuur én het ecosysteem echter erg 
fragiel. Zo werden in 2020 60.000 mensen in Warrap getroffen door grote 
overstromingen, wat desastreuze gevolgen had voor hun voedselvoorziening. 
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De 1500 deelnemers aan het 
Vastenactie-campagneproject – 
overwegend vrouwen, waaronder 
kwetsbare groepen als oudere 
vrouwen en vrouwen met een 
beperking - worden getraind in 
duurzame landbouw- en 
veeteeltmethodes. Doel is dat ze 
voldoende en gevarieerd voedsel 
voor hun familie kunnen 
verbouwen én voldoende 
zaaigoed overhouden voor het 
volgende seizoen. Door samen op 
te trekken in coöperaties, vormen 
de boeren bovendien een sterkere 
onderhandelingspartner voor 
partijen die hun oogst willen 
kopen en kunnen ze betere prijzen afspreken. Naast de trainingen ontvangen de 
deelnemers ook zaaigoed en gereedschappen om de grond te bewerken.  
 
Er is speciale aandacht binnen het project voor de positie van vrouwen en meisjes, 
met als doel ze een volwaardige plaats te laten innemen in hun gemeenschap. De 
mannen worden daar uitdrukkelijk bij betrokken. Daarnaast is er aandacht voor 
het vroegtijdig signaleren van mogelijke conflicten om daarmee de kans op het 
oplaaien van nieuw geweld zoveel mogelijk te voorkomen. Tenslotte leren de 
gemeenschappen hoe ze zich kunnen voorbereiden op mogelijke natuurrampen, 
hoe ze die op tijd kunnen zien aankomen en hoe ze de gevolgen daarvan zoveel 
mogelijk kunnen beperken. 
 
Wat dragen we bij? 
Groentezaad voor 1 seizoen voor 1 familie € 10 
Set gereedschap (schoffel, gieter, schep)    € 12 
Zaad en gereedschap voor een familie   € 22 
Kruiwagen     € 41  
Ploeg      € 85  
Waterpomp op zonnepanelen    € 1.240 
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Campagne 2023:  Mensen onderweg 
 
De jaarlijkse Vastenactiecampagne staat dit keer in het teken van mensen die hun 
huis moesten verlaten. Zij ontvluchtten bijvoorbeeld geweld of grote 
natuurrampen. Anderen zijn van hun land gezet. Allemaal proberen ze elders een 
nieuw bestaan op te bouwen. 
 
Vastenactie is dit jaar bestemd voor de vluchtelingen in Zuid-Soedan. 

Actueel: Vastenactie steunt slachtoffers aardbeving Syrië en Turkije.  

Als inleg in dit blad vindt u het  
VASTENZAKJE 

Achterin de kerk van Wouw en Wouwse Plantage liggen ook vastenzakjes. 
In al de vier geloofsgemeenschappen wordt het vastenzakje niet opgehaald, u 
kunt het als volgt inleveren:  

• In brievenbus bij Parochiecentrum Wouw en Heerle, pastorie of kerk  

• In brievenbus bij kerk in Wouwse Plantage 

• Wouwse Plantage: in brievenbus Kamperfoeliestraat 11 (A. Koolen) 

• Moerstraten: in brievenbus Moerstraatseweg 101A (Ineke Janssen) 

• In bus achterin de kerk van Wouw en Wouwse Plantage 

• Met viering  31 maart ParelMoer Moerstraten in mandje en /of 

collectebus   

• Met Pasen in mandje en/of collectebus in kerk  Wouw en Wouwse 

Plantage  

U kunt ook uw gift overmaken op IBAN-nummer:  
NL21 INGB 0000 0058 50  t.n.v. Vastenactie, Den Haag  
Of gebruikmaken van deze QR-code  om uw gift direct via website 
www.vastenactie.nl over te maken. 

http://www.vastenactie.nl/
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Namens de VASTENACTIE alvast bedankt voor uw gift 
De Vastenactiegroep 

CARITAS WAAR STAAN WE NU! 

Onderstaand volgt puntsgewijs een opsomming van 
activiteiten, welke we in 2022 hebben ontplooid. 

- Sponsoring puzzeltocht in Wouw 
- Maandelijks caritasbloemetje in alle kerkdorpen 
- Aandachtskaartjes in Moerstraten 
- Bezoek aan nabestaanden 
- 13 kerstpakketten bezorgd 
- Samenwerking met kindervakantiewerk; voor één gezin de bijdrage betaald 
- Contacten met de opbouwwerker; St Paul (sport, zwemlessen) 
- Ondersteuning van een gezin met schoolgaande kinderen 
- Verzorgen vastenactie 
- Collectes regelen 
- Samenwerking met de redactie van parochieblad; artikelen over sociale 
voorzieningen 
- Informatieverstrekking aan scholen en jeugdhulpverlener over caritas 
 
Heeft u vragen over onze activiteiten of een idee voor 2023 bel of mail. 
Gertruud Brooijmans, Voorzitter Caritas Onze Lieve Vrouw in het Woud 
Tel. 0165-308230 / email caritasolv@samenkerk.nl 
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GELUIDSINSTALLATIE IN LAMBERTUSKERK VERNIEUWD 
 
De laatste tijd kwamen er steeds meer klachten over de geluidskwaliteit . 
Steeds meer kregen we last van zoemend en piepend geluid, wat ook te horen was 
bij de livestream- uitzendingen. 
Omdat een nieuwe geluidsrecorder een grote investering is, hebben we eerst 
getracht om andere maatregelen te treffen.  
Alle speakers zijn nagekeken en van enkele is het binnenwerk vernieuwd, maar dat 
bleek toch onvoldoende.  
Daarom heeft het parochiebestuur in december besloten om een nieuwe recorder 
aan te schaffen, een investering van rond de € 5000,-. 
Ook hebben we een losse microfoon besteld, die we bij begrafenissen en andere 
diensten in kunnen zetten. 

Enkele weken geleden begaf de oude recorder het helemaal en zijn er een 2 tal 
vieringen geweest, waar de geluidsinstallatie helemaal niet meer werkte. 
Afgelopen week is de nieuwe recorder uitgeleverd en geplaatst.  
Maar daar was wel voorbereidend werk voor nodig. Om alle kabels netjes te 
kunnen verwerken en vast te zetten, hebben we een 2e hands kast aangeschaft, 
waar alle apparatuur netjes in is verwerkt.  
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Gelukkig kunnen we altijd een beroep doen op Guust Luijckx als vrijwilliger, die al 
vele jaren alle elektrische zaken in onze kerk verzorgt. 
Kwaliteit staat bij Guust hoog in het vaandel en hij is altijd innovatief en door zijn 
grote humor is het heel fijn samenwerken met Guust. Ook de  kast van de 
verwarmde kussentjes heeft hij voorzien van stopcontacten en diverse bedradingen 
en nu weer de inrichting van de geluidskast.  
Op deze wijze heeft de parochie door zijn bijdrage al vele duizenden euro’s 
bespaard en we zijn daar Guust heel erkentelijk voor. 
We hebben nu ook de mogelijkheid om via een laptop muziek te verzorgen, wat 
bijvoorbeeld heel welkom is bij een begrafenis of een dienst  waarbij geen koor 
aanwezig is. 
Komende weken zullen we nog actie ondernemen voor de fine afstelling van de 
installatie. We zijn er stellig van overtuigd dat de vernieuwde installatie een fikse 
verbetering zal zijn. 
Het kost wat, maar dan heb je ook wat, luidt de uitspraak  
Namens parochiebestuur  Piet Backx , bestuurder gebouwen . 
 

MARIA, ICOON VAN GENADE 

Donderdagavond 23 maart houdt om 19.45 
uur Prof. Arnold Huijgen in de Protestantse 
Kerk (Dorpsstraat 10, Ossendrecht) een 
inleiding naar aanleiding van zijn in 2021 
verschenen boek: Maria, icoon van genade. 
Prof. Huijgen, verbonden aan de Protestantse 
Theologische Universiteit, gaat naar de Bijbel 
om Maria opnieuw in beeld te krijgen als 
Joods meisje, als moeder van de Verlosser en 
als moeder van de gelovigen. Hij analyseert 
theologische tradities en wijst de weg in 
hedendaagse kwesties als gender en 
seksualiteit. 
Kosten: vrijwillige bijdrage €5,- 
Voor meer info: w.lolkema@gmail.com of 
0164 314466 of Yolande van Steekelenbrug: 
06 44201855 

mailto:w.lolkema@gmail.com
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VERDRIET IN EEN FAMILIE 

  
Op 3 februari is onze medeparochiaan Theodora Catharina 
Maria (Dora) Raats, echtgenote van Gerard Huijsmans 
overleden. 
Dora Raats werd op 15 februari 1950 geboren aan de Boswijkdreef 
1 te Steenbergen. Ze was het 6e kind uit een gezin van 13 kinderen. 

Het waren de wederopbouw jaren na de oorlog waarin je als kind al op jonge 
leeftijd de handen uit de mouwen moest steken om zo het grote, katholieke gezin 
draaiende te houden.  
Ook de watersnoodramp uit 1953 had een grote impact op de familie. Maar liefst 
16 ooms, tantes, neven en nichten kwamen hierbij om het leven. 
Ze zat op de basisschool in Moerstraten en later ging ze naar de huishoudschool 
in Steenbergen. In 1966 ging ze al op haar 16e werken – wat in die tijd heel normaal 
was – en vond ze haar passie in de verzorging. Dit zou een rode draad in haar leven 
worden: het zorgen voor andere mensen.  
Jarenlang zorgde ze voor een verstandelijk gehandicapt kind en ging ze mee op de 
Zonnebloem-reizen over de Rijn, helemaal tot in Mannheim.  
Toen ze ouder werd ging ze op vrijwilligersbasis voor ouderen zorgen. Het geloof 
nam een belangrijke plaats in haar leven in. De meimaand is voor de katholieke 
gelovigen de Mariamaand bij uitstek, dan ging Dora langs de bij kapelletjes in de 
omgeving. Of ze gingen met hele gezin naar de openlucht eucharistie Wittem in 
Limburg. Later gingen Dora en Gerard, samen met hun dochter, naar Maria 
Bedevaartsoord Kevelaer, net over de grens in Duitsland. En zo genoten moeder 
en dochter volop tijdens deze jaarlijkse busreis en vonden ze weer steun bij elkaar, 
na moeilijke periodes in de jaren ervoor te hebben gekend.  
Maar bovenal stak ze veel energie in de zorg voor het gezin. Ze hield veel van lange 
wandelingen. Met 45 deelnemers aan de Wouwse avondvierdaagse, was Dora een 
van de recordhoudsters.  
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In 2012 werd haar eerste kleinkind geboren: Julot. Er volgde daarna in rap tempo 
nog drie kleinkinderen: Lieve, Pleun en Tobias. Vanaf 2012 was het voortaan ‘Oma 
Doortje’.  
Ze ging vaak oppassen in Breda en op bezoek in Amsterdam, later in Doorn, om 
tijd door te brengen met de kleinkinderen. Ze speelde met de kinderen, vaak met 
meer energie dan de kinderen zelf.  
Na een ernstige val op haar hoofd tijdens een wandeling naar hun juist gekochte 
levensbestendige huis heeft Dora anderhalf jaar door moeten brengen in een 
verpleeghuis. Daar is ze liefdevol verzorgd. 
Tijdig heeft Dora de ziekenzalving mogen ontvangen. 
Tot de laatste weken voor haar dood genoot ze ervan als de kinderen en natuurlijk 
de kleinkinderen op bezoek kwamen in het verzorgingstehuis. Maar de grootste 
glimlach kwam op haar gezicht als ze de stem van haar man Gerard hoorde. Tot 
aan haar laatste adem zorgde hij voor zijn vrouw Dora. Zo liefdevol als ze 
trouwden in 1972, zo lief waren ze voor elkaar tot de dood hen scheidde.   

 
Op 12 februari is onze medeparochiaan Walther (Waltherus 
Franciscus Gerardus) van Aert overleden. Walther is in 

Heerle geboren op 17 augustus 1948 als eerste kind in het gezin 

van vader Jac en moeder Cor. Na hem volgden nog drie jongens 

en vier meisjes. Het grote gezin ging wonen op de Herelse Heide. 

Walther was technisch aangelegd en knutselde met beperkte middelen van alles in 

elkaar. Na de lagere school ging hij in Bergen op Zoom naar de ambachtsschool. Hij 

sleutelde graag aan brommers en later aan auto’s. Walther ging werken als automonteur 

en vrachtwagenchauffeur. In 1970 begon hij bij Van Gaans in Roosendaal, waar hij 

jarenlang met veel plezier het magazijn runde. In 1995 hebben we er zijn 25-jarig 
werkjubileum groots gevierd. In 1975 trouwde de hij met Ineke Bastiaanse en zij kregen 

Marcel en Lydia. Ze verhuisden naar de Herelsestraat 38. Dit huis heeft Walther 

eigenhandig verbouwd. In zijn vrije tijd was hij vaak in de schuur aan het sleutelen, 

lassen en klussen. Daarnaast hield hij van lezen en ging hij graag op bezoek bij familie. 

In 1985 begonnen Walther en Ineke met het kweken van asperges. Zij maakten lange 

dagen om de asperges te steken, te sorteren en naar de veiling te brengen. Dit alles naast 

Walthers gewone werk, maar ze deden het met veel inzet en plezier. Later kwamen er 

andere teelten bij, veelal bloemen. Eind jaren negentig breidden de bezigheden zich uit 

met de aankoop van een loods en een kas op aangrenzende percelen. In maart 2003 

stond plots alles stil toen Walther een herseninfarct kreeg met grote uitval aan zijn 

linkerkant. Hij was nog maar 54 jaar en dit lot was moeilijk te accepteren. Maandenlang 

werkte hij hard aan zijn revalidatie in Roosendaal en Breda. Tegen de verwachting in 
leerde hij weer autorijden. Lopen bleef moeizaam gaan. In 2008 werd het eerste 

kleinkind geboren: Boreas. Hierna volgenden nog Alexander, Constantijn en Louise. 

Walther was een supertrotse opa. Zijn kleinkinderen waren zijn oogappels. Helaas was 

het voor hem lastig om veel met ze te ondernemen, vooral na een tweede beroerte in 
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2014. Ineke heeft hem hierna jarenlang intensief mantelzorg gegeven. Walther en Ineke 

vonden samen hun draai weer en reden regelmatig naar Eindhoven en Helmond om de 

kleinkinderen te zien. Het was wel duimen, dat ze de weg niet kwijtraakten. Onverwacht 

is Walther thuis in een coma geraakt en vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. We 

zijn blij dat naasten hem nog hebben kunnen bezoeken voor hij daar insliep. Hij is 74 

jaar oud geworden. Walther en Ineke waren meer dan 48 jaar getrouwd. Zijn uitvaart 

was op 17 februari in de St. Lambertuskerk. Dat hij ruste in vrede. 
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IN HEERLE 
Zaterdag 18 maart 17.00 uur: de overleden ouders Jac en Cor van Aert-van de 
Sanden en schoonzusje Lia van Aert-Notenboom, voor de vrede in de wereld. 
We gedenken de sterfdag van Michaël Gommers, Frans de Crom.  
IN WOUW 
Zondag 19 maart 11.00 uur: de overleden familie Machielse-van Akkeren en 
zoon Kees, de overleden ouders Jochems-Valkenburg, Elly Machielse-Jochems, 
Piet de Weerd, de overleden ouders Marinus Bovée en Anna Bovée-van de 
Weijgaert, Adrie Bastiaenen, Dora Huijsmans-Raats, Annemarie Taks, Petrus 
Taks, Ad Taks, Ellie Taks-Clarijs. We gedenken de sterfdag van Johanna 
Bastiaanssen-Nooren, Henk van der Zande, Johanna Taks-Verdonck, André 
Lauwerijssen.  
Zondag 26 maart 11.00 uur: Sjaak van Heijbeek, Jos Martens, Naantje 
Bastiaanse-Goorden.  
Zondag 2 april 11.00 uur: Cees de Bruijn, Ton van Winden, Frans van den Berg, 
de overleden familie van den Berg, de overleden ouders en overleden 
familieleden van de familie Hereijgers, Walther van Aert. We gedenken de 
sterfdag van Wilhelmina Oomen-Luijsterburg, Tommy Jansen en Wilbert 
Mariën.  
Donderdag 6 april (Witte Donderdag): geen intenties 
Vrijdag 7 april (Goede Vrijdag): geen intenties 
Zaterdag 8 april 20.30 uur:(Paaszaterdag) Cor Meeuwis-Maas, Ad Meeuwis, 
de overleden ouders Maas-Vinck.  
Zondag 9 april 11.00 uur: (Pasen) Johannes en Dingena Bastiaanse-Bals en 
overleden ouders, Mien Hertogh, het overleden echtpaar de Visser-Scheepers, 
Cor Nooren, Riet Nooren-Potters en Cornétje, Ed Kemperman, Bep 
Kemperman-de Vet, Cees de Bruijn, de overleden ouders Van Oorschot-
Uijtdehaag en zoon Henk, de overleden ouders Uijtdehaag-van den Brand, Jan 
Goorden, Marianne van Oers-van Aart, de overleden ouders Van Oers-van 
Tilburg, Harry Rubbens, Walther van Aert. De overleden ouders van Kees 
Rommers en Riet de Graaf, Kees Rommers en dochter Anouk. 
 
Maandag 10 april 11.00 uur:(tweede paasdag) Geen intenties 
IN WOUWSE PLANTAGE  
Zondag 19 maart 9.15 uur: de overleden ouders Christ en To Koolen-van 
Loenhout. 
Zondag 26 maart 9.15 uur: Cees Uijtdewillegen, Janus Vos(namens de 
broederschap van Hakendover), Naantje van Meel- Nuiten, Rina van Meel-van 

WIJ BIDDEN VOOR 
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Meer, Frans en Anneke Verdult-van Meel en hun zoon Peter. We gedenken de 
sterfdag van Cees van Meel, Naan Uitdewilligen-Balemans. 
Zondag 2 april 9.15 uur: Palmzondag 
Vrijdag 7 april 15.00 uur: Kruisweg 
Zondag 9 april 9.15 uur: Hoogfeest van Pasen de overleden ouders Christ en 
To Koolen-van Loenhout, Riet Vanaert-Prinsen(namens de broederschap van 
Hakendover), Jo van Loenhout-Devillers (namens de broederschap van 
Hakendover), de overleden ouders Adrianus en Tina Raaymakers-van Dorst. 
Cees van Meel, Rina van Meel-van Meer. We gedenken de sterfdag van Naantje 
van Meel- Nuiten, Jo Uijtdewillegen-van Doormaal. 
 
Op gebed: Walther van Aert 
 

GOEDE VRIJDAG: VIA CRUCIS  
Op vrijdag 7 april is het Goede Vrijdag en dan is er in de St. Lambertuskerk een 
bijzondere viering. Tenor Carel Jan Reuver zal dan, met Guus Siebelink op het 
orgel namelijk Via Crucis uitvoeren, een 
werk van Frans Liszt. Hij componeerde 
dit werk in 1878 en het neemt een 
bijzondere plaats in zijn oeuvre in. Het 
is feitelijk geschreven voor gemengd 
koor met solisten en orgel. Tijdens de 
viering wordt letterlijk stilgestaan bij 
elke statie van de kruisweg. Bij elk van 
die staties zal pastoor Verheije een 
gedicht voordragen. Ook livestream-
kijker kunnen volop van de uitvoering 
meegenieten. Wij bevelen het, samen 
met stichting Orgelfonds Wouw van 
harte bij u aan. 
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Parochie info 

Pastores:  • pastoor F. Verheije,  e-mail: pastoorverheije@gmail.com 
                 • diaken R. Keetelaar, e-mail diakenkeetelaar@gmail.com 
Telefonische bereikbaarheid parochie in geval van ziekte of overlijden 

Bel 06 15656260: 
Voor een ziekenbezoek, voor het ontvangen van de ziekencommunie, de ziekenzegen 
of het sacrament van de ziekenzalving een overlijden melden; afspraken maken voor 
de uitvaartdienst in de kerk of een kerkelijk afscheid in het crematorium. 
Dit telefoonnummer is niet bestemd voor alle gewone aangelegenheden zoals het 
opgeven van de misintenties (zie hieronder) 
Spreekuur in Wouw voor de gehele parochie 
Elke maandag tussen 10.00 en 11.00 uur in het parochiecentrum Torenplein 1a. U 
kunt terecht met al uw vragen over parochiële aangelegenheden. Ook het doorgeven 

van intenties is dan mogelijk.  Telefonisch bereikbaar:  06-30525509  
Opgeven intenties Intenties kunt u aanvragen:  
• via de website www.samenkerk.nl > Onze Lieve Vrouw in het Woud > Intenties  
• met een briefje in de bus van het parochiecentrum (Torenplein 1A, 4724 BC Wouw)  
• via één van onderstaande telefoonnummers  
· Heerle 0165-303102  
· Moerstraten 0165-303114  
· Wouw 0165-308230  
· Wouwse Plantage 0165-379855  
   of 0165-379883 
Misintentie: de kosten voor een intentie bedragen € 12.  Te betalen contant of via  
bankrek.nr. NL60RABO0372701396 t.n.v. Kerkbestuur OLV in het Woud. 
Doopsel Meer informatie op:  www.samenkerk.nl > Onze Lieve Vrouw in het Woud 
> Doopsel 
Parochiebijdrage: U kunt uw parochiebijdrage overmaken op bankrekeningnr. 
NL72RABO0372710492  t.n.v. Parochiefonds O.L. Vrouw in het Woud onder 
vermelding van “Parochiebijdrage”. 
Kerkbestuur: vragen, opmerkingen, suggesties of klachten kunt u sturen naar e-
mailadres: kerkbestuurolv@samenkerk.nl.  
Vertrouwenspersonen: 
Annette Vrijdag: vertrouwenspersoonolvA@samenkerk.nl of telefoon 06 53545460; 
Huub Raaymakers: vertrouwenspersoonolvH@samenkerk.nl of telefoon 06 
49686565 

Parochieblad: Het volgende nummer verschijnt op woensdag 12 april Kopij 
inleveren voor maandag 3 april via het emailadres: viertorens@samenkerk.nl of bij 
de contactpersoon in uw geloofsgemeenschap. 

Meer info op de parochiële website: www.samenkerk.nl 
 

NIEUWE INTENTIES:  
UITERLIJK  5 april 
aanvragen voor de periode:  

15 april – 7 mei 

http://www.samenkerk.nl/
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Vieringen in de parochie 

Onze Lieve Vrouw in het Woud 
Zaterdag 18 maart 
In Heerle om 17:00 uur, Woord- en communieviering, diaken R. Keetelaar 

Zondag 19 maart  
In Wouwse Plantage om 9:15 uur, Eucharistieviering, pastoor F. Verheije 
Gertrudiskoor, organist: Jacques Slock 
In Wouw om 11:00 uur, Eucharistieviering, pastoor F. Verheije 
Lambertuskoor, organist: Janno den Engelsman 

Zondag 26 maart  
In Wouwse Plantage om 9:15 uur, Eucharistieviering, pastoor F. Verheije 
Gertrudiskoor, organist: Hans Dogge 
In Wouw om 11:00 uur, Eucharistieviering, pastoor F. Verheije 
Cantores Lambertuskoor, organist: Frank Schijven 

Vrijdag 31 maart 
In Moerstraten om 19:00 uur, Woord- en communieviering, diaken R. Keetelaar 

Zondag 2 april, Palmpasen, zegening van de palmtakken 
In Wouwse Plantage om 9:15 uur, Eucharistieviering, pastoor F. Verheije 
In Wouw om 11:00 uur, Eucharistieviering, met zegening van de palmtakken,  en 
palmpaasstokken van de kinderen; voorstellen van de eerste communicanten; pastoor F. 
Verheije en diaken R. Keetelaar, Lambertuskoor, organist: Janno den Engelsman 

Donderdag 6 april, Witte Donderdag,  
In Wouw om 19:00 uur,  Eucharistieviering, pastoor F. Verheije en diaken R. Keetelaar, 
Lambertuskoor, organist: Guus Siebelink 

Vrijdag 7 april, Goede Vrijdag 
In Wouw om 15:00 uur Kruiswegviering, pastoor F. Verheije 
Cantor Carel Jan Reuver, organist: Guus Siebelink 
In Wouw om 19:00 uur Liturgie van Goede Vrijdag, pastoor F. Verheije en diaken R. 
Keetelaar. Lambertuskoor, organist: Jacques Slock 

Zaterdag 8 april, Paaswake 
In Wouw om 20:30 uur, Eucharistieviering, pastoor F. Verheije en diaken R. Keetelaar, 
Lambertuskoor, organist: Janno den Engelsman 

Zondag 9 april, Hoogfeest van Pasen 
In Wouwse Plantage om 9:15 uur, Eucharistieviering, pastoor F. Verheije 
Gertrudiskoor, organist: Jacques Slock 
In Wouw om 11:00 uur, Eucharistieviering, pastoor F. Verheije 
Lambertuskoor, organist: Janno den Engelsman 

Maandag 10 april, Tweede Paasdag 
In Wouw om 11:00 uur, Eucharistieviering, pastoor F. Verheije 
Cantores Lambertuskoor, organist: Frank Schijven 

 

 
De vieringen in Wouw zijn ook digitaal te volgen of later te bekijken via: 
www.samenkerk.nl > Onze Lieve Vrouw in het Woud > Uitzending vieringen. 

http://www.samenkerk.nl/

