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FEESTEN 
 
De grote feesten in onze parochie zijn bijna achter de rug:  
Kerstmis, 1e heilige Communie, Pasen Hemelvaart, het heilig Vormsel en 
Pinksteren.  
We vieren nog het feest van de heilige Drie-eenheid en we sluiten de feesten af 
met Sacramentsdag. Daarna komen de zondagen door het jaar met in augustus 
Maria tenhemelopneming. Dan op weg naar het feest van Christus Koning eind 
november. Dan begint de Advent weer.  
Op het feest van de heilige Drie-eenheid trekken Vader, Zoon en heilige Geest 
gezamenlijk langs. Is dat een feest?  
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Wie van ons denkt: nog een paar nachtjes slapen en dan is het feest van de heilige 
Drie-eenheid! Leeft dat feest bij ons eigenlijk wel?  
De 2de les van de Oude Catechismus, vraag 17 t/m vraag 22, gaat over de Drie-
eenheid. Vraag 22 luidt: "Hoe noemen wij de éne God in drie personen?" Het 
antwoord: "De éne God in drie Personen noemen wij de Allerheiligste Drie-
eenheid of Drievuldigheid". Er staat een 3-tje voor deze vraag. Dat betekent dat 
je dat antwoord moest kennen in de derde klas van de lagere school. We leerden 
het stomweg van buiten:  
"Er is één God, en er zijn drie personen". We begrepen daar natuurlijk niets van, 
zelfs niet met behulp van de drie lucifers van de pastoor die er één vlam van kon 
maken. Of het voorbeeld van de vlag: er zijn drie kleuren, maar het is een vlag. 
Het enige dat je nog weet is dat de pastoor nogal kwaad was, als je per ongeluk 
zei dat er drie goden waren.  
Het zei ons ook zo weinig. Jezus zal zijn leerlingen deze catechismusvraag wel 
nooit van buiten hebben laten leren.  
Maar ze hebben wél aan Jezus gemerkt dat er een Vader was in God, want Jezus 
raakte nooit uitgepraat over zijn vader. Zij hebben ook ondervonden, toen Jezus 
weg was, dat de Geest van Jezus op een hele bijzondere manier bij hen was. Sinds 
Jezus mogen we God "Vader" noemen.  
Als we een kruisteken maken - misschien doet u dat nog bij het opstaan en slapen 
gaan, of voor en na het eten - dan drukken wij daarmee uit dat we ons leven 
toevertrouwen aan de Drie-ene God.  
Het kruisteken - in de naam van de Vader, Zoon en heilige Geest - geeft aan dat 
wij ons hele leven willen stellen onder de bescherming van God.  
Het feest van de heilige Drie-eenheid moeten we niet aan theologen overlaten. 
Het feest staat niet ver af van ons eigen leven. Je ontmoet God waar mensen 
elkaar serieus nemen en niet afschrijven en werken aan een bewoonbare, dus 
schone wereld.  
Waar mensen - gelovig of niet - werken aan vrede, gerechtigheid en de heelheid 
van de schepping, is Gods Geest tastbaar aanwezig.  
Je weet dat de Geest van God werkzaam is, waar mensen zorgzaam omgaan met 
elkaar en met deze aarde.  
Dan ervaar je wat een kracht God is, waar mensen elkaar het leven teruggeven.  
Ryan Keetelaar, diaken 
 

DE BLOEMETJES BUITEN ZETTEN, HET KAN WEER 
Ze zijn de schrik van elke ongeduldige tuinier: de ‘ijsheiligen’.  
Ze markeren de periode van 11 tot 14 mei, in de volksmond (en grotendeels 
ook volgens de weerkunde) de laatste dagen waarop nachtvorst mogelijk is en 
jonge plantjes dus nog niet buiten kunnen overnachten omdat ze bevriezen. 
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Maar het mag weer en dat zie je ook aan de drukte bij de tuincentra. 
In sommige landen zijn de ijsheiligen met drie, soms zelfs met vijf, bij ons zijn 
ze doorgaans met vier. 

 
De eerste berichten over deze "heiligen" dateren van rond het jaar 1000. De 
IJsheiligen zijn St. Mamertus, St. Pankratius, St. Servatius en St. Bonifatius. Zij 
vieren hun naamdagen op achtereenvolgens 11, 12, 13 en 14 mei. 
 

HUUB OOSTERHUIS EN MIJN FAVORIETE LIED  
Huub Oosterhuis (1933-2023) schonk Nederlandse kerkgangers, katholieken en 
protestanten, een schat aan liederen. Met zijn eigen taal heeft hij woorden 
gegeven aan een vorm van geloven waar velen zich in herkennen en waarmee hij 
velen geraakt heeft. Componisten als Bernard Huijbers, Tom Löwenthal en 
Antoine Oomen zetten zijn teksten op zingbare muziek. De dichter, schrijver, en 
inspirator Oosterhuis overleed op eerste paasdag.  
In mijn vorige parochie was een koor welke graag Oosterhuis liederen zongen. 
Ik kwam bij de dirigent met het lied Dan zal ik leven van Huub Oosterhuis aan. 
‘Kunnen jullie dat zingen met Pasen?’, vroeg ik. Het was niet gemakkelijk voor 
het koor, maar er werd flink geoefend. Dus met Pasen werd dit lied gezongen. 
Iedereen, ook ik, was diep geraakt . Vooral het einde: dan zal ik leven. Het gaf 
zoveel energie, maar ook troost dat er altijd weer een mogelijkheid is om op te 
staan. Voor Huub Oosterhuis is het aardse leven definitief geëindigd, maar hij 
was volgens mij vol vertrouwen in de dood: dan zal ik leven.  
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Liedtekst:  
 
Dan zal ik leven 
 
Het zal in alle vroegte zijn als toen. - 
De steen is weggerold. 
Ik ben uit de grond opgestaan. - 
Mijn ogen kunnen het licht verdragen. 
Ik loop en struikel niet. 
Ik spreek en versta mijzelf. 
Mensen komen mij tegemoet; 
wij zijn in bekenden veranderd. 
De ochtendmist trekt op. 
Ik dacht een dorre vlakte te zien. 
Volle schoven zie ik, lange halmen, aren 
waarin de korrel zwelt. 
Bomen omranden het bouwland. 
heuvels golvende verte in,  
bergopwaarts en worden wolken. 
Daarachter kristal geworden, 
verblindend, de zee die haar doden teruggaf. 
Wij overnachten in elkaars schaduw. 
Wij worden wakker van het eerste licht.  
Alsof iemand ons bij naam en toenaam heeft geroepen. 
Dan zal ik leven 
 
diaken Ryan Keetelaar 
 

TERUGBLIK OP DE AFSCHEIDSVIERING VAN PASTOOR 
FRANS VERHEIJE OP 30 APRIL 
Zondag 30 april j.l. was er in de Lambertuskerk een bijzondere 
eucharistieviering, want daarin namen we afscheid van pastoor Frans Verheije.  
Namens het bisdom was voorganger mgr. H. Lommers (getooid met een nog 
zelden gezien ‘biretta’) aanwezig. In de kerk waren niet alleen parochianen, 
maar ook familieleden van de pastoor en parochianen uit zijn vorige parochies 
(Zundert, Rijsbergen) aanwezig. De kerk was daarmee goed gevuld. De viering 
werd opgeluisterd door ons eigen Lambertuskoor en Guus Siebelink speelde op 
het orgel. Frans Verheije is ruim vijf jaar lang onze pastoor geweest en sloot 
met dit afscheid een pastoraat van ruim veertig jaren af. 
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Op deze foto de drie voorgangers: deken R. Keetelaar, pastoor F. 
Verheije en mgr. H. Lommers. Ook organist G. Siebelink, lectrice D. 
Pellis en acoliet P. van Oorschot zijn in beeld. 
 
Tegen het einde van de dienst sprak namens het parochiebestuur Piet Backx 
een toespraak uit. Hij bedankte alle vrijwilligers en mgr. Lommers voor hun 
bijdrage aan het welslagen van deze viering. Vervolgens sprak hij de pastoor 
roe: 
Vorig najaar, pastoor, gaf u aan dat u eind 2023 als pastoor wilde stoppen bij het bereiken 
van uw 67-jarige leeftijd en dat u dan met pensioen wilde gaan. 
15 november was reeds gepland als uw laatste viering als pastoor van onze parochie. Maar het 
is door omstandigheden anders verlopen.  De zwaarte van het pastoorsambt, die op uw 
schouders rustte, heeft bij u de doorslag gegeven om eerder te stoppen. 
In onze bestuursvergaderingen hebben we diverse keren gesproken over de teruggang van de 
katholieke kerk en de betekenis daarvan en dat raakte u. 
Deze maatschappelijke ontwikkeling is moeilijk te stuiten en dat is een gegeven. 
Vooral oudere mensen hebben nog een binding met de kerk, maar steeds meer jongeren hebben 
dat jammer genoeg niet meer. 
Diverse keren heeft u en onze diaken Ryan Ketelaar mensen bediend en dan is het vreemd, 
dat na het overlijden geen enkel berichtje meer vanuit de familie komt.  
De keuze binnen het gezin, kerkelijke uitvaart of crematie, was soms verrassend, en deed pijn 
bij u, wanneer de nabestaanden toch kozen voor een afscheid alleen in het crematorium en 
zelfs zonder voorganger. 
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Dit soort zaken trok u zich te persoonlijk aan en veroorzaakte geestelijke spanningen, wat 
niet goed is voor uw gezondheid. 
Mensen die nauw met u samenwerkten, konden dit waarnemen en daarom was de mededeling 
van ca 3 weken geleden dat u eerder wilde stoppen nog wel verrassend, maar wel zeer te 
begrijpen. 
Daarom Frans, heel duidelijk, uw vitaliteit en uw gezondheid komen op de eerste plaats en 
het is daarom een terechte beslissing. 
Dat u stopt zal natuurlijk consequenties hebben voor de diensten en het aantal 
eucharistievieringen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Piet Backx spreekt de pastoor toe, Frank Schijven houdt het tweeluik al 
achter de hand. 
 
Definitieve invulling vanuit het bisdom voor een nieuwe pastoor volgt later.  
Onze diaken, Ryan Keetelaar kennende, zal zijn uiterste best doen, om voor de toekomst het 
pastorale gedeelte zo goed mogelijk te regelen i.s.m. andere omliggende parochies, waar we een 
beroep op gaan en mogen doen.  
Ryan kent gelukkig heel veel parochianen en vrijwilligers. 
We zijn ervan overtuigd dat het voor Ryan een zware taak zal zijn, maar we hebben als 
parochiebestuur daar volop vertrouwen in. De vele vrijwilligers en parochiebestuur zullen hem 
daar graag bij helpen. 
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Pastoor, U heeft aangegeven dat u in de toekomst als priester wil blijven voorgaan bij de 
eucharistieviering in andere parochies binnen het bisdom. De verzorging van de 
eucharistieviering was bij u in goede handen, het moest plechtig gebeuren, meestal met 3 keer 
wierook en met een goede zeer uitgebreide boodschap. Sommige mensen vonden het te lang 
duren, maar er kwamen ook speciaal mensen van buiten de parochie, die zo’n soort viering erg 
respecteerden. Zo zie je pastoor, je kunt het nooit goed doen voor alle mensen. 
Beste Frans, u bent 5 jaar pastoor geweest in onze parochie en in die periode is in 2021 de 
toren gerestaureerd. Een van uw hoogtepunten van de afgelopen 5 jaar was onder grote 
belangstelling vanuit het dorp natuurlijk uw zegening van de Phoenix vooraf, voordat deze 
werd teruggeplaatst, waar u de geschiedenisboeken mee ingaat. Voor uw bijdrage en dank als 
pastoor van onze parochie willen we ook gaarne een cadeau aanbieden.  
Mijn collega bestuurslid, de secretaris van het parochiebestuur, Frank Schijven, heeft Harry 
Schalken van het grafisch museum in Wouw benaderd en hij heeft een mooi tweeluik voor u 
kunnen regelen, welke hij u nu zal aanbieden. Op deze tweeluik is onze prachtige 
monumentale St Lambertuskerk te zien. We hopen van ganser harte dat dit twereluik een 
mooi plaatsje bij u thuis zal krijgen en dan kunt u blijven genieten van onze schitterende 
monumentale St Lambertuskerk, volgens kenners de  mooiste kerk van West-Brabant. 

 
Tijdens de receptie sprak Frans Verheije met velen; links is nog juist ook 
pastoor Hans de Kort zichtbaar. 
Na aanbieding van het cadeau bedankte de pastoor het bestuur en alle 
medewerkers aan de viering en mgr. Lommers. Hierna volgde nog een receptie, 
waarbij velen persoonlijk afscheid konden nemen. 
Piet Backx en Frank Schijven. 
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DANKWOORD VAN EMERITUS-PASTOOR FRANS 
VERHEIJE 
 
Beste parochianen van Onze Lieve in het Woud, beste medewerkers, hartelijk 
dank voor uw/jullie betrokkenheid, engagement, en de fijne samenwerking. 
Dank voor de fijne viering en het samenzijn op zondag 30 april. Het was een 
mooie afsluiting van ruim vijf jaar pastoor zijn van de parochie Onze Lieve 
Vrouw in het Woud. Hiermee sloot ik tevens 42 jaar parochiepastoraat af, 
waarvan 35 jaar als pastoor van parochies. Hartelijk dank aan ieder, die op wat 
voor manier dan ook heeft meegeleefd! 
Dank aan de collega’s in het pastoraat voor de samenwerking en de 
verbondenheid. Zij waren bij het afscheid goed vertegenwoordigd. Dit werd nog 
eens onderstreept door de preek van monseigneur Harry Lommers, als 
vertegenwoordiger van de bisschop en het bisdom. Dank aan mijn lieve familie 
en goede vrienden, die er altijd waren en zijn en zullen blijven voor mij. Liefde, 
verbondenheid en vriendschap zijn een enorme kracht in het leven, zoals ik  
gelukkig mag ervaren.  
In dit alles zie ik de zorg van Jezus, de goede Herder, die mensen tot elkanders 
herders maakt. Ons allen wens ik toe dat wij ons geloof blijven leren, blijven 
vieren en van hieruit blijven dienen, elkaars herder zijn. Onze missie is: leerlingen, 
vrienden te zijn en nog meer te worden van onze Heer. Samen een hartelijke 
kerk, echte gemeenschappen van gelovigen te vormen op verschillende plaatsen 
in ons bisdom Breda. Dat is de bedoeling van het project van de Missionaire 
Parochie, de Missionaire Kerk. 
Een nieuwe fase in mijn priesterleven is begonnen. Ik zal op verschillende 
plaatsen in het bisdom Breda langskomen, aangaan, om de Eucharistie te vieren 
met medegelovigen en ons geloof te verkondigen. Want de roeping blijft!  
Met hartelijke groet aan u allen, 
Frans Verheije, emeritus-pastoor 
 

EEN KOORORGEL IN DE LAMBERTUSKERK 
 
In de zaal van het theater “In den Wouwdfluit” van de familie Walraven stond 
tot voor kort nog een fraai koororgel. Het was al enige tijd niet meer in gebruik 
en Loes Walraven vond, dat het orgel een plaats verdiende, waar het goed tot zijn 
recht kwam. Waar zou dit beter kunnen zijn dan in de Lambertuskerk, de kerk 
die Jan dierbaar was en waar hij ook jarenlang de organist is geweest? 
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Zoals op de foto is te zien, heeft het orgel één klavier en geen pedaal. Er zijn drie 
registers beschikbaar. Loes besloot om het orgel te schenken aan de kerk, mits 
het daar zal blijven staan. Begin mei is het naar de kerk getransporteerd en is er, 
door Marijn Mariën, ook een platform met wieltjes bij gemaakt. Toen het 
eenmaal was geplaatst, bleek het in de kerk prachtig te klinken, door de goede 
akoestiek is er nu een echo van ca. 6 seconden. Op 21 mei j.l. is het officieel in 
gebruik genomen door Janno den Engelsman, die er een aantal Variaties van 

Frescobaldi op heeft gespeeld. Het Orgelfonds kan vanaf 2024 het orgel 
inbrengen in hun concerten. En het kan ook dienst doen als 
begeleidingsinstrument als bijvoorbeeld een cantor een solozang ten gehore 
brengt. We zijn er blij mee! 
Frank Schijven 
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TERUGBLIK EN VOORUITZICHT ICOON VAN WOUW 
Ogenschijnlijk is het de afgelopen tijd erg rustig geweest rondom het Icoon van 
Wouw maar wij hebben niet stilgezeten. Daarom deze uiteenzetting over de 
“mooiste kerk van het Bisdom Breda” ( woorden van Vicaris Lommers bij het 
afscheid van Pastoor Verheije). 
Eerst een terugblik. De laatste nieuwsbrief was vlak voor Kerstmis met alle toen 
relevante informatie. Als bestuur zijn we daarna hard aan de slag gegaan om 
hoofdsponsors te vinden die met € 1.000 per jaar gedurende vijf jaar onze 
Stichting willen ondersteunen. Dat is aardig gelukt zoals u kunt  zien op het grote 
sponsordoek aan de kerk aan de kant van Mijn Keuken. We hebben er nu twaalf 
en daarnaast zijn er nog een paar sponsoren die dezelfde bedragen doneren maar 
liever onbekend blijven. 
Gelukkig hebben we daarnaast nog ruim 200 vrienden van het Icoon die 
gemiddeld € 100 schenken. 
Als bestuur hebben we in maart besloten al onze hoofdsponsors uit te nodigen 
voor een feestelijke receptie in de Lambertuskerk op vrijdag 14 april van 16.30 
tot 18.00 uur waarbij we ook het grote sponsordoek zouden laten onthullen door 
wethouder Arwen van Gestel. Dat is allemaal prima gelukt en de bijeenkomst 
was zeer geanimeerd en voor herhaling vatbaar. Als aandenken ontvingen alle 
hoofdsponsors een prachtige linosnede van de Lambertuskerk van de hand van 
de Wouwse kunstenaar Willem Beerman.  

 
En nu op naar nieuwe sponsors en nieuwe vrienden. 
Onze penningmeester Efrie van de Moosdijk kon ons eind april al verblijden met 
een prachtig banksaldo van ruim € 75.000, waarvan ± € 27.000 in 2023 is 
binnengekomen. 
Nog meer goed nieuws kwam er van de ouderraad van basisschool De Stappen 
die eind april een sponsorloop organiseerde die het prachtige bedrag van ruim € 
1800 opleverde. De Stichting mocht dat bedrag middels een prachtige cheque 
ontvangen, evenals het Kasteel en de Molen van Wouw. 
We gaan ons de komende tijd dus richten op het concreet benaderen van nieuwe 
sponsors en vrienden zodat we jaarlijks € 50.000 kunnen inzamelen voor het 
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Icoon van Wouw. De toren is klaar en nu op naar de restauratie van de rest van 
de kerk.  
Namens de Stichting Behoud Lambertuskerk,  
Peter van Steekelenburg  Voorzitter 
 

 
 
 

PINKSTERACTIE 2023 
Geloven in de ander. Samen één missie 
Missionarissen en missionair werkers in de schijnwerpers 
Onze Nederlandse missionarissen en missionair werkers zijn gedreven mensen 
die zich iedere dag weer inzetten voor hun kwetsbare naasten. Tijdens de 
Pinksteractie van de Week Nederlandse Missionaris (WNM) zetten wij hen in de 
schijnwerpers. Dat verdienen ze. Want al vragen deze helden weinig, ze kunnen 
een mentaal en financieel steuntje in de rug goed gebruiken. Wij voeren 
campagne om missionarissen en missionair werkers te ondersteunen in hun werk 
en welzijn. Doet u mee? 
Betere toekomst voor kwetsbare mensen 
Geïnspireerd door hun geloof zetten missionarissen en missionair werkers zich 
wereldwijd in om kwetsbare mensen een beter leven te bieden. Missionaris 
Sander Kesseler werkt bijvoorbeeld als priester in Uganda, waar hij vluchtelingen 
begeleidt. Missionair werker Jacinta van Luijk zet zich in Kenia in voor alcohol- 
en drugsverslaafden en voor mensen met hiv/aids. Zij zijn het gezicht van de 
Pinksteractie van 2023. 
Geen zorgen over financiële zaken 
 Al meer dan vijftig jaar steunt de WNM missionarissen en missionair werkers. 
We bieden bijvoorbeeld financiële steun voor verzekeringen, bijzondere 
ziektekosten en de premie voor de AOW. Daarmee zorgen we ervoor dat zij hun 
werk zorgeloos kunnen doen. Daarnaast bieden we missionarissen vakantiegeld, 
zodat zij tijdens een verlof in Nederland geen hulp hoeven te vragen van familie 
of vrienden. En ook in noodgevallen kunnen missionarissen een beroep op ons 
doen. We hebben een speciaal fonds, waarmee we een gestolen computer of 
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andere belangrijke zaken kunnen vervangen als dat nodig is. 
Geld inzamelen tijdens de Pinksteractie  
Alleen met uw hulp kunnen wij missionarissen zoals Sander en Jacinta een 
welverdiend steuntje in de rug blijven bieden. Doet u daarom mee met de 
Pinksteractie? In onze parochie wordt de collecte echter niet gehouden met 
Pinksteren, maar Caritas zal geld inzamelen voor dit doel via de Caritascollecte 
van juni. U kunt een gift doen via de collecte in de kerk of u kunt ook een bedrag 
overmaken op bankrekeningnummer IBAN: NL 30 RABO 0171 2111 11 o.v.v. 
Pinksteractie WNM. Zo maakt u het belangrijke werk van de Nederlandse 
missionarissen en missionair werkers mede mogelijk 
Deze collecte wordt dan ook van harte bij u aanbevolen en bij voorbaat hartelijk 
dank voor uw bijdrage. 
Caritas Onze Lieve Vrouw in het Woud, Deelraad Wouwse Plantage  
 

VASTENACTIE OPBRENGST 2023 
 
Ruim voor Pasen werden de vastenzakjes verspreid en achterin de kerken 
gelegd voor het project: “Mensen onderweg” 
De opbrengst is dit jaar: 

in Heerle                                                                      €      5,- 

in Moerstraten                                                             €    75,-  

in Wouw                                                                     €   226,20                              

in Wouwse Plantage                                                    €   160,40 

Totaal opbrengst Vastenzakjes                                €  466,60        

Collecte in vieringen voor Vastenactie:  

Heerle                                                                          €   30,20 

Moerstraten                                                                 €   36,40   

Wouw                                                                          €   76,44 

Wouwse Plantage                                                         €  49,30 

Totaal opbrengst collecte                                          €  192,34 

Totale opbrengst voor de Vastenactie                      €  658,94 

Hoeveel er rechtstreeks is gestort/gedoneerd, is bij ons niet bekend. Heel 
hartelijk dank voor uw gift. 
Alle vrijwilligers ook hartelijk bedankt voor hun inzet. 
 
De Vastenactiegroep 
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CARITASCOLLECTE JUNI/JULI 2023  
Wanneer en waar? 
Wouwse Plantage 11 juni   
Heerle 17 juni   
Wouw, zondag  2 juli 
Moerstraten, vrijdag 7 juli 
Wouwse-Plantage, zondag 9 juli 
Heerle, zaterdag 15 juli 
 
Caritascollecte voor de Voedselbank stichting GoedOntmoet. 
Deze voedselbank werkt voor 6 gemeenten in de regio West-Brabant waaronder 
Roosendaal. 
Inwoners van onze 4 kerkdorpen kunnen een voedselpakket aanvragen. Niet 
iedereen heeft recht op een voedselpakket. Dit is afhankelijk van je financiële 
situatie. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de website van de 
organisatie. Deze is te vinden onder goedontmoet.com 
De dagelijkse boodschappen stijgen nog steeds in prijs. Ook het aantal gezinnen 
dat afhankelijk is van de voedselbank neemt nog steeds toe. Donaties zijn dan 
ook zeer welkom. Caritas beveelt deze collecte van harte bij u aan. 
Wilt u de organisatie steunen door zelf een bedrag over te maken dan kunt u dit 
storten op: 
NL 78 RABO 0140241833 t.n.v. Stichting GoedOntmoet te Bergen op Zoom 
o.v.v. donatie. 
Caritas Onze Lieve Vrouw in het Woud 
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OPBRENGST COLLECTEN CARITAS 
 

Januari Alzheimer  Februari Zonnebloem  

Heerle € 10,1 Heerle (geen viering: 
Carnaval) 

 

Moerstraten € 24,1 Moerstraten € 40,2 

Wouw € 192,2 Wouw € 55,41 

Wouwse Plantage € 45,45 Wouwse Plantage € 25,5 

Totaal € 272,55  € 121,11 

 
HEILIG HART MAAND 
Zoals mei de maand van Maria is, zo wordt juni de maand van het Heilig Hart 
genoemd, vanwege het feest van het Heilig Hart van Jezus; het Hart dat begon 
te kloppen in de schoot van de gezegende Maagd Maria, die het vuur van Gods 
liefde in de wereld bracht. Voor sommigen wellicht een devotie uit een vervlogen 
tijd maar die toch nooit veroudert en altijd actueel zal blijven. Dit Hart van de 
Gekruisigde en Verrezen Christus bevat namelijk een boodschap voor ons allen. 
Het spreekt ook tot de hedendaagse wereld. In een maatschappij waar techniek 
en informatiewetenschappen zich met grote schreden  

 
ontwikkelen en waar we ten prooi vallen aan duizenden, vaak tegenstrijdige 
belangen, riskeren we onze kern te verliezen, de kern van onszelf. Door Zijn Hart 
aan ons te tonen herinnert Jezus ons boven alles dat Hij hier is, in het innerlijk 
van de persoon, waar de bestemming van ieder van ons ligt besloten, dood of 
leven in de breedste zin. Hijzelf geeft ons leven in overvloed, Hij maakt het 
mogelijk om ons hart, die soms verhard is door onverschilligheid en egoïsme, te 
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openen voor een verhevener vorm van liefde en barmhartigheid. In de kerk van 
Wouwse Plantage heeft het Heilig Hart beeld een speciale plaats op een console. 
Ook dit jaar zal gedurende de maand juni bij het beeld een bloemetje worden 
geplaatst en kan er een kaarsje bij worden aangestoken. 
Adrie Koolen 
 

RONDLEIDINGEN IN DE ST. LAMBERTUSKERK 
Net zoals voorgaande jaren zijn er in de kerk van Wouw elke zondagmiddag 
rondleidingen. De serie is al gestart op 29 mei j.l. met de Open Kerkendag. In de 
maanden juni t/m september is de kerk geopend van 14:00 tot 17:00 uur, behalve 
op 18 juni (vanwege een concert, zie verderop). 
Tijdens de openstellingsuren zijn er steeds twee deskundige gidsen, die u gratis 
rondleiden in de kerk en u vertellen over de boeiende historie van het gebouw en 
de diverse kerkschatten die er in te zien zijn, zoals de prachtige koorbankbeelden 
en het Verrijzenisraam.  

 
Drie van de koorbankbeelden in het priesterkoor. 
© www.bernardusdagen.nl 
Incidenteel is er ook een korte uitleg bij het orgel. Mocht u er de voorkeur aan 
geven om in eigen tempo alles te bekijken, dan is dat prima mogelijk. In de rechter 
zijbeuk en in het priesterkoor staan panelen met informatie opgesteld, waarbij de 
beelden zijn toegelicht en ook de historie van de cisterciënzers is vermeld. Deze 
orde leverde in vroeger tijden de pastoors van Wouw en het is ook aan hen te 
danken, dat wij over de koorbankbeelden beschikken. Een extra openingsdag is 
zaterdag 9 september, als onderdeel van het Monumentenweekend. Wij bevelen 
de rondleidingen van harte bij u aan en: zegt het voort! 
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BIJZONDER CONCERT OP 18 JUNI IN LAMBERTUSKERK 
 
 
Elk jaar organiseert de stichting Orgelfonds Wouw concerten in de 
kerk, met het Verschuerenorgel in de hoofdrol. Op zondag 18 juni 
echter, zal er een concert zijn waarbij weliswaar ook het orgel, 
bespeeld door Gerrit van der Schouw, te horen zal zijn, maar 
waarbij vooral de musici van het Ruimteorkest uit Zevenbergen de 

boventoon voeren.. 
 

 
Het Ruimtekorkest (foto: Ad Akkermans) 
 
Het gezelschap is opgericht in 1995, omdat er behoefte was aan gezamenlijk 
muziek maken, vooral voor violisten. Het begin was bescheiden, met repetities 
in de huiskamer, maar die werd al snel te klein. Daarom ging men op zoek naar 
een grotere ruimte (vandaar de naam!) en uiteindelijk kwamen ze terecht in de 
aula van obs. De Boemerang in Zevenbergen.  
 
In de loop der jaren is de kwaliteit van het symfonieorkest flink gestegen. Het 
RuimteOrkest is nu gegroeid tot ruim 40 leden. Het repertoire is gevarieerd en 
bestaat uit licht klassieke werken, film- en musicalmuziek. Het orkest treedt 
regelmatig op in de regio en op 18 juni dus in de kerk van Wouw.  
 
Op het programma staan o.a. werken van Cohen, Chaminade, Weber en 
Strauss. De kerk is open vanaf 15:00 uur en daar zijn ook de entreekaarten van 
€ 12 verkrijgbaar. Bij dit bedrag is een programmaboekje inbegrepen. Na afloop 
zijn er voor een gering bedrag consumpties te koop en kan men met elkaar over 
het concert napraten. 
 
Frank Schijven 
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Acceptgirokaart is afgeschaft. 
 
Vanaf 1 juni is aan de verwerking van acceptgirokaarten een einde gekomen. 
Dus ook voor uw parochiebijdrage kunt u deze niet meer gebruiken. 
De alternatieven zijn: 
- Gebruik maken van overschrijvingsformulieren van uw bank. 
Deze overschrijvingsformulieren kunt u met een telefoontje bij uw bank 
opvragen 
- Daarnaast is overschrijving met telebankieren of de app via internet 
nog sneller. 
Wij kunnen ons voor stellen dat sommigen van u geen of nauwelijks gebruik 
maken van een computer.  
Een mogelijkheid is om hierbij hulp te vragen van bijvoorbeeld één van uw 
kinderen/familieleden. 

 

 
 
Betaling parochiebijdrage 
Velen van u hebben hun vrijwillige parochiebijdrage al overgemaakt.  
Dankuwel! 
Mogelijk dat u dit nog wil doen. De bijdrage kan worden overgemaakt op 
IBAN-rekeningnummer NL72RABO0372710492. 
op naam van “Parochiefonds OLV in het Woud” onder vermelding van 
“parochiebijdrage 2023”.  
Het vrijwillig richtbedrag is € 156. 
Maar elk bedrag, groter of kleiner, is zeer welkom!  
Samen staan we sterk!  
Hartelijk dank!! 
Werkgroep Kerkbalans 
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WIJ BIDDEN VOOR 
 
 

IN WOUW 
 
Zondag 11 juni 11.00 uur: 
Mien Hertogh, het overleden echtpaar de Visser-Scheepers, Rina Veraart-
de Weert. We gedenken de sterfdag van Aloijs van de Weijgaert.  
Zondag 18 juni 11.00 uur:  
Cees de Bruijn, Walther van Aert, Jack van Gastel, Jan van Gastel, Wies 
Buuron, Arike van Gastel, de overleden ouders Van Gastel-van de Sanden, 
de overleden ouders Van de Riet-Luijkx, de overleden ouders Willem en 
Cor de Bruijn-Rockx.  
Zondag 25 juni 11.00 uur:  
Sjaak van Heijbeek, Jos Martens. We gedenken de sterfdag van Frans 
Schuurbiers.  
Zondag 2 juli 11.00 uur:  
Rina Veraart-de Weert, Ton van Winden. 
 

IN WOUWSE PLANTAGE 
 
Zondag 11 juni 9.15 uur:  
de overleden ouders Christ en Cor van Meer-Kerstens, de overleden 
familie Van Meer-Buermans, Rina van Meel-van Meer. We gedenken de 
sterfdag van Marie Mangelaars-van Wezel. 
Zondag 18 juni 9.15 uur:  
de overleden ouders Christ en To Koolen-van Loenhout, Janus Buysen, 
Marie Buysen van de Sanden, Frans Buysen. 
Zondag 25 juni 9.15 uur:  
Kees Uijtdewillegen, Cees en Naantje van Meel- Nuiten. We gedenken 
de sterfdag Rina van Meel-van Meer, Ko van Meel. 
Zondag 2 juli 9.15 uur:  
Geen dienst in de kerk van Wouwse Plantage. 
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Parochie info 

Pastor:   diaken R. Keetelaar, e-mail diakenkeetelaar@gmail.com 

Telefonische bereikbaarheid parochie in geval van ziekte of overlijden 
Bel 06 15656260: 
Voor een ziekenbezoek, voor het ontvangen van de ziekencommunie, de ziekenzegen 
of het sacrament van de ziekenzalving een overlijden melden; afspraken maken voor 
de uitvaartdienst in de kerk of een kerkelijk afscheid in het crematorium. 
Dit telefoonnummer is niet bestemd voor alle gewone aangelegenheden zoals het 
opgeven van de misintenties (zie hieronder) 

Spreekuur in Wouw voor de gehele parochie 
Elke maandag tussen 10.00 en 11.00 uur in het parochiecentrum Torenplein 1a. U 
kunt terecht met al uw vragen over parochiële aangelegenheden. Ook het doorgeven 
van intenties is dan mogelijk.  Telefonisch bereikbaar:  06-30525509  

Opgeven intenties Intenties kunt u aanvragen:  
• via de website www.samenkerk.nl > Onze Lieve Vrouw in het Woud > Intenties  
• met een briefje in de bus van het parochiecentrum (Torenplein 1A, 4724 BC Wouw)  
• via één van onderstaande telefoonnummers  
· Heerle 0165-303102  
· Moerstraten 0165-303114  
· Wouw 0165-308230  
· Wouwse Plantage 0165-379855  
   of 0165-379883 
Misintentie: de kosten voor een intentie bedragen € 12.  Te betalen contant of via  
bankrek.nr. NL60RABO0372701396 t.n.v. Kerkbestuur OLV in het Woud. 

Doopsel Meer informatie op:  www.samenkerk.nl > Onze Lieve Vrouw in het Woud 
> Doopsel 

Parochiebijdrage: U kunt uw parochiebijdrage overmaken op bankrekeningnr. 
NL72RABO0372710492  t.n.v. Parochiefonds O.L. Vrouw in het Woud onder 
vermelding van “Parochiebijdrage”. 

Kerkbestuur: vragen, opmerkingen, suggesties of klachten kunt u sturen naar e-
mailadres: kerkbestuurolv@samenkerk.nl.  

Vertrouwenspersonen: 
Annette Vrijdag: vertrouwenspersoonolvA@samenkerk.nl of telefoon 06 53545460; 
Huub Raaymakers: vertrouwenspersoonolvH@samenkerk.nl of telefoon 06 
49686565 

Parochieblad: Het volgende nummer verschijnt op woensdag 5 juli. Kopij inleveren 
voor maandag 26 juni via het emailadres: viertorens@samenkerk.nl of bij de 
contactpersoon in uw geloofsgemeenschap. 

Meer info op de parochiële website: www.samenkerk.nl 
 

NIEUWE INTENTIES:  
UITERLIJK  29 juni 
aanvragen voor de periode:  
7 juli – 6 augustus 

http://www.samenkerk.nl/
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Vieringen in de parochie 

Onze Lieve Vrouw in het Woud 
Zondag 11 juni Woord- en communiedienst 
In Wouwse Plantage om 9:15 uur, diaken R. Keetelaar 
Gertrudiskoor, organist: Hans Dogge 
In Wouw om 11:00 uur Woord- en communiedienst, diaken R. Keetelaar 
Cantor Carel Jan Reuver, organist Guus Siebelink 

Zaterdag 17 juni 
In Heerle om 17:00 uur Woord- en communiedienst, diaken R. Keetelaar 

Zondag 18 juni 
In Wouwse Plantage om 9:15 uur Woord- en communiedienst, past.w. 
G. Damen; Gertrudiskoor, organist Jacques Slock 
In Wouw om 11:00 uur Woord- en communiedienst, past.w. G. Damen 
Lambertuskoor, organist: Janno den Engelsman 

Zondag 25 juni  
In Wouwse Plantage om 9:15 uur Woord- en communiedienst, diaken R. 
Keetelaar; Gertrudiskoor, organist: Hans Dogge  
In Wouw om 11:00 uur Woord- en communiedienst, diaken R. Keetelaar, 
cantores Lambertuskoor, organist: Frank Schijven 

Zondag 2 juli 
In Wouw om 11:00 uur Woord- en communiedienst. Voorganger nog niet 
bekend. 
Lambertuskoor, organist: Janno den Engelsman 

 
 

 
 

 

De vieringen in Wouw zijn ook digitaal te volgen of later te bekijken via: 
www.samenkerk.nl > Onze Lieve Vrouw in het Woud > Uitzending 
vieringen. 

http://www.samenkerk.nl/

