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HOE BARMHARTIG ZIJN WIJ?! 
Terwijl ik dit artikel schrijf is de zoektocht naar de gezonken duikboot Titan, met 
aan boord vijf rijke toeristen die voor 250.000 dollar p.p. het wrak van de Titanic 
mogen bekijken. De kustwacht en meerdere schepen zijn aan het zoeken, enkele 
patrouillevliegtuigen, robotonderzeeërs, schip met sonarapparatuur. Van alles 
aan materialen wordt overgevlogen. Inmiddels zijn er brokstukken gevonden. 
Je vraagt je af waarom deze ‘intelligente’ mensen in een onveilige duikboot 
stappen om 3000 meter onderwater te gaan? 

 
Een schril contrast met een overvol schip met migranten– tussen de 500 en 700 
mensen – ook zij hebben een kapitaal betaald aan mensensmokkelaars om naar 
een veilige plek te kunnen om een beter leven te kunnen beginnen. Het schip 
kapseist, vele kinderen die in het ruim zaten zijn verdronken. De kustwacht 
meldde dat de opvarende geen hulp wilde hebben. Wat een excuus. Griekse en 
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Europese autoriteiten waren al lang op de hoogte  dat dit schip overvol en niet 
zeewaardig was. Een reddingsoperatie is hierdoor te laat in gang gezet.  
Zo gaan we weer verder met ons leven, over een tijdje zijn we het vergeten. 
We bereiden ons voor om op vakantie te gaan. 
Scholen ronden hun cursussen en lessen af. Scholieren en studenten maken 
examens, tentamens of proefwerken. Hopelijk met goed resultaat. Voor de 
geslaagden: gefeliciteerd en anders succes met herexamen. Vermoeidheid gaat 
een rol spelen, het braaf in de banken zitten, begint te vervelen. De vakantie lokt. 
Vrij zijn, lekker los. Een heerlijk gevoel. En dit geldt natuurlijk niet alleen voor 
hen. Is het niet het gevoel van velen na een jaar van werken, van verplichtingen, 
van zorgen, van ‘druk druk druk’? De vakantie helpt om daarvan bij te komen en 
te herstellen en natuurlijk om weer energie voor de ’volgende ronde’ op te doen! 

 
Hoe ziet uw vakantie eruit? Iedereen zal weer andere dingen doen. Veel mensen 
voelen zich in de vakantiemaanden wat prettiger. Vooral als de zon schijnt 
natuurlijk! Warm van buiten, maakt een beetje warm van binnen. Het maakt 
mensen een beetje minder gestrest, wat rustiger en toeschietelijker. Je komt een 
beetje op adem! Heerlijk toch?! Er zit misschien ook nog iets anders aan. 
Misschien geeft het ook kansen voor ‘daden van barmhartigheid’ om het eens 
plechtig te zeggen. Doordat we wat minder verplichtingen hebben voor school 
of werk, komt er wellicht ook wat tijd vrij voor andere dingen. Wellicht hebben 
we andere mensen in het afgelopen werkjaar toch iets ‘verwaarloosd’ door ons 
drukke bestaan. Omkijken naar elkaar is een groot goed. Iedereen weet dat. Je 
moet er ook de rust en de tijd voor hebben (of maken). En als het gaat om de 
werken van barmhartigheid denk ik aan het bezoeken van zieken, van mensen - 
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oud of jong die eenzaam zijn of waarvan we weten dat het niet zo lekker met ze 
gaat. Mensen die ergens in vastlopen of in vastzitten, die ‘gevangen’ zijn om het 
zo te zeggen. U hoeft waarschijnlijk maar heel even na te denken en u weet wel 
een paar mensen die u met een bezoekje of met wat aandacht een plezier kan 
doen. Zo biedt de vakantietijd een mooie kans. Een ander idee: lees eens dat 
mooie boek dat al zo lang op u ligt te wachten. Veel boeken gaan over 
verhoudingen tussen mensen. Haat en liefdeverhoudingen, over hoe het goed 
komt tussen mensen in mooi beschreven romantische en fantasievolle scenario’s! 
Dat zou ook ons op een idee kunnen brengen. Misschien zijn verhoudingen met 
mensen uit onze eigen omgeving wel onder druk komen te staan in het voorbije 
jaar. Misschien hebben verstandhoudingen met anderen averij opgelopen. We 
zouden de vakantietijd ook kunnen gebruiken om die plooien glad te strijken, om 
dingen goed te maken, om weer contact op te nemen, om uit praten, je 
verontschuldigingen aan te bieden, om zelf waar het om daden van anderen gaat 
over je hart te strijken. Kortom, om die lastige dingen te doen, die je eigenlijk wel 
wilt, maar zo moeilijk vindt. Met wat rust en zomerwarmte van binnen, lukt dat 
misschien wat makkelijker! Mensen bezoeken vaak kerken elders waar ze op 
vakantie zijn. Dat gebeurt al vaak. Maar ik bedoel ook hier op zaterdag of zondag 
of  in vieringen of in gebed thuis. Niks mis mee!  
Denkt u ook aan die mensen die om wat voor reden dan ook geen vakantie 
kunnen houden? Bedankt voor uw meeleven, uw meebidden, uw meevieren en 
uw meewerken aan Gods liefde in onze kerkdorpen en vergeet niet om juist in 
uw vakantie eens extra aan de Heer van alle leven te denken. Ook waar u in de 
vakantie naar toetrekt is de Heer aanwezig in de mensen die u mag ontmoeten 
en in mooie dingen waar u van mag genieten. Bedankt en tot weerziens! 
Zomerse, zonnige en hartelijke groet ! 
Team-assistente Mirella Broos, diaken Ryan Keetelaar. 
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Onderstaand bericht, ‘kanselbericht’ is op 25 juni j.l. voorgelezen in zowel de 
kerk van Wouwse Plantage als Wouw: 

 

Beste medeparochianen, 
Namens het parochiebestuur en namens het pastoraal team doe ik u een 
mededeling over de benoeming van een waarnemend pastoor voor onze 
parochie en over de samenstelling van het pastoraal team van onze parochie. 
Met ingang van 1 mei is pastoor Verheije met vervroegd emeritaat gegaan. Op 
30 april hebben we afscheid van hem genomen. We hebben aan het bisdom 
gevraagd om een opvolger voor onze pastoor te benoemen. 
Het aantal priesters dat werkzaam is in de parochies in het bisdom is niet groot. 
Het bisdom heeft ons laten weten dat het niet mogelijk is om een eigen pastoor 
voor onze parochie te benoemen. Bisschop Liesen heeft vicaris-generaal Harry 
Lommers gevraagd of hij waarnemend pastoor van onze parochie wil worden. 
Vicaris-generaal Lommers heeft daarmee ingestemd, en in overleg met bisschop 
Liesen heeft hij diaken Egbert Bornhijm gevraagd om namens hem de 
pastoorstaken in de parochie te vervullen. Harry Lommers en Egbert Bornhijm 
hebben kennis gemaakt met de leden van het parochiebestuur en met hen de 
invulling van de pastoorstaken besproken. Ook diaken Ryan Keetelaar was bij 
deze kennismaking aanwezig. De kennismaking gaf vertrouwen in een goede 
samenwerking in de toekomst. Op basis daarvan heeft bisschop Liesen met 
ingang van 16 juni mgr. Harry Lommers benoemd tot waarnemend pastoor van 
onze parochie. Pastoor Lommers heeft de pastoorstaken gedelegeerd aan 
diaken Bornhijm, die daarmee namens de pastoor leiding zal geven aan het 
parochiebestuur en aan het pastoraal team. 
Voor de uitvoering van de pastorale taken in de parochie mogen we een beroep 
doen op diaken Ryan Keetelaar en op pastoor Peter de Rooij, de pastoor van de 
parochie De Bron. Peter de Rooy zal priesterlijke taken in onze parochie 
verzorgen en regelmatig voorgaan in de viering van de Eucharistie. Diaken 
Ryan Keetelaar wordt voor de helft van zijn werktijd benoemd tot lid van het 
pastoraal team van onze parochie. Hij zal de dagelijkse pastorale zorg in de 
parochie op zich nemen. Daarnaast blijft hij werkzaam als diaken voor de 
parochie De Bron. Teamassistent Mirella Broos blijft het pastoraal team van 
onze parochie met haar inzet ondersteunen. Vragen over vieringen en pastorale 
activiteiten in de parochie kunt u tot haar blijven richten. 
We hopen u met dit bericht voldoende geïnformeerd te hebben over de 
invulling van de pastorale zorg en het pastoorschap van onze parochie. Mocht 
u er nog vragen over hebben, dan kunt u zich richten tot een van onze 
bestuursleden. Van harte hopen we dat u met uw inzet en uw gebed het 
parochieleven in onze parochie blijft ondersteunen. 
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TWEE NIEUWE LEDEN VAN HET PASTORAAL TEAM 
Zoals u op de vorige pagina hebt kunnen lezen, zijn er met ingang van 16 juni 
twee nieuwe leden tot het pastoraal team van onze parochie toegetreden. 
Graag stellen wij hen beiden hierbij kort aan u voor. 
 
Mgr. Drs. H.C.M. (Harry) Lommers 

Mgr. Lommers (1950)  heeft liturgie en kerkelijk 
recht gestudeerd in Tilburg en Leuven. Sinds 1981 is 
hij priester en van 1988 tot 2016 heeft hij als 
secretaris gewerkt op het kantoor van het bisdom. 
Hij is er ook rechter bij de kerkelijke rechtbank en 
secretaris van het kathedraal kapittel, het 
belangrijkste adviesorgaan van de bisschop. 
In 2013 is hij door mgr. Liesen benoemd tot vicaris-
generaal van het bisdom. Sinds 2015 is hij 
waarnemend pastoor in Dongen en Rijen. In 2006 

verkreeg hij de eretitel  ‘erekapelaan van de Paus’ en daarmee mocht hij zich 
monseigneur noemen. 
 
Diaken Drs. E.R. (Egbert) Bornhijm 

Diaken Bornhijm (1960) studeerde theologie aan de 
Katholieke Theologische Universiteit Amsterdam. In 
2009 ontving hij van mgr. Van den Hende de wijding 
tot diaken. Hij is o.m. bisschoppelijk gedelegeerde 
Oecumene van het bisdom, lid van de diocesane 
lekenraad en functionaris Betrekkingen Jodendom. 
Ook is hij lid van de diocesane Lekenraad en lid van 
het pastoraal team van de St. Elisabethparochie te 
Raamsdonksveer. 
  

 
U ziet, dat zij beiden al een druk bestaan leiden. Mgr. Liesen heeft mgr. 
Lommers benoemd tot waarnemend pastoor van onze parochie. Mgr. 
Lommers heeft op zijn beurt de pastorale taken gedelegeerd aan diaken 
Bornhijm. 

 
INVOERING PASTORALE ZONES 
Bisschop Liesen vraagt de parochies van zijn bisdom in vijf pastorale zones 
intensief met elkaar samen te werken om gestalte te geven aan de Missionaire 
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Kerk. Tijdens een studiedag voor de pastorale beroepskrachten van het bisdom, 
op woensdag 21 juni, zijn de pastorale zones gepresenteerd.  
In een pastorale zone worden meerdere parochies samengebracht om op het 
gebied van de missie samen te werken. Dit lijkt een soort van reorganisatie en 
een terugkeer naar de tijd van de dekenaten of vicariaten met extra vergaderingen 
en alles wat daarbij hoort. In de kern is echter veel meer sprake van een renovatie, 
een vernieuwing. In de pastorale zone gaan gelovigen, vrouwen en mannen, met 
elkaar in gebed en in gesprek. Samen verkennen ze welke missionaire activiteiten 
in de betreffende zone een kans maken. In een stad zullen deze activiteiten anders 
zijn dan in meer landelijke gebieden. Ook zullen er verschillen zijn tussen 
Zeeland en de oostkant van ons bisdom. 
In de pastorale zones worden levende gemeenschappen van gelovigen gevormd, 
die de lijnen van de vertrouwde parochies (kunnen) overschrijden, en die in hun 
missionaire activiteiten nieuwe vormen van gemeenschap en nabijheid creëren.  
De huidige parochiestructuur blijft bestaan. De pastoors met de pastorale teams 
en de besturen blijven ook verantwoordelijkheid houden voor het 
missionaire én onderhoudende pastoraat in de hun toevertrouwde parochies. 
Ook in de Missionaire Parochie blijft aandacht voor de mensen die al 
decennialang deel uit maken van onze parochies en veelal het kerkelijk leven 
hebben gedragen. Ieder lid van de gemeenschap heeft recht op goede 
pastorale zorg. 
Voor elke zone heeft de bisschop een gedelegeerde aangewezen. Namens de 
bisschop bevordert de gedelegeerde de missionaire ontwikkeling van de zone. 
Hij doet dat niet alleen. Hij vormt een Missionair Team dat met hem de 
missionaire koers zal uitzetten. Een Missionair Team telt maximaal zeven 
personen, vrouwen en mannen die zich leerling weten van de Heer en die 
durven luisteren naar wat de H. Geest hen ingeeft. Mannen en vrouwen, 
jonger en ouder, met elkaar aanvullende talenten. Naast de gedelegeerde is er 
hoogstens één andere pastorale beroepskracht lid van het Missionair Team. 
De leden van het Team kennen de parochies in hun zone. Ze durven dromen 
van de toekomst die God de Kerk gunt en ze kunnen de nieuwe kansen voor 
de Kerk in onze tijd en omgeving herkennen. 
 
De Pastorale Zones in beeld: 
Zeeland: 5 parochies 
H. Andreasparochie (Oostburg), Elisabeth-parochie (Terneuzen), Parochie H. 
Maria Sterre der Zee (Hulst), H. Maria Parochie Walcheren (Middelburg), H. 
Pater Damiaanparochie (Goes) 
Brabantse Wal: 6 parochies    gele kleur in het kaartje 



7 
 

Lievevrouweparochie (Bergen op Zoom), parochie De Bron (Hoogerheide), 
Parochie O.L.V. in het Woud (Wouw), St. Norbertusparochie (Roosendaal), St. 
Annaparochie (Steenbergen), St. Christoffelparochie (Halsteren)        
Midden: 5 parochies 
St Franciscusparochie (Rucphen), Parochie Christus Koning (Zundert), H. 
Mariaparochie (Etten-Leur), H. Bernardus van Clairvauxparochie 
(Oudenbosch), Immanuelparochie (Zevenbergen) 
Breda: 5 parochies 
Parochie H. Familie (Breda Zuid-Oost), Parochie Breda-Centrum, H. 
Augustinusparochie (Breda Noord), H. Maria Magdalenaparochie (Breda West), 
H. Maximiliaan Kolbeparochie (de Poolse Geloofsgemeenschap) 
Oosterhout: 6 parochies 
H. Catharinaparochie (Oosterhout), parochie St Jan de Doper (Alphen), St. 
Elisabeth parochie (Raamsdonksveer), Parochie Dongen Klein Dongen Vaart,  
H. Geestparochie (Rijen), Vijf Heiligen parochie (Made). 

 

 
 
Op donderdag 6 juli  in De Vonk te Steenbergen, 
Magnoliastraat 20, 4651 LC. Is er een informatieavond. 
Op deze avond zult u verder geïnformeerd worden over het hoe en waarom 
van de pastorale zones en wat dit voor u als parochianen betekent.  
De avond begint om 19.30 uur. Het is wat kort dag, maar we hopen toch dat 
velen van u aanwezig kunnen zijn. 
Bewerking: diaken Ryan Keetelaar. 
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DOOP 

Door het sacrament van de doop is in onze 
parochiegemeenschap opgenomen: 

 

BOHDI MARINUS JOHANNES  
DE NIJS 
Geboren op 10 januari 2023, gedoopt op 21 mei. 

 
 

 
 
Wij wensen de doopouders, peetouders en familie proficiat en veel geluk en wij 
bidden dat zij een gezegend leven mogen krijgen. 
 

CARITASCOLLECTE AUGUSTUS 2023 VOOR 
STICHTING PAUL  

 
Waar en wanneer? 
Moerstraten              vrijdag  4 augustus 
Wouw                      zondag    6 augustus 
Wouwse Plantage     zondag   13 augustus 
Heerle                      zaterdag 19 augustus 
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Stichting Paul – omdat alle kinderen moeten kunnen sporten  
 
Kinderen die leven in gezinnen waar niet genoeg geld aanwezig is om lid te 
worden van een sportvereniging, krijgen van Stichting Paul de kans te gaan 
sporten. Voor die kinderen, tot 18 jaar en wonende in de gemeente Roosendaal, 
betaalt Stichting Paul de contributie. 
Door te sporten komen kinderen in contact met andere kinderen en leren zo 
spelenderwijs de regels en omgangsvormen om goed en respectvol met elkaar 
om te gaan. Ze maken tijdens het sporten op een gezonde manier plezier met 
leeftijdsgenootjes. Sporten is ook belangrijk om overgewicht tegen te gaan 
onder de jeugd in Nederland. 
Ouders en professionals die verantwoordelijk zijn voor de zorg en ontwikkeling 
van kinderen, zoals leerkrachten, gezins- en jeugdhulpverleners kunnen een 
aanvraag doen bij Stichting Paul. 
Stichting Paul is een Roosendaals initiatief opgericht door de loopmaatjes van 
Paul Quik. 
 
Voor meer informatie en aanvragen: www.stichtingpaul.nl 
                                                                   info@stichtingpaul.nl  
Caritas beveelt deze collecte voor de 10 jarige Stichting Paul van harte bij u aan. 
U kunt uw bijdrage ook overmaken op Bankrek.nr: NL10 RABO 0106 2029 44. 
Hartelijk dank voor uw bijdrage. 
Caritas O.L.V. in het Woud, deelraad Moerstraten. 

http://www.stichtingpaul.nl/
mailto:info@stichtingpaul.nl
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VERDRIET IN EEN FAMILIE 
Op 10 juni overleed in Bergen op Zoom onze 
medeparochiaan Marinus Petrus (Rinus) de Weerd, 
weduwnaar van Marie Rijk en van Miene Witjes. Hij 
bereikte de leeftijd van 87 jaar. Rinus is geboren in 
Moerstraten op 8 september 1935. Als jongen van een groot 
gezin van 9 kinderen groeide hij op op de boerderij van zijn 
ouders. Na zijn huwelijk met Marie betrokken ze een eigen 
boerenbedrijf, naast zijn vader en moeder. Ze hielden koeien 

en teelden bessen en frambozen. Het was vooral Marie die de boerderij bestierde. 
Eind 1961 werd dochter Marlies geboren. Verdrietig was het veel te vroege 
overlijden van Marie op 1 september 1967; Marlies was nog maar 5 jaar. Na vele 
jaren van alleen zijn en met Marlies op een internaat, trouwde Rinus opnieuw, 
met Miene. De boerderij werd verkocht en Rinus en Miene gingen wonen in 
Bergen op Zoom in de Mercuriusstraat. Rinus was een rustige, makkelijke en 
toegankelijke man, die altijd klaar stond voor zijn gezin en zijn omgeving. Hij was 
altijd een liefdevolle en zorgzame echtgenoot, een lieve pa voor Marlies en 
schoonzoon Jan, een trotse opa van Patrick met Kimberley en Irma en een trotse 
overgrootopa van zijn oogappeltje Vajèn. Hij vond plezier in het uitdelen van 
plagerijtjes, kon soms wat streng zijn, maar verder was hij zachtaardig en zwaaide 
hij naar iedereen. Jarenlang kon je hem iedere zaterdag vinden bij zijn broer. 
Rinus was en bleef een buitenmens en was altijd in zijn tuin te vinden. Opnieuw 
werd hij, in 1995, getroffen door verdriet, toen Miene overleed. Een zwak en 
kwetsbaar hart zorgde voor een snelle en onverwachte dood. Maar Rinus leefde 
verder met zijn hondje Bobbie. Na het breken van zijn heup en de revalidatie 
daarna, maar ook omdat zijn geheugen het gaandeweg liet afweten, verhuisde hij. 
Rinus bleef wel in de planetenwijk en werd de eerste bewoner van het 
Warandehuis, een nieuw verzorgingshuis in de Kometenlaan. Hij werd daar met 
liefde verzorgd en genoot vooral van de bezoekjes en de jaarlijkse uitstapjes die 
de bewoners zelf mogen kiezen. Rinus koos uiteraard voor een boerderij. 
Op 5 juni hebben we hem in familiekring gesterkt met het Sacrament van de 
Zieken. Rinus was in zijn kinderjaren misdienaar en is het geloof trouw gebleven. 
Iedere zondag volgde hij de tv-mis. De familie is hem dankbaar voor wie hij was, 
wat hij hen heeft meegegeven en voor hen heeft gedaan. Moge hij rusten in vrede 
en moge Marie, Miene, zijn ouders en die anderen die hij heeft overleefd hem in 
Gods hemel begroeten. 
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Op 3 mei 1943 in Wouw, werd de geboorte aangekondigd 
van Ad Mariën. Op die dag schreef zij haar eerste bladzijde 
in het boek des levens. 
Bij haar doop ontving ze haar doopnamen: Adriana Maria. 
Het is een boek waar 80 jaar in is geschreven, vele bladzijdes,  
verdeeld in hoofdstukken waarin vele gebeurtenissen en 
namen van mensen in voorkomen, ook van mensen die er 
nu al niet meer zijn. Bladzijdes met ontmoetingen.  

Na een tijd van werken, werken, werken, was er ooit die ontmoeting met Toon. 
Zij zijn getrouwd, op 24 februari 1972. In 1978 was de geboorte van Sonja. Toon 
en Ad waren 51 jaar getrouwd. In het levensboek zijn ook verdrietige 
belevenissen neergeschreven: Als op een hete zomerdag de wind opsteekt en de 
hemel donker wordt, dan weet je dat er onweer komt.  
En als het onweer voorbij is, wordt het even aangenaam fris. Alles gaat zich 
langzaam weer oprichten en herstellen. Zo was dit niet voor Ad, voor Toon en 
Sonja. Geen plotse storm die daarna weer zou gaan liggen. En evenmin een rustig 
ouder worden.  
Het bericht over een sluipend en slopende ziekte, waar de wil geen vat op heeft,  
had zich ongemerkt in haar lichaam genesteld, ongeneeslijk. 
Dat levensboek van Ad lijkt misschien met een overlijden gesloten,  
maar zo is het niet. Het licht open. Herinneringen worden opgehaald, verhalen 
verteld over bijzondere momenten. Over het meer samenzijn toen Toon, thuis 
kwam. Genieten in de tuin. Verhalen over de vliegvakanties, dagjes uit, busreizen, 
toeren met de auto, maar ook fietsen.  Bezoeken van de kerstmarkt in Brussel. 
Maar ook films kijken. Puzzels maken van 1000 tot 1500 stukjes. 
Boeken lezen, kaarten, breien. Veelzijdige activiteiten hebben bladzijdes in haar 
levensboek gevuld. Bladzijdes geschreven over de wandelingen, samen met jou, 
Sonja. Verschillende routes. Op weg naar Rosada, onderweg aandacht voor de 
Rottweilers. In Rosada winkelen, even uitrusten op een bankje om dan aan de 
terugweg te beginnen. Of wandelen langs het kerkhof naar het wegkapelletje om 
daar een kaarsje aan te steken bij Maria.  
Kaarsjes die j Sonja altijd bij je had. Een weesgegroetje bidden. 
Verder het zandpad op richting Heerle, een broodje eten en genieten van de 
paarden.  
Zelfs op haar ziekbed kon ze genieten van muziek, swingen bij  het luisteren naar 
Snollebollekes. Met een lach en een traan luisteren naar Andre Rieu. Blij ook met 
de bezoekjes. 
Op 17 juni heeft Ad, na een goede verzorging door Toon en Sonja, een punt 
gezet in haar levensboek. Maar God heeft die punt uitgegumd en een komma 
geschreven. Haar leven mag verder gaan bij haar Schepper die haar geroepen 
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heeft naar Zijn huis, waar plaats is voor velen. Waar geliefden op haar wachten. 
Op 26 juni hebben we afscheid van haar genomen in de Lambertuskerk te Wouw, 
waarna ze is gecremeerd. 

 
VORMSEL 2023 
Op vrijdagavond 26 mei kregen 10 kinderen het Vormselsacrament toegediend 
door vormheer pastoor P. de Rooij tijdens de regionale vormselviering om 
19.00 uur in de O.L.V. Hemelvaartkerk te Hoogerheide.  

 
Van de 10 kinderen kwamen er 7 kinderen uit onze parochie. De voorbereiding 
bestond uit enkele bijeenkomsten. Deze werden begeleid door pastoor Peter de 
Rooij, pastoraal werker Gerard Damen en teamassistente Mirella Broos. 
Normaliter beginnen we met de regionale bijeenkomst van het Bisdom, het 
zogenaamde Lopend Vuurtje in de kerk te Bergen op Zoom. Maar deze ging 
helaas niet door. Een aantal vormelingen zijn op bezoek geweest in het 
Broederhuis te Huijbergen waarbij we ook het Wilhelmietenmuseum hebben 
bezocht en het bezoek hebben afgesloten met een eucharistieviering in de 
Broederkapel. Ook kregen de vormelingen een speurtocht in de kerk van 
Wouw. Vooral de biechtstoel is dan erg interessant! We hebben met de 
vormelingen op een avond een quiz gedaan over het katholieke geloof. Ze 
mochten hierbij hun telefoon gebruiken. Dat was erg leerzaam. Op een zondag 
zijn alle vormelingen bij elkaar gekomen voor een theorie bijeenkomst over het 
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sacrament Vormsel. Deze middag hebben we gezellig afgesloten met een frietje. 
Kortom een afwisselende voorbereiding. 
Lien Bastiaanse, Rive Koenraadt, Tom Meesters, Tygo van 
Nieuwenhuijzen, Mats van den Oever, Jendo en Junte de Vugt nogmaals 
van harte gefeliciteerd met jullie Vormsel. De parochie wenst jullie alle goeds 
voor de toekomst, succes alvast op jullie nieuwe middelbare school en we zien 

jullie graag terug bij  een viering in de kerk. 

 

WIJ BIDDEN VOOR 
IN HEERLE 
Zaterdag 15 juli 17.00 uur: we gedenken de sterfdag van Corrie Buijs-Raats; 
de overleden ouders Koetsenruijter, de overleden ouders Buermans. Louis 
Buermans. 
IN WOUW 
Zondag 9 juli  
Het overleden echtpaar De Visser Scheepers, Walther van Aert, Jan van Loon. 
We gedenken de sterfdag van Dingena Bastiaanse-Bals, Henk Snepvangers. 
Zondag 16 juli  
Cor Akkermans-van Loon, Cees de Bruijn, de overleden ouders Van Dorst-
Koen, Corinna Caliezi. We gedenken de sterfdag van Hubertus Bastiaanssen.  
Zondag 23 juli  
Rina Veraart-de Weert, de overleden ouders Marinus Bovée en Anna Bovée-van 
de Weijgaert.  
Zondag 30 juli  
Jos Martens, de overleden ouders Van Oorschot-Uijtdehaag en zoon Henk, de 
overleden ouders Uijtdehaag-van den Brand, Jan Goorden, Nellie van den Berg-
Goorden. Ad Meeuwis en Cor Meeuwis-maas (Jaargetijde), Frans Schuurbiers. 
Zondag 6 augustus  
Ton van Winden. We gedenken de sterfdag van Adriana Damen-Koolen. 



14 
 

IN WOUWSE PLANTAGE 
Zondag 9 juli 09.15 uur : 
To Koolen-van Loenhout, Jan Mangelaars, de overleden ouders Ko en 
Net van Hassel-Broeren. We gedenken de sterfdag van Christ Koolen, Co 
Antonissen. 
Zondag 16 juli 09.15 uur : 
Jo Uijtdewillegen-van Doormaal, Jan Bruijns. We gedenken de sterfdag 
van Goort Mangelaars. 
Zondag 23 juli 09.15 uur : 
de overleden ouders Cees en Naantje van Meel-Nuiten, Rina van Meel-
van Meer. 
Zondag 30 juli 09.15 uur : 
Cees Uijtdewillegen, de overleden ouders Gommers-Timmers. 
We gedenken de sterfdag van Frans de Crom. 
Zondag 6 augustus 09.15 uur : 
Geen dienst in de kerk van Wouwse Plantage. 
 

Wij bidden voor onze onlangs overleden parochianen:: 
Jack Roeken 
Rinus de Weerd 
Ad Mol-Mariën 

 

God, geef mij een hart dat vakantie kan nemen, 
zich even uit het gareel van de zorg 
en de verantwoordelijkheid los kan maken, 
de aarde kan proeven en ruiken 
en de lucht en het water en de mensen erbij. 
Geef mij een hart, God, 
dat – klein als een kind – de verrassing beleeft 
van elke nieuwe morgen en elke nieuwe horizon, 
dat zich laat drijven op de wolken 
en gaat rusten in een ondergaande zon. 
 
Naar Manu Verhulst 
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Parochie info 

Pastoraal team:   waarnemend pastoor Mgr. H. Lommers 
                             diaken R. Keetelaar, e-mail diakenkeetelaar@gmail.com 
                             diaken E. Bornhijm, e-mail ebornhijm@bisdombreda.nl 

Telefonische bereikbaarheid parochie in geval van ziekte of overlijden 
Bel 06 15656260: 
Voor een ziekenbezoek, voor het ontvangen van de ziekencommunie, de ziekenzegen 
of het sacrament van de ziekenzalving een overlijden melden; afspraken maken voor 
de uitvaartdienst in de kerk of een kerkelijk afscheid in het crematorium. 
Dit telefoonnummer is niet bestemd voor alle gewone aangelegenheden zoals het 
opgeven van de misintenties (zie hieronder) 

Spreekuur in Wouw voor de gehele parochie Telefonisch bereikbaar:  06-
30525509 
In de maanden juli en augustus komt het spreekuur te vervallen. 

Opgeven intenties Intenties kunt u aanvragen:  
• via de website www.samenkerk.nl > Onze Lieve Vrouw in het Woud > Intenties  
• met een briefje in de bus van het parochiecentrum (Torenplein 1A, 4724 BC Wouw)  
• via één van onderstaande telefoonnummers  
· Heerle 0165-303102  
· Moerstraten 0165-303114  
· Wouw 0165-308230  
· Wouwse Plantage 0165-379855  
   of 0165-379883 

Misintentie: de kosten voor een intentie bedragen € 12.  Te betalen contant of via  
bankrek.nr. NL60RABO0372701396 t.n.v. Kerkbestuur OLV in het Woud. 

Doopsel Meer informatie op:  www.samenkerk.nl > Onze Lieve Vrouw in het Woud 
> Doopsel 

Parochiebijdrage: U kunt uw parochiebijdrage overmaken op bankrekeningnr. 
NL72RABO0372710492  t.n.v. Parochiefonds O.L. Vrouw in het Woud onder 
vermelding van “Parochiebijdrage”. 

Kerkbestuur: vragen, opmerkingen, suggesties of klachten kunt u sturen naar e-
mailadres: kerkbestuurolv@samenkerk.nl.  

Vertrouwenspersonen: 
Annette Vrijdag: vertrouwenspersoonolvA@samenkerk.nl of telefoon 06 53545460; 
Huub Raaymakers: vertrouwenspersoonolvH@samenkerk.nl of telefoon 06 
49686565 

Parochieblad: Het volgende nummer verschijnt op woensdag 9 augustus. Kopij 
inleveren voor maandag 31 juli via het emailadres: viertorens@samenkerk.nl of bij 
de contactpersoon in uw geloofsgemeenschap. 

Meer info op de parochiële website: www.samenkerk.nl 
 

NIEUWE INTENTIES:  
UITERLIJK  2 augustus 
aanvragen voor de periode:  
13 augustus – 3 september 

mailto:diakenkeetelaar@gmail.com
http://www.samenkerk.nl/
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Vieringen in de parochie 

Onze Lieve Vrouw in het Woud 
Vrijdag 7 juli  
In Moerstraten om 19:00 uur Woord- en communiedienst. 
Diaken R. Keetelaar. 

Zondag 9 juli  
Om 9:15 uur in Wouwse Plantage. Woord en Communiedienst. 
Diaken R. Keetelaar. Gertrudiskoor, organist Jacques Slock 
Om 11:00 uur in Wouw Woord- en communiedienst. 
Diaken R. Keetelaar. Lambertuskoor., Organist: Janno den Engelsman 

Zaterdag 15 juli  
In Heerle om 17:00 uur: Woord- en communiedienst.  
Diaken R. Keetelaar. 

Zondag 16 juli 
In Wouwse Plantage om 9:15 uur Eucharistieviering. Mgr. H. Lommers 
Gertrudiskoor, organist Jacques Slock 
In Wouw om 11:00 uur Eucharistieviering Mgr. H. Lommers. 
Cantor Carel Jan Reuver, organist Guus Siebelink 

Zondag 23 juli 
In Wouwse Plantage om 9:15 uur Woord- en communiedienst.  
Diaken R. Keetelaar 
In Wouw om 11:00 uur Woord- en communiedienst. Diaken R. Keetelaar. 
Cantores Lambertuskoor. Organist Frank Schijven 

Zondag 30 juli 
In Wouwse Plantage om 9:15 uur Eucharistieviering.  
Past. P. de Rooij. Gertrudiskoor, organist Jacques Slock 
In Wouw om 11:00 uur Eucharistieviering. Past. P. de Rooij 
Lambertuskoor. Organist Janno den Engelsman 

Zondag 6 augustus 
In Wouw om 11:00 uur  Woord-en communiedienst.  
Diaken R. Keetelaar. Lambertuskoor, organist Janno den Engelsman 

 
 

 
 
 

De vieringen in Wouw zijn ook digitaal te volgen of later te bekijken via: 
www.samenkerk.nl > Onze Lieve Vrouw in het Woud > Uitzending 
vieringen. 

http://www.samenkerk.nl/

