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PAROCHIE ONZE LIEVE VROUW IN HET WOUD, REGIO WOUW

GOD BOUWT.

Een verhaal met uitersten. Het verhaal van Jezus. Van wieg naar graf.

Het lijkt wel het verhaal van een mensenleven. Toch is dit veel meer.
Bijbelverhalen zijn geen historische verslagen van gebeurtenissen. De verhalen
uit de H. Schrift zijn verkondiging. Geloofsverhalen. Ze vertellen ons hoe God
bouwt aan Zijn koninkrijk op aarde, om het met heel grote woorden te zeggen.
Hij bouwt een thuisplaats voor mensen in een instabiele onzekere wereld, een
ark zoals die van Noach op de woelige baren van de stromingen van de wereld.
Om te overleven. Samen. Noem het kerk of beter geloofsgemeenschap of

parochie.
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God bouwt vanaf Abraham

God heeft mensen nodig om aan dat huis van zijn Koninkrijk, zal ik maar zeggen,
te bouwen. Hij zit in de hemel. Maar het moet landen op aarde. Te beginnen met
Abraham. Ga op reis naar het land dat Ik je wijzen zal, fluistert God hem in. Een
oud stel, Abraham samen met Sarah, maar vol geloof en niet bang. Op pad
zonder te weten waar het hen zal brengen. Onderweg bouwen ze plekken om
contact te maken met God, altaren, opgestapelde stenen. Ze zongen voor God
en brengen brandoffers. En trekken dan weer verder.

God bouwt verder

Met Isaak, Jacob én Jozef, de onderkoning in Egypte. Die bouwt het eerste grote
huis, een broodhuis. Heel de wereld kon voedsel bij hem halen. Voor niks. Nou
ja die Jozef had veel ellende meegemaakt voordat het zover was. Maar hij bleef
trouw. Een doorzetter! Een mooi voorbeeld

God bouwt een huis

Of beter: mensen bouwen voor Hem een huis, een tempel. De eerste poging was
van David. Het Volk van God woonde intussen in het beloofde land. Het
Koninkrijk kreeg vorm. David keek naar zijn eigen mooie paleis en zei: we
kunnen God toch niet in een tent laten wonen. Maar dat ging niet door: God zei
hem: “Eén van jouw nazaten zal voor jou een huis bouwen ter ere van Mijn naam.
Hij zal koning zijn voor eeuwig. Ik ben zijn vader en hij mijn zoon”. Dat ging
over Christus. Maar daar snapte David natuutlijk niks van. Oké, dan niet. Toen
heeft hij de tent met de Ark van het Verbond maar gerestaureerd. Zonder
vergunning, maar hij gunde het God. Later zou zijn zoon, een prachtige tempel
bouwen. Salomo was dat. De tempel, het huis van God, het hart van het volk.
Huis van gebed, huis van het offer én gemeenschapshuis. De eerste kerk, zeg
maar. Zo bouwde God zijn koninkrijk met de mensen van zijn Volk. Dat was
samenwerken, gemeenschappelijk!

God bouwt in Christus

Hoogtepunt en keerpunt in de geschiedenis. Christus werd geboren. Die nazaat
van David, een mens, en zoon van God, mens geworden.

Vanaf het begin al een wonderlijk verhaal. In woorden gezaaid. De engel Gabriél
kwam binnen bij Maria. Zij stond ervoor open. Ze raakte vol verwachting. In
Bethlehem kwam het naar buiten, zichtbaar. Engelenkoren erbij! Gods grootste
geschenk. Het lag als voedsel in de kribbe. Logisch, daar waar de kudde is.
Bethlehem betekent ‘huis van brood’. Net als bij onderkoning Jozef lang geleden.
Zo wetkt God door de eeuwen heen, tijd speelt geen rol. Hij gaat gewoon door.
Kom maar samen. God brengt mensen bij elkaar, en maakt ze tot gemeenschap.
Tot familie. Met het kerkgebouw als huiskamer. Zo bouwt Hij aan zijn
koninkrijk.




Zwaard door je ziel

Toen Maria samen met Jozef hun zoon Jezus volgens de wet van Mozes naar de
tempel bracht voor de reiniging — we vieren dit feestelijk op 2 februari — zei de
oude Simeon: “Jullie kind wordt belangtijk voor velen, teken van God en teken
van tegenspraak. En Maria”, voegde hij toe, “uw ziel zal door een zwaard worden
doorboord.” Dat was niet zo feestelijk. .., maar werd wel waar. Die bouw aan dat
‘koninkrijk’ zal bloed, zweet en tranen kosten. Van Christus, van zijn moeder en
zijn volgelingen, zijn vrienden. Maar ze gaan door.

En wij? Nu?

Grote veranderingen zijn er gaande in onze samenleving, veel grote crisissen,
waarvan de klimaatcrisis nog wel de grootste is. Ook het kerkelijk leven is niet
zonder zorg, het aantal zondagse kerkgangers is sterk gedaald en door vergtijzing
wordt het steeds moeilijker om mensen te vinden die allerlei parochie activiteiten
willen ondersteunen.

Hoe gaan we hier mee om?

De ontwikkeling van een Missionaire Parochie.

Om deze een impuls te geven gaan we in het bisdom Breda werken in pastorale
zones. Onze zone is de Brabantse Wal. Onlangs was er een bijeenkomst in
Steenbergen waarin uitleg werd gegeven over de zone. Fijn dat ik 13 parochianen
kon tellen! Voor velen, ook voor mij is nog veel onduidelijk Vragen die mensen
in hun hoofd hadden werden niet beantwoord.

Het voorstel is om in onze eigen parochie informatie hierover te geven. Diaken
Egbert Bornhijm weet hier meer over te vertellen, ook zullen er in de kerken
folders komen te liggen. U hoortt hier nog over!

Nu komt het voor ons en onze parochie aan op geloof en doorzettingsvermogen.
Op toewijding en inzet. Ze zijn meer dan ooit nodig!! Voor ons samen tussen
“Gij zijt in glans verschenen” en “O hoofd vol bloed en wonden”. Mooie tijd
gewenst!

Diatken Ryan Keetelaar

DOOPVONT VAN HEERLE IN KERK VAN WOUW

Per 1 december 2022 is de huur van de kapelruimte in de voormalige St.
Gertrudiskerk van Heetle opgezegd. De kosten, met name die voor warmte,
liepen dermate hoog op, dat deze niet meer in verhouding stonden tot het aantal
kerkgangers. Een gevolg van de opzegging was wel, dat de hele inboedel uit de
kapel moest worden verwijderd. Bij die inboedel hoorde ook een doopvont.

De doopvont stamt uit 1917 en is een geschenk van de parochianen aan pastoor
Emil Ongenae. Hij ontving in 1892 in Hoeven de priesterwijding en in 1917
vierde hij dus zijn zilveren priesterfeest. Deze gegevens staan gebeiteld in de voet




van de doopvont. Behalve uit hardsteen, maakt een koperen deksel deel uit van
de doopvont.

el

In Wouw is er weliswaar een doopkapel, met ook daarin een doopvont. Maar de
trend is dat er bij een doop — tegenwoordig een zeldzame gebeurtenis — vaak een
groot aantal familieleden aanwezig is. De kapel is dan te klein. Een oplossing is
gevonden, door een geimproviseerde doopvont te plaatsen op het altaar,
bestaande uit een hoge kruk en metalen schaal.

U zult begrijpen dat de Heerlese doopvont een veel fraaiere voorziening is. We
zijn er dan ook heel blij mee.

Het was echter wel een hele operatie om de vont eerst uit de kapel in Heerle te
halen en daarna in de kerk van Wouw te plaatsen. Maar met een aantal mensen
is het prima gelukt. De doopvont is klaar voor gebruik!

Frank Schijven




‘DE TIJDEN VERANDEREN...’

Tempora mutantur — Een oude Latijnse spreuk die betekent:
‘De tijden veranderen’ of eigenlijk: ‘De tijden zijn veranderd.’
Zo schreef ik al eens in de 4 Torens.

Veranderende tijden vragen nu om aanpassingen in onze parochie O.L.V. in het
Woud.

Dat mogen we in dit geval letterlijk nemen: het aantal vieringen in Wouwse
Plantage zal veranderen met ingang van augustus 2023

De omstandigheden hebben ons als pastoraal team hiertoe genoodzaakt. (team
assistente Mirella Broos, diaken Egbert Bornhijm, diaken Ryan Keetelaar).

Op deze manier informeren wij u over het waarom.

Waarom moet er iets veranderen?

Het aantal kerkbezoekers vermindert, het pastoraal team bestaat uit twee
benoemde beroepskrachten, diaken Ryan Keetelaar en diaken Egbert Bornhijm,
die nog andere taken heeft in bisdom en parochies.

Harry Lommers is administrator van onze parochie, maar heeft als vicaris
generaal nog een parochie en andere taken vanuit het bisdom. Een enkele keer
kan hij voorgaan en doet dit graag, net als pastoor Peter de Rooij, pastoor van
parochie De Bron.

Voor onze team assistente Mirella Broos wordt het bijna onmogelijk om het
rooster ingevuld te krijgen. Om deze redenen kan het rooster niet blijven zoals
het is. Het moet werkbaar zijn, d.w.z. dat er met een slinkend

aantal voorgangers toch een liturgisch aanbod kan zijn.

In het pastoraal team hebben we hier uitgebreid met elkaar over gesproken.

We hebben het besproken in parochiebestuur en met een delegatie van kosters,
lectoren, koor en organist uit Wouwse Plantage.

We streven naar cen situatie die zoveel mogelijk recht doet aan de
geloofsgemeenschappen.

Wat gaat er veranderen

Met ingang van augustus 2023 zal er in Wouwse Plantage alleen een viering
zijn op de 2¢ en 4¢ zondag in de maand, dat is makkelijk te onthouden.

Dus de 1, 3¢, 5¢ zondag geen vieringen.

In Wouw, de Lambertuskerk — aangewezen als parochiekerk - is er wekelijks op
zondag, om 11.00 uur een viering, waar u welkom bent.




In Heerle en Moerstraten zijn de vieringen 1x per maand, deze blijven
ongewijzigd.

We houden u natuutlijk op de hoogte en hopen op begrip voor de ontstane
situatie.

Namens bet pastorale team, diaken Ryan Keetelaar.

|
Karien Woningstoffering
Roosendaalsestraat 33
4724 AA Wouw
wo,,,ggroffcr/ng tel. 0165 302757

e-mail: karienwoningstoffering@ziggo.nl

HUWELIJK

Op zaterdag 19 augustus om 13.30 uur zal in de Lambertuskerk te
Wouw het kerkelijk huwelijk van Charlotte de Weerd en Jens de
Schutter worden gesloten.

W]J bieden heerlijke Hollandse en buitenlandse kazen aan.

De zoektocht naar moole nleuwe producten stopt nooit.

Tot ons vaste assortiment behoren: Goudse kaas O
Noord-Hollandse kaas

Hollandse geitenkaas
Dieet kaas
Daamaast hebben we een wisselend en verrassend
assortiment aan heerlijke borrel- en dessertkazen. (

Duur? Nee, u betaalt bij ons doorgaans minder dan in de supermarl
ma t/mvr: 8:30 - 17:30 1
zaterdag: 8:30 - 15:00 v
dinsdag: geslol

Kloosterstraat 2a
Wouw




VERDRIET IN EEN FAMILIE

Op 8 juli overleed in het ziekenhuis van Brasschaat Leonardus
Adrianus Maria (Leo) Krinkels, echtgenoot van Johanna
Rijsdijk. Leo was wijd en zijd bekend als de oprichter van
Krinkels Beplatingsmaatschappij, een bedrijf dat over de gehele
wereld actief was.

Leo was de tweede zoon van Marijn Krinkels en Cornelia
(Neelie) Bogers. Zijn vader had al een kwekerij in de Bergsestraat
kort na de Eerste Wereldoorlog. Leo ging in het bedrijf meehelpen in de jaren
vijftig. In 1953 haalde hij zijn eerste grote opdracht binnen: 2500 bomen planten
in Wouw en daarna ging het snel. Het bedrijf groeide enorm en nu is het met een
jaaromzet van 350 miljoen een van de topspelers voor aanleg en onderhoud van
beplantingen. Bijzonder is dat het bedrijf nu al meer dan een eeuw bestaat en
altijd in de familie is gebleven.

In 1959 trouwde hij met Johanna Rijsdijk uit Oud Gastel. Zij kregen dochter Inez
en zoon Ruud. Ruud heeft in 1993 het stokje van zijn vader overgenomen. Naast
het leiden van zijn alsmaar groeiend bedrijf is Leo ook actief geweest in de
gemeentepolitieck. In 1966 is hij gekozen in de gemeenteraad. Daarnaast
ondersteunde hij vele sportieve en culturele activiteiten in Wouw, met name de
wielersport. In 1989 ontving hij voor zijn verdiensten een koninklijke
onderscheiding. Ook is hij tot ereburger van Wouw benoemd.

Het bedrijf van Krinkels heeft nog steeds de vestiging aan de Plantagebaan. Leo
is begin jaren negentig met zijn vrouw naar Kalmthout verhuisd. Na een kort
ziekbed is hij ovetleden, de uitvaart was op 15 juli in de kerk van Wouw, waarna
hij is begraven op het kerkhof aldaar.

Op zondag 9 juli 2023 is de zeereerwaarde heer Johannes
Arnoldus Antonius (Jan) van Oers in de leeftijd van 84 jaar in
Breda overleden.

Jan van Oers werd in de Spellestraat in Wouw geboren op 11
februari 1939 in een — zeker voor die tijd — klein gezin: hij heeft
alleen een tweelingbroer, Arnold. Hij werd door Mgr. De Vet tot
priester gewijd voor het Bisdom Breda op 12 juni 1965. Na zijn
wijding was Jan van Oers als parochiepriester werkzaam in Baatle Nassau tot 1
maart 1969. Daarna is hij vele jaren in Fijnaart , Willemstad en Dinteloord
werkzaam geweest - eerst als parochiepriester en later als pastoor. Per 1 maart
2004 ging Jan van Oers met emeritaat en vestigde hij zich in Roosendaal. Na zijn
emeritaat is Jan van Oers zich blijven inzetten. Hij deed dat o.a. met priesterlijke
assistentie in Wouw, in Roosendaal en bij de zusters Franciscanessen in Etten-
Leur en ook ondersteunde hij de werkzaamheden van de Parochiéle
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Caritasinstelling in Roosendaal. De plechtige uitvaart was in besloten kring op
14 juli 2023 in de kapel van Mater Dei in Breda. Daarna volgde de begrafenis op
de begraafplaats in Wouw.

Hendrikus Wilhelmus (Hendrik) Augustijn

Geboren 21 september 1934 — Overleden 10 juli 2023

Het streepje tussen ‘geboren en overlijden’ omvat een heel
mensenleven. De levensweg van Henk werd een weg met vele
markeringspunten.

Vele vrolijke, gelukkige, maar ook verdrietige punten.

De ootlog was zo’n punt. Op ‘Dolle dinsdag’ zijn thuis afgebrand.

In 1952 heeft Henk zijn grote liefde Jo Oerlemans ontmoet bij het dansen in
Bergen op Zoom.

De Watersnoodramp. De tweede stormvloed in 1953 zorgde er voor dat er 1,5
m water in en rond hun huis stond.

8 mei 1957 zijn zij getrouwd en gaan wonen naast het ouderlijk huis, ‘het houten
kotje’, zo noemden zij dit. Hun kinderen zijn daar geboren.

Later zijn ze gaan wonen in het ouderlijk huis.

Henk werkte als boerenknecht, later nog in de Rubberfabriek. In 1968 bleef Henk
thuis. Er werden varkenskooien gebouwd, maar ook werkte hij in de akkerbouw.
Vele mensen uit de omgeving hebben boontjes geplukt bij Henk en Jo.

Een enorm verdriet in hun leven en van de kinderen was het overlijden van hun
dochter Rian.

Het ouder worden bracht andere bezigheden, dagelijks een rondje lopen, maar
ook kon Henk genieten van de tuin.

Hij keek uit naar de Bingo en naar het bezoek van zijn grote vriend Kees
Gommeren.

Het grote thema in hun huwelijk was ‘SAMEN’ samen in alles!! 66 jaar getrouwd.
Genieten van de kinderen en als opa en oma van de kleinkinderen.

Veel kracht haalde ze uit het geloof. Het is onmisbaar in hun leven.

Op Koningsdag in de avond ontvingen beide het sacrament van de zieken, ook
dat was ‘samen’.

Het overlijden van Henk laat een leegte achter. Maar als het lukt om in het
verdriet van die leegte ook kracht en vreugde van de verbondenheid op te doen,
dan kun je verder leven.

14 augustus is de uitvaart geweest in Wouw, Lambertuskerk. De begrafenis hierna
in Moerstraten. Moge Henk rusten in vrede.




Op 10 juli is in Rucphen overleden Maria Johanna Elisabeth
(Ria) de Jager, weduwe van Theo Joachems. Ria is geboren
op 11 april 1941 in Schiedam en was de oudste van een gezin,
dat uiteindelijk tot 12 kinderen zou uitgroeien. In Schiedam
woonde zij boven de winkel van haar vader. Door
oorlogsschade min of meer gedwongen, verhuisde het gezin
naar Veghel. Door het grote leeftijdsverschil tussen vader (1912) en jongste broer
(1961) fungeerde zij als een tweede moeder in het gezin.

In Veghel ging zij werken in de verpleging en ontmoette zij Theo. Na hun
trouwen gingen ze in Roosendaal wonen, waar zij ging werken in het ziekenhuis.
Later verhuisden ze naar Wouw. Ze kregen twee zoons (Willem-Jan en Paul) en
een dochter (Marike). Het leven van Ria stond helemaal in het teken van de zorg
voor anderen, niet alleen in haar werk. Ze was een lieve, onbaatzuchtige vrouw
die altijd voor een ander klaarstond. Ze gingen veel op vakantie naar Frankrijk.
Na de pensionering van Theo gingen ze veel op reis, maar hij werd ziek en
ovetleed in 2013. Dat was een harde slag voor haar en na een paar jaren ging ook
haar gezondheid achteruit en kwam de eenzaamheid in haar leven. In 2020
onderging ze een riskante hartoperatie en mede daardoor kon ze niet langer thuis
wonen en werd verzorgd in Kerkakkers te Rucphen. Daar is ze, na een paar fijne
jaren, zacht in haar slaap overleden. De uitvaart vond plaats op 17 juli in de kerk
van Wouw en daarna is ze naast haar man in Wouw begraven.

WIJ BIDDEN VOOR

IN MOERSTRATEN
Vrijdag 4 augustus 19.00 uur: Johannes Daniéls.

IN WOUW

Zondag 13 augustus 11.00 uur: Mien Hertogh, het overleden echtpaar
de Visser-Scheepers, Anneke Hoetelmans-Bosters, Petrus van Oers, Jos
van Nassau, Anja van Nassau, Nelly van den Berg-Goorden, Cees en
Naantje van Meel-Nuiten, Rina van Meel-van Meer, Ad Mol-Marién. We
gedenken de sterfdag van Rina Veraart-de Weert. We denken ook aan
Charlotte de Weerd en Jens de Schutter, dat zij in liefde voor elkaar een




mooi gelukkig huwelijkspad tegemoet gaan. Hun huwelijk wordt op 19
augustus in onze Lambertuskerk ingezegend.

Zondag 20 augustus 11.00 uur: Walther van Aert. We gedenken de
sterfdag van Frans Hertogh, Marianne van Oers-van Aart.

Zondag 27 augustus 11.00 uur: Nellie van den Berg-Goorden, Johanna
Taks-Verdonck, Ad Taks, Elly Taks-Clarijs, Annemarie Taks. We
gedenken de sterfdag van Piet Franken, Jos Martens, Petrus Taks.
Zondag 3 september 11.00 uur: Ton van Winden.

IN WOUWSE PLANTAGE

Zondag 6 augustus: Geen dienst in de kerk van Wouwse Plantage
Zondag 13 augustus 9.15 uur : de overleden ouders Cees en Naantje van
Meel-Nuiten, Rina van Meel-van Meer, Janus Vos, de overleden ouders
van Tilburg-Van Hees en hun zonen en schoonzoon. Ter ere van Maria
Ten Hemelopneming. We gedenken de sterfdag van Nora van Dorst-de
Backer.

Zondag 20 augustus: Geen dienst in de kerk van Wouwse Plantage.
Zondag 27augustus 9.15 uur : Cees Uijtdewillegen, Jaan van Loenhout-
de Bruijn, Christ Koolen, Marie Buysen van de Sanden, Frans Buysen. We
gedenken de sterfdag van To Koolen-van Loenhout, Janus Buysen, Jan
Mangelaars.

Zondag 3 september: Geen dienst in de kerk van Wouwse Plantage.

OP GEBED:

Koosje van Gaans-Moerkens
Ria Joachems-de Jager
Hendrikus Wilhelmus Augustijn
Jan van Oers

Leo Krinkels

Toke de Rond-Sebregts

Vav iemand honden is gemakkelijk,
iemand missew is moeilijk,
maar iemavd vergeten is onmogelijk.....
(Sef quotes)
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Parochie info

Pastoraal team

Gedelegeerd pastoor: diaken E. Bornhijm, e-mail e.bornhijm@samenkerk.nl
diaken R. Keetelaar, e-mail diakenkeetelaar(@) i
administrator Mgr. H. Lommers

Telefonische bereikbaarheid parochie in geval van ziekte of overlijden

Bel 06 15656260:

Voor een ziekenbezoek, voor het ontvangen van de zieckencommunie, de ziekenzegen
of het sacrament van de ziekenzalving een overlijden melden; afspraken maken voor
de uitvaartdienst in de kerk of een kerkelijk afscheid in het crematorium.

Dit telefoonnummer is niet bestemd voor alle gewone aangelegenheden zoals het
opgeven van de misintenties (zie hieronder)

Spreekuur in Wouw voor de gehele parochie Telefonisch bereikbaar: 06-
30525509 In de maand augustus komt het spreekuur te vervallen.

Opgeven intenties Intenties kunt u aanvragen:

* via de website www.samenkerk.nl > Onze Lieve Vrouw in het Woud > Intenties
* met een briefje in de bus van het parochiecentrum (Torenplein 1A, 4724 BC Wouw)
* via één van onderstaande telefoonnummers
- Heerle 0165-303102 NIEUWE INTENTIES:
- Moerstraten 0165-303114 UITERLIJK 30 augustus

- Wouw 0165-308230 aanvragen voor de periode:

* Wouwse Plantage 0165-379855 10 september- 1 oktober
of 0165-379883

Misintentie: de kosten voor een intentie bedragen € 12. Te betalen contant of via
bankrek.nr. NL6ORABO0372701396 t.n.v. Kerkbestuur OLV in het Woud.

Doopsel Meer informatie op: www.samenkerk.nl > Onze Lieve Vrouw in het Woud
> Doopsel

Parochiebijdrage: U kunt uw parochiebijdrage overmaken op bankrekeningnr.
NL72RABO0372710492  t.n.v. Parochiefonds O.L. Vrouw in het Woud onder
vermelding van “Parochiebijdrage”.

Kerkbestuur: vragen, opmerkingen, suggesties of klachten kunt u sturen naar e-
mailadres: kerkbestuurolv@samenkerk.nl.

Vertrouwenspersonen:

Annette Vrijdag: vertrouwenspersoonolvA@samenkerk.nl of telefoon 06 53545460
Huub Raaymakers: vertrouwenspersoonolvH@samenkerk.nl of telefoon 06
49686565

Parochieblad: Het volgende nummer verschijnt op woensdag 6 september. Kopij
inleveren voor maandag 28 augustus via het emailadres: viertorens@samenkerk.nl
of bij de contactpersoon in uw geloofsgemeenschap.

Meer info ap de parschicte nebsie: W W W .Sainenkerk.nl
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Vieringen in de parochie
Onze Lieve Vrouw in het Woud

Zondag 13 augustus

Om 9:15 uur in Wouwse Plantage Woord- en communiedienst, diaken
R. Keetelaar. Gertrudiskoor. Organist: Jacques Slock.

Om 11:00 uur in Wouw Woord- en communiedienst, diaken R. Keetelaar
Cantor: Carel Jan Reuver. Organist: Guus Siebelink

Zaterdag 19 augustus
Om 17:00 uur in Heetle Woord- en communiedienst, diaken R. Keetelaar

Zondag 20 augustus

Om 9:15 uur in Wouwse Plantage: geen viering

Om 11:00 uur in Wouw Eucharistieviering. Pastoor P. de Roojj
Organist: Jacques Slock

Zondag 27 augustus

Om 9:15 uur in Wouwse Plantage Woord- en communiedienst, diaken R.
Keetelaar. Gertrudiskoor. Organist: Hans Dogge.

Om 11:00 uur in Wouw Woord- en communiedienst, diaken R. Keetelaar
Organist: Frank Schijven

Vrijdag 1 september
Om 19:00 uur in Moerstraten Woord- en communiedienst, diaken R.
Keetelaar

Zondag 3 september
Om 11:00 uur in Wouw Eucharistieviering. Pastoor P. de Rooij
Lambertuskoor, organist: Janno den Engelsman

De vieringen in Wouw zijn ook digitaal te volgen of later te bekijken via:
www.samenkerk.nl > Onze Lieve Vrouw in het Woud > Uitzending

De liefde is lankmoedig,
de liefde is goedertieren,
zij is niet afgunstig,
de liefde praalt niet,
zij is niet opgeblazen,
5zij kwetst niemands g

zij zoekt zichzelf
limonsmitverbitrd, g
i 1et kwade e.

1 korinthe 13 vers4 en 5
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