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GEVEN EN ONTVANGEN 
Zegen is een woord dat we in de kerk vaak gebruiken, gesproken of gezongen: 
‘Zegene u de almachtige God’, ‘De Levende zegene en behoede u’… Buiten de 
kerk wordt het weinig gebruikt. Daar hebben we woorden als ‘succes’, ‘sterkte’, 
‘plezier’ en ‘geluk’. En geluk heeft dan nog twee betekenissen: je kunt geluk 
hebben, en je kunt geluk ervaren. Geluk hebben is fijn. En om geluk te ervaren 
bewegen we hemel en aarde. Hoe past ‘zegen’ in dat plaatje? Om te beginnen is 
er een groot verschil tussen gezegend worden en geluk hebben. Geluk hebben is 

toevallig, het komt je aanwaaien 
en zorgt ervoor dat dingen gaan 
zoals jij wilt. Het Hebreeuwse 
woord voor zegenen (barach) 
betekent ook ‘knielen’: het is 
iets wat je van een ander krijgt, 
iets wat niet te voorspellen is en 
wat misschien heel anders 
uitpakt dan je zelf had gedacht.  
Je kunt niet afdwingen dat je 
geluk hebt, omdat dat ‘stom 
toeval’ is; maar je kunt ook niet 
afdwingen dat je gezegend 
wordt, omdat je de liefde niet 
kunt afdwingen. Het goede 
woord van de ander is dus 
wezenlijk. De Griekse en 
Latijnse woorden eu-logia en 
bene-dictio betekenen dan ook 
‘goede uitspraak’. 
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Iemand die je zegent, wenst je iets goeds toe. En een goede wens van de Schepper 
is meer dan een wens alleen: Hij laat het niet bij woorden. Vandaar dat het in alle 
christelijke gemeenschappen gebruikelijk is om voor elkaar te bidden om zegen 
en elkaar de zegen te geven. Wij doen dat niet alleen in de viering, zegen 
ontvangen we in alle sacramenten, maar ook thuis bijvoorbeeld als ouders hun 
kinderen een kruisje op het voorhoofd geven voordat ze gaan slapen. In de 
katholieke kerk is de zegen bestemd voor méér dan mensen alleen. We worden 
namelijk gevormd en gevoed door onze omgeving. Paus Franciscus heeft 
benadrukt dat de aarde ons ‘gemeenschappelijk huis’ is, en binnen dat grote ‘huis’ 
zijn er plekken die voor ons van grote betekenis zijn. Vandaar dat de pastoor of 
diaken altijd gevraagd kan worden om in Gods Naam een huis te zegenen, 
bijvoorbeeld na een verhuizing: dat is de plek waar we de meeste rust en vreugde 
kunnen ervaren, als er een goede Geest heerst! Maar ook voertuigen, huisdieren, 
kaarsen, rozenkransen en noem maar op: alles waarvan we eerlijk gebruik kunnen 
maken, kan gezegend worden. Als ‘gezegend worden’ niet betekent ‘geluk 
hebben’, heeft het dan iets te maken met ‘geluk ervaren’? Het gaat – denk ik - 
zelfs dieper. Jezus is de Gezegende bij uitstek omdat Hij heil bracht aan anderen. 
We zegenen mensen, plaatsen en dingen zodat ze een omgeving kunnen zijn 
waarin mensen worden gevoed en gevormd. Daarin wordt het Rijk Gods 
voelbaar, bezield door een goede Geest.  
Diaken Ryan Keetelaar 
 

ALLERHEILIGEN EN ALLERZIELEN 
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De novembermaand (het duurt nog even als ik dit schrijf) heeft een heel eigen 
karakter. Een maand tussen herfst en winter. De donkere tijd breekt aan. De 
bomen waaien kaal, de natuur verliest haar buitenkant en trekt zich naar binnen 
terug. November kan al flink koud kan zijn en de eerste sneeuw laten vallen.  
Als kerkgemeenschap trekken we ons ook een beetje naar binnen terug. Een saaie 
maand is het binnen de kerk echter niet: Allerheiligen, Allerzielen, St. Willibrord, 
Sint Maarten, Caeciliafeest, Christus Koning en het begin van Advent! Feest- en 
gedenkdagen genoeg! 
En we beginnen met het Volk, dat geteld wordt: Allerheiligen op 1 november. 
We denken aan de velen die heilig verklaard zijn. Niet omdat ze met een 
aureooltje zijn geboren. Maar wél omdat ze door hun levenswijze zijn opgevallen 
en daardoor een aansprekend voorbeeld zijn geworden. Sint Willibrord is er zo 
een. Hij heeft in de 7e eeuw het christelijk geloof naar ons land gebracht. En wie 
kent Martinus/Sint Maarten niet? En zo zijn er velen. De 144.000 getekenden, 
zo hoorden we vroeger op Allerheiligen in de lezing. En wij, de gedoopten horen 
er ook bij. Toegewijd aan God en aan elkaar. Heiligen in de dop! St. Paulus noemt 
de gelovigen dan ook al ‘heiligen’. Mooi hè, had u vast niet gedacht! 
En dan Allerzielen. We gedenken allen die overleden zijn. Natuurlijk blijven die 
meetellen in ons hart, in liefde en herinnering! Op Allerzielen noemen we hun 
namen, vooral van hen die kortgeleden gestorven zijn. Na Jezus’ begrafenis gaat 
Maria Magdalena bedroefd naar Zijn graf. Liefde is sterker dan de dood!! De 
liefde zet de benen in beweging om de gestorvenen te zoeken en te blijven 
liefkozen. Zo blijven ze leven bij ons. Daarom liggen in onze geloofs-
gemeenschappen het kerkhof dichtbij de kerk. Levenden en gestorvenen dicht 
bij elkaar. En ze leven ook bij God. Als teken daarvan worden op, of rond 
Allerzielen de graven gezegend. Zo horen ze bij God, hun namen opgetekend in 
de palm van Zijn hand, ze horen bij ons. Ze wonen bij God voorgoed. ‘De 
mensen van voorbij zijn in het Licht, zijn vrij’, zo dicht Hannah Lam.  
Alvast mooie novembermaand voor u allen gewenst!! 
Diaken Ryan Keetelaar 
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RIJKSSUBSIDIE € 278.612 TOEGEKEND VOOR FASE 2 
RESTAURATIE KERK 
Zoals u bekend is hebben we in 2021 de toren van de St Lambertuskerk volledig 
gerestaureerd. Deze toren kan weer tientallen jaren mee en dit was een belangrijk 
deel van de totale restauratie. Vooral het metsel- en voegwerk was heel slecht en 
dat geldt ook voor het resterende gedeelte van het middenschip.  
De twee bijgaande foto’s laten duidelijk zien, dat het metselwerk bij de 
steunberen in slechte staat verkeerd en ook dat de leien op het dak van het 
middenschip snel aan vervanging toe zijn om verdere schade te voorkomen. We 
hebben alle werkzaamheden voor het resterende gedeelte van het middenschip 
in beeld gebracht, zodat dan het volledige middenschip incl. de uitgevoerde toren 
100 % is gerestaureerd.  De werkzaamheden bestaan uit: vervangen leien van een 
dak-gedeelte aan het pastoor Woltersplein, voeg- en metselwerkreparatie, 
voegwerk glas-en loodramen, natuursteen dorpels vastleggen etc. 
De kosten bedragen hiervoor € 468.000,-   
Hiervoor hebben we als parochiebestuur afgelopen april een rijkssubsidie (max 
60 % ) aangevraagd.  
Tot ons groot genoegen is er een rijkssubsidie toegekend van € 278.612,- . 
Het resterende gedeelte van ca € 200.000,- moeten we zelf betalen.  

Zoals we reeds eerder in 2021 
hebben gemeld, heeft het 
parochiebestuur geen financiële 
mogelijkheden voor het 
bekostigen van de 
restauratiewerkzaamheden. 
Daarom hebben we aan het 
bestuur van de Stichting Behoud 
de St Lambertuskerk gevraagd 
om de restende € 200.000,- bij te 
dragen. Zoals bekend is het 
bestuur van de Stichting erg 
actief met allerlei sponsoracties 
om gelden te verwerven voor de 
totale restauratie van de St 
Lambertuskerk,  
waarvoor we ze zeer erkentelijk 

zijn.  
 
 

Op de foto hierboven is het metselwerk bij 
een steunbeer te zien. Het is dringend aan 
restauratie toe. 
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Wij hopen in 2025 de financiële ruimte te hebben om het ons mogelijk te 
maken de restauratiewerkzaamheden uit kunnen voeren. Op de website van de 
parochie hebben we een fotorapportage geplaatst van de huidige situatie en we 
hopen eind 2025 deze gebreken te hebben opgelost.  
 
P. Backx   vicevoorzitter incl. aanspreekpunt gebouwen parochiebestuur. 
 

 
 
 
 
 
 
 
ZEGENEN VAN DE GRAVEN: NOTEER VAST IN UW 
AGENDA! 
 
Al heel lang gedenken we onze lieve doden met Allerzielen.  
Veel mensen gaan daarom rond 2 november naar onze begraafplaatsen om hen 
de gedenken met een bloem, een plant of een licht. 

De foto hierboven laat zien, dat de 
leien op het dak van het middenschip 
snel moeten worden vervangen 
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De begraafplaatsen liggen er prachtig bij – trouwens het hele jaar door – vele 
vrijwilligers zorgen hiervoor. Daar zijn we dankbaar voor! 
In onze parochie O.L.V. in het Woud willen we op onze parochie-
begraafplaatsen een gebed uitspreken, de (urnen)graven, strooiveld zegenen en 
daarmee al onze lieve doden gedenken, niet alleen de overledenen die daar rusten, 
maar allen overledenen van wie wij de namen herinneren. 
Wij nodigen u dan ook uit om daarbij aanwezig te zijn. 
Waar en wanneer: 
Wouwse Plantage: zondag 29 oktober voor de viering om 8.45 uur  
Wouw: zondag 29 oktober na de viering van 11.00 uur, om ca 12.15 uur. 
Moerstraten: op vrijdag 3 november om 16.30 uur. Omdat het dan al vroeg 
donker is de viering in de ParelMoer om 17.00 uur. 
Heerle: op zaterdag 4 november  om 11.00 uur. 
Na afloop kunt u een warme consumptie verkrijgen. 
 
diaken Ryan Keetelaar 
 

COMMUNIE 2024 

Op zondag 26 mei 2024 vieren we de Eerste Heilige Communieviering in de kerk 
van Wouw. Alle kinderen uit de parochie die in groep 4 of hoger zitten zijn van 
harte welkom om dan hun Eerste Heilige Communie te ontvangen. Ter 
voorbereiding van deze viering zijn een aantal bijeenkomsten gepland op een 
woensdagmiddag. Daarbij zijn pastor Ryan Keetelaar en teamassistente Mirella 
Broos aanwezig. We werken met het project ‘Blijf dit doen’. Meer informatie kunt 
u vinden op onze website. Helaas is de informatie avond al voorbij, maar voor 
vragen of meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen met Mirella 
Broos via mirella@samenkerk.nl. 

U kunt uw zoon/dochter opgeven tot 1 december 2023 via onze website. Als u 
gaat naar www.samenkerk.nl, vervolgens kiest voor parochie O.L. Vrouw in ’t 
Woud vindt u in de linkerkolom op de pagina het kopje ‘communie’. Op deze 
pagina vindt u meer info en een link naar het aanmeldingsformulier. Uw 
zoon/dochter is van harte welkom. Wij hopen dat er veel communicanten zich 
opgeven. En dan gaan we er gezamenlijk een mooie feestelijke viering van maken. 
Wij hebben er zin in. Doen jullie mee? 
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VORMSEL 2024 

Soms moeten we keuzes maken in het leven. Bij het vormsel zeg je dat je bij de 
kerk wilt horen en vraag je de Heilige Geest om je te helpen op jouw weg door 
het leven. Wil je het vormsel ontvangen, dan ben je van harte welkom. Op vrijdag 
17 mei vindt om 19.00 uur de regionale vormselviering plaats in de kerk van 
Wouw. Alle kinderen uit onze parochie en parochie de Bron ontvangen dan het 
vormsel sacrament. Via alle basisscholen van de parochie krijgen alle kinderen in 
groep 8 een uitnodiging voor een informatie avond. Tijdens deze bijeenkomst 
zullen wij u uitleg geven over wat het Vormsel inhoudt en hoe wij vanuit de 
parochie, in voortdurende samenwerking met u, u en uw kind willen begeleiden 
op weg naar de grote gebeurtenis. Deze informatieavond vindt plaats op 
maandag 30 oktober 2023 om 19.00 uur in de kerk van Wouw. Ouders en 
kinderen zijn hierbij van harte welkom en het is vrijblijvend. Dus ook bij twijfel 
bent u welkom. U kunt uw zoon/dochter opgeven tot 1 december 2023. Bij de 
vormselviering horen een aantal regionale voorbereidingsbijeenkomsten. Het is 
een gevarieerd programma geworden op verschillende locaties. Ook een ouder 
informatie avond is onderdeel van de vormselvoorbereiding. Wilt u meer 
informatie ontvangen over de vormselviering en de voorbereidings-
bijeenkomsten dan kunt u een mail sturen naar onze teamassistente Mirella Broos 
op mirella@samenkerk.nl. U ontvangt dan vrijblijvend alle informatie per mail. 

CARITASCOLLECTE VOOR DE ROSE-LINDE 

 
Moerstraten, vrijdag 3 november 
Wouw, zondag  5 november 
Wouwse-Plantage, zondag 12 november 
Heerle, zaterdag 18 november 
 
Deze maand is de caritascollecte voor De Rose-Linde. 
Dit is een inloophuis voor ieder die met kanker te maken heeft. 
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Het inloophuis biedt onder andere: 

- Tijd en aandacht 

- Informatie en advies 

- Lotgenotencontact 

- Activiteiten 

Bij activiteiten kun je denken aan samen wandelen en fietsen, gespreksgroepen, 
samen bakken en koken en handwerken. 
Voor haar inzet is De Rose-Linde afhankelijk van giften.  
Wij bevelen de collecte dan ook van harte bij u aan.  
 
Meer informatie treft u aan op de website:  deroselinde.nl 
Adres: Langdonk 5, Roosendaal 
 
Wilt u de organisatie steunen door een bedrag over te maken dan kunt u dit 
storten op: 
Bankrekeningnummer: NL 29 RABO 0179 5650 60 t.n.v. Stichting Inloophuis 
Roosendaal 
 

VERDRIET IN EEN FAMILIE 
Op 6 september overleed in huize Roosdael Petrus Thomas 
(Piet) Maas, echtgenoot van Rosa de Kok. Piet is geboren op 
16 oktober 1926 in Moerstraten in De Maai. Aangezien de kerk 
van Moerstraten toen nog niet was gebouwd, is hij in de 
Lambertuskerk gedoopt. Hij was de oudste van het gezin van 
acht kinderen. Piet verloor zijn vader toen hij zelf nog maar tien 

jaren oud was. Zijn moeder stond er plotseling alleen voor en in de crisistijd was 
dat heel moeilijk. Toch is Piet in staat gesteld naar de middelbare school te gaan 
en aan het einde van de oorlog behaalde hij zijn diploma. Kort na de oorlog werd 
hij bij de gemeente Wouw aangesteld als schrijver. Door het behalen van allerlei 
certificaten klom hij steeds verder op. Hij was jarenlang ambtenaar van de 
burgerlijke stand. Uiteindelijk is hij tot gemeentesecretaris benoemd. Door zijn 
intensieve contact met de bewoners kende hij vele Wouwenaren en zij kenden 
ook hem. Hij ontwikkelde een interesse voor lokale geschiedenis, maar ook voor 
filosofie. Na een aantal haren verkering, trouwde hij in 1954 in Goes met Rosa 
en zij gingen wonen aan het Torenplein op nr. 9. Zo hadden zij een mooi uitzicht 
op de kerk, de kerk waar hij graag en veel kwam. Hij was diepgelovig en zijn 
geloof was voor hem een grote steun. 
Uit hun huwelijk zijn drie kinderen geboren: Eugene, Marie-José en Paul. Piet 
was een echt familiemens, die kon genieten van kleine dingen, van liedjes uit zijn 
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jeugdjaren, van de muziek die zijn kinderen maakten en de studie en het werk 
van zijn kleinkinderen. Piet stelde vaak vragen, niet alleen uit belangstelling, maar 
ook om je voor onvoorzichtigheid te behoeden. 
Filosoferend over het universum en dat er toch een begin moest zijn wat ons 
leven ordent. Zo zullen zijn familieleden hem, na zijn lange en rijke leven, blijven 
herinneren. Op 13 september was de uitvaart in de Lambertuskerk. Moge hij 
rusten in vrede. 

 
Op 9 september overleed in het Leonardushof Felix (Felix 
Jacobus Maria) Coumans, echtgenoot van Marijke van 
Dijck. Felix is op 11 juli 1939 in Nijmegen geboren. Hij koos 
na zijn middelbare school voor een beroep in de techniek en 
kwam werken in ijzergieterij Asselbergs in Bergen op Zoom. In 
de jaren zeventig verhuisde het gezin naar de Geerhoek in 
Wouw. Daar trok de Lambertuskerk sterk zijn aandacht. Hij gaf 

de wens te kennen, graag lid te worden van het Lambertuskoor. Bij zijn uitvaart 
sprak Marian Slock de navolgende afscheidswoorden: 
Zoals hij wel eens in een goed gesprek zei: “ik ga graag naar de kerk, maar nog liever als ik 
binnen die kerk iets kan doen. Je grote passie was zingen tijdens de vieringen! En zo gebeurde 
het, 42 jaar lang.  De bassen waren blij met je stemvastigheid en je diepe dragende klankkleur, 
die jij wist te brengen. Een repetitie overslaan gebeurde zelden of nooit. Als je iets niet zeker 
wist, klom je in de telefoon met het verzoek “wat moet ik zingen of meenemen?” Felix, in onze 
herinnering blijft dat jij de uitvinder was van de doorzichtige koorpartituur en een standaard 
meebracht met Bruynzeel potloden, zodat geen enkel koorlid nog kon zeggen “ik heb niets bij 
me om te schrijven”. 
Jammer dat Felix enkele jaren geleden ernstig ziek werd. Maar met de hulp van de heren van 
het koor bleef hij zo lang hij kon zijn Lambertuskoor trouw. 
Zelfs met de rollator en soms met vallen en opstaan hier in onze koorhoek, zette hij door en 
was niet klein te krijgen. Als geen ander wist hij met lief en leed om te gaan. 
We nemen vandaag afscheid van een fijne muzikale vriend die graag aanwezig was bij de 
concerten In Den Wouwdfluit en groot fan en supporter was van de orgelconcerten hier in onze 
kerk. Ook nam hij graag deel aan onze vele uitvoeringen van het Lambertuskoor en genoot 
zichtbaar van de prachtige muziek. 
Felix, vandaag speelt Guus op het orgel en zingen de koorleden Gregoriaans bij jouw uitvaart, 
omdat dit je wens was. Straks zingen we het “In Paradisum” en zullen met je meegaan tot aan 
het graf.  
Dank je wel voor alles wat je gedaan hebt voor het Lambertuskoor. 
“In Paradisum deducant te Angeli”, dat de engelen je mogen brengen naar het paradijs. 
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WIJ BIDDEN VOOR 
 

IN MOERSTRATEN 
Vrijdag 6 oktober: Maria Timmermans, Hendrikus Augustijn en dochter Rian 
Augustijn. 
Vrijdag 3 november: Hendrikus Augustijn en dochter Rian Augustijn, 
overleden echtpaar Pieter Jan Bastiaanse en Dimphna Bastiaanse-Hellemons. 

IN WOUW 
Zondag 8 oktober Mien Hertogh, het overleden echtpaar De Visser-
Scheepers, Walther van Aert, Nellie van den Berg-Goorden, Ad mol-Mariën. 
We gedenken de sterfdag van Johannes Bastiaanse. Johan van Tilburg 
Marinus en Dimphna van Tilburg-Schillemans; Frans en Riet van Nispen-
Schillemans. 
Zondag 15 oktober De overleden ouders Van Gastel-van de Sanden, de 
overleden ouders Van de Riet-Luijkx, Jack van Gastel, Jan van Gastel, Wies 
Buuron, Arike van Gastel.  Zondag 22 oktober Geen intenties.  
Zondag 29 oktober (Allerzielenviering) Henk van Oorschot, de overleden 
ouders Van Oorschot-Uijtdehaag, de overleden familie Gommers-Joosen, Jac 
Elzakkers, Cees de Bruijn, Piet Aarden, de overleden ouders Aarden-Mouwen, 
Jaan en Cor Jochems-Aarden, Walther van Aert. We gedenken de sterfdag van 
Cor Elzakkers-Raats.  
Zondag 5 november Johannes en Dingena Bastiaanse-Bals en overleden 
ouders, Ton van Winden, Frans van den Berg, de overleden familie van den 
Berg. Adrie Bastiaenen, Ad Mol-Mariën. We gedenken de sterfdag van Cees de 
Bruijn, Toine Aarts. We bidden ook voor een bijzondere intentie.  

IN WOUWSE PLANTAGE 
Zondag 8 oktober: We gedenken de sterfdag van Catharina Goossens-
Huysmans, Lee van Loenhout. 
Zondag 22 oktober: Rina van Meel-van Meer, Cees en Naantje van Meel- 
Nuiten. We gedenken de sterfdag van Tina Raaymakers-van Dorst. 
Zondag 29 oktober (Allerheiligen/Allerzielenviering): 
de overleden ouders Christ en To Koolen-van Loenhout, de overleden ouders 
Uijtdewillegen-van Doormaal, Rina van Meel-van Meer, Cor van Meer-
Kerstens, Cees Uitdewillegen, Frans de Crom, de overleden ouders De Crom-
Nijssen en overleden kinderen, de overleden ouders Gommers-Timmers. 
We gedenken de sterfdag van Christ van Meer. 
 

Op gebed Piet Maas, Felix Coumans. 
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Parochie info 

Pastoraal team administrator Mgr. H. Lommers 
diaken E. Bornhijm, e-mail e.bornhijm@samenkerk.nl (gedelegeerd pastoor) 
diaken R. Keetelaar, e-mail diakenkeetelaar@gmail.com 

Telefonische bereikbaarheid parochie in geval van ziekte of overlijden 
Bel 06 15656260: 
Voor een ziekenbezoek, voor het ontvangen van de ziekencommunie, de ziekenzegen 
of het sacrament van de ziekenzalving een overlijden melden; afspraken maken voor 
de uitvaartdienst in de kerk of een kerkelijk afscheid in het crematorium. 
Dit telefoonnummer is niet bestemd voor alle gewone aangelegenheden zoals het 
opgeven van de misintenties (zie hieronder) 

Spreekuur in Wouw voor de gehele parochie 
Elke maandag tussen 10.00 en 11.00 uur in het parochiecentrum Torenplein 1a. U 
kunt terecht met al uw vragen over parochiële aangelegenheden. Ook het doorgeven 
van intenties is dan mogelijk.  Telefonisch bereikbaar:  06-30525509  

Opgeven intenties Intenties kunt u aanvragen:  
• via de website www.samenkerk.nl > Onze Lieve Vrouw in het Woud > Intenties  
• met een briefje in de bus van het parochiecentrum (Torenplein 1A, 4724 BC Wouw)  
• via één van onderstaande telefoonnummers  
· Heerle 0165-303102  
· Moerstraten 0165-303114  
· Wouw 0165-308230  
· Wouwse Plantage 0165-379855  
   of 0165-379883 

Misintentie: de kosten voor een intentie bedragen € 12.  Te betalen contant of via  
bankrek.nr. NL60RABO0372701396 t.n.v. Kerkbestuur OLV in het Woud. 

Doopsel Meer informatie op:  www.samenkerk.nl > Onze Lieve Vrouw in het Woud 
> Doopsel 

Parochiebijdrage: U kunt uw parochiebijdrage overmaken op bankrekeningnr. 
NL72RABO0372710492  t.n.v. Parochiefonds O.L. Vrouw in het Woud onder 
vermelding van “Parochiebijdrage”. 
Kerkbestuur: vragen, opmerkingen, suggesties of klachten kunt u sturen naar e-
mailadres: kerkbestuurolv@samenkerk.nl.  

Vertrouwenspersonen: 
Annette Vrijdag: vertrouwenspersoonolvA@samenkerk.nl of telefoon 06 53545460; 
Huub Raaymakers: vertrouwenspersoonolvH@samenkerk.nl of telefoon 06 
49686565 

Parochieblad: Het volgende nummer verschijnt op woensdag 8 november Kopij 
inleveren voor maandag 1 november  via het emailadres: viertorens@samenkerk.nl 
of bij de contactpersoon in uw geloofsgemeenschap. 

Meer info op de parochiële website: www.samenkerk.nl 
 

NIEUWE INTENTIES:  
UITERLIJK 1 november 
aanvragen voor de periode:  
12 november – 10 december 

mailto:e.bornhijm@samenkerk.nl
mailto:diakenkeetelaar@gmail.com
http://www.samenkerk.nl/
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Vieringen in de parochie 

Onze Lieve Vrouw in het Woud 
Vrijdag 6 oktober in Moerstraten 
Om 19:00 uur Woord- en communiedienst, diaken R. Keetelaar 

Zondag 8 oktober  
In Wouwse Plantage om 9:15 uur, Woord- en communiedienst, diaken R. 
Keetelaar; Gertrudiskoor, organist Hans Dogge 
In Wouw Om 11:00 uur: Woord- en communiedienst, diaken R. Keetelaar 
Cantor Carel Jan Reuver, organist Guus Siebelink 

Zondag 15 oktober 
In Wouw om 11:00 uur, Eucharistieviering., mgr. H. Lommers, 
Lambertuskoor, organist Janno den Engelsman 

Zaterdag 21 oktober In  Heerle 
Om 17:00 uur Woord- en communiedienst, diaken R. Keetelaar 

Zondag 22 oktober 
In Wouwse Plantage om 9:15 uur: Woord- en communiedienst, diaken R. 
Keetelaar; Gertrudiskoor, organist Hans Dogge 
In Wouw om 11:00 uur: Woord- en communiedienst, diaken R. Keetelaar 
Cantores Lambertuskoor, organist Frank Schijven 

Zondag 29 oktober Allerzielenvieringen 
In Wouwse Plantage om 9:15 uur: Woord- en communiedienst, diaken R. 
Keetelaar; Gertrudiskoor, organist Jacques Slock 
In Wouw om 11:00 uur Woord- en communiedienst, diaken R. Keetelaar 
Lambertuskoor, organist Janno den Engelsman 

Vrijdag 3 november in Moerstraten 
Om 19:00 uur Woord- en communiedienst, diaken R. Keetelaar 

Zondag 5 november 
In Wouw om 11:00 uur: Woord- en communiedienst, diaken R. Keetelaar 
Lambertuskoor, organist Janno den Engelsman 

 
 

 
 
 

De vieringen in Wouw zijn ook digitaal te volgen of later te bekijken via: 
www.samenkerk.nl > Onze Lieve Vrouw in het Woud > Uitzending 
vieringen. 

http://www.samenkerk.nl/

