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ALLERHEILIGEN 1  NOVEMBER  

 

De novembermaand heeft een heel 

eigen karakter. Een maand tussen 

herfst en winter. De donkere tijd 

breekt aan. De bomen waaien kaal, 

de natuur verliest haar buitenkant 

en trekt zich naar binnen terug. 

November kan al flink koud zijn en 

de eerste sneeuw kan vallen.  

Als kerkgemeenschap trekken we 

ons ook een beetje naar binnen 

terug. Een saaie maand is het 

binnen de kerk echter niet: 

Allerheiligen, Allerzielen, St. 

Willibrord, Sint Maarten, 

Caeciliafeest, Christus Koning en het 

begin van Advent! Feest- en 

gedenkdagen genoeg! 

En we beginnen met het Volk, dat 

geteld wordt: Allerheiligen op 1 

november. We denken aan de velen 

die heilig verklaard zijn. Niet omdat 

ze met een aureooltje zijn geboren. 

Maar wél omdat ze door hun 

levenswijze zijn opgevallen en 

daardoor een aansprekend 

voorbeeld zijn geworden. Sint 

Willibrord is er zo een. Hij heeft in 

de 7e eeuw het christelijk geloof 

naar ons land gebracht. En wie kent 

Martinus/Sint Maarten niet? En zo 

zijn er velen. De 144.000 

getekenden, zo hoorden we vroeger 

op Allerheiligen in de lezing. En wij, 

de gedoopten horen er ook bij. 

Toegewijd aan God en aan elkaar. 

Heiligen in de dop! St. Paulus noemt 

de gelovigen dan ook al ‘heiligen’. 

Mooi hè, had u vast niet gedacht. 

Allerheiligen vieren we als parochie 

De Bron samen met de broeders in 

Huijbergen. 

Wees welkom woensdag 1 

november om 9.30 uur in de kapel 

bij de broeders in Huijbergen. 

pastoresteam parochie De Bron. 
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ALLERHEILIGEN EN ALLERZIELEN VIERINGEN  

 

Zondag 29 okt. 11.00 u Ossendrecht  P. de Rooij 

 met aansluitend grafzegening kerkhoven Ossendrecht 

Woensdag 1 nov. 09.30 u Huijbergen in de kapel van het Broederhuis 

    Eucharistieviering 

Donderdag 2 nov. 11.00 u  Huijbergen in de kapel van het Broederhuis 

 Eucharistieviering 

 met aansluitend zegening van de graven op het kerkhof Huijbergen door Broeder Marcus 

Donderdag 2 nov. 19.00 u Hoogerheide  P. de Rooij Allerzielenviering 

Donderdag 2 nov. 19.00 u Ossendrecht  R. Keetelaar Allerzielenviering 

Vrijdag 3 nov. 09.30 u Hoogerheide R. Keetelaar 1e vrijdagviering 

  11.00 u  zegening van de graven op het kerkhof Hoogerheide 

Zaterdag 4 nov. 14.00 u Woensdrecht R. Keetelaar 

   Zegening van de graven op het kerkhof van Woensdrecht 

  

Uitvaartzorg Nuiten Groffen schenkt dit jaar weer koffie en 
chocolademelk bij de zegening van de graven op begraafplaats 

Ter Duinen in Ossendrecht 
 
Aansluitend aan de Allerzielenviering in de Sint-Gertrudiskerk in 
Ossendrecht op zondag 29 oktober om 11.00 uur, is er een samenkomst met 
grafzegening op begraafplaats Ter Duinen aan de O.L. Vrouw ter Duinenlaan 
in Ossendrecht.  
 
Ook dit jaar willen Anita Nuiten en Mieke Antonissen van Uitvaartzorg Nuiten 
Groffen op deze dag en op deze plaats stilstaan bij uw dierbare overledenen 
en deze herdenking met elkaar afsluiten onder het genot van een kopje koffie 
of chocolademelk met koek.  
 
Iedereen is zondag 29 oktober vanaf 12.00 uur van harte welkom bij het 

mortuarium op begraafplaats Ter Duinen 
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OVERLEDEN PAROCHIANEN okt. 2022- okt. 2023 
 

Hun namen hebt Gij geschreven in de palm uw Hand 
 

WOENSDRECHT 
Agnes M.L van den Maegdenbergh-van Hootegem  
 

Begraving, geen kerkdienst 
Eugène G.R. Groffen   
Rita Hoogstad-Rietkerken  
 

Urn bijzetting 
Petronella C.Timmermans-Soffers  
John B.A.A..J. Kint  
Rina C. P. Kint-Snoeijers  
 

OSSENDRECHT 
Marjoleinne J.M.C. Bakx - Roosendaal 
Ludovicus Huijgens   
Maria M.M.J.G.Hussaarts 
Ria M.S.L.A.Prop - van Put 
Godelieve L. Derkx-Thys  
Jan Sloven 
Anna C.F.M.van Put-van der Poel  
Petrus J.van den Bussche  
Gerardus J.Jaspers  
 

PUTTE 
Henriëtte W.Smeijers-van de Sande  
Toos van der Pas - Bogers 
  

HUIJBERGEN 
Josephus A.M.Leenaerts    
 

Begraving, geen kerkdienst 
Anna A.M.Z. van der Vorst-Peeters      
Johann C. Suijkerbuijk-van den Bergh   
 

Urn bijzetting 
Cornelis J.A.M. van Wezel  
Josephus A.M. Leenaerts  
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HOOGERHEIDE 
Christina Adriaansen-Nagtzaam   
Maria F. Boden-Verheezen  
Cornelia L.M. Ots-Suijkerbuijk  
Adrianus C.M. Broosus  
Henri J.A. Daerden  
Chris van Loenhout    

       
Begraving, geen kerkdienst 

Cornelis A. van Ginderen  
Martha L. V. Letens-Jacobs  
Paulus J. Konings  

                                        
Urn bijzetting 

Gabriël J.M Daalmans              
Johanna Pijnen-Dekkers   
Gijsbertus H. van Teeffelen         
Cornelia C. Soffers-van Aart 
Marie-Rose E. de Moor  
Gerardus J.F. Verdult  
Johanna van der Bergh - Belde 

 
“Maar in mij brandt de hoop door Hem gegeven 
dat sterven is de doop naar een nieuw leven. 

Het weerzien van hen die ons ontvielen 

,verbonden als ik ben met Alle Zielen”. 
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VE RLOPE N OF  B I JNA VE RLOP E N G RAFREC H TE N  
De ‘administratie kerkhofzaken’ is op zoek naar de rechthebbende van de onderstaande 
graven. Wil de rechthebbende aub contact opnemen met het parochiekantoor of via mail: 
locatiehoogerheide@kpnmail.nl  
 
 

KERKHOF HUIJBERGEN 

A.Meeusen   F-11 

C.Meeusen-Somers  F-12 

C.Longshaw   N3-08 

J.Weijts-Demmers  R-08 

C.Weijts   R-09 

R.Weijts   R-10 

A.v.Wezel   A1-08 

M.v.Wezel-van de Bergh A1-09 

W.Luijkx   A1-15 

R.de Waal   columbarium 6 

Door Willigers-v.Bergen  columbarium 7 

 

KERKHOF HOOGERHEIDE 

Th.de Vos-Nuijes  HP 5-M12 

J.v.Gool    HP 5-O07 

H.v.Gool   HP 7-A22u 

F.Koolen   HP 5-V06 

S.Koolen-Bobelijn  HP 5-V07 

J.Vriens    HP 5-C02 

J.Schrauwen   HP 6-P02 

J.Schrauwen-v.Linden  HP 6-P03 

A.Broeders-Groffen  HP 7-C05u 

M.Francois-Coornaert  HP 8-D07u 

W.v.Tilburg   HP 8-M01 

J.v.Tilburg-Palinckx  HP 8-M02 

Th.Wagenaars-Jaspers  HP 8-N01 

J.v.Hees    HP 8-Q13 

D.Marcus-van Put  HP 5-G06 

E.Marcus   HP 5-G07 

P.Schoonen-Dingemans  HP 5-M04 

 

KERKHOF WOENSDRECHT 

.v.Pul    WP 1-A08 

C.Kuijlen   WP 2-E02 

H.Timmermans   WP 2-G04 

P.de Dooij   WP 5-D04 

C.v.Beek   WP 5-D17 

M.v.Loon-de Bakker  WP 5-F12 

J.v.Loon    WP 5-F13 

L.v.Aert    WP 5-J12A 

  

ONDERHOUD BEGRAAFPLAATSEN HOOGERHEIDE EN WOENSDRECHT  

Achter de kerk in Hoogerheide en aan de Rijzendeweg te Woensdrecht 
liggen de begraafplaatsen van onze parochie. Hier liggen veel van onze 
familieleden en kennissen begraven. Deze begraafplaatsen hebben 
regelmatig onderhoud nodig om te zorgen dat ze er mooi bijliggen. 
Daarvoor is er elke maandagmorgen zowel in Hoogerheide als in 
Woensdrecht een club vrijwilligers actief. Zij wieden het onkruid en harken 
de paden. Enkele keren per jaar worden de heggen gesnoeid.  .. Als er nog 
mensen zijn die ons twee uurtjes per week willen helpen, die zijn dan van 
harte welkom. Wij kunnen nog wel wat hulp gebruiken. Denk er een over 
na.  
U kunt contact opnemen met:  dhr. A. Stuijts tel 61 43 34 of  
      dhr. A. Koens tel. 61 36 45. 
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Starrenhoflaan 6 –  2950 Kapel len 

Tel: 0032  366 44 266 –  fax: 0032 360 058 004  

Tel  privé na 18.00 uur: 0032 366 51 007  

steenhouweri j.denisse@pandora.be  

www.steenhouweri j -denisse.be 

EEN GROOT COMPLIMENT VOOR  

DE VRIJWILLIGERS DIE ONZE KERKHOVEN WEKELIJKS 

AANHARKEN EN 2 KEER PER JAAR DE HAGEN SNOEIEN. 

mailto:steenhouwerij.denisse@pandora.be
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Echte liefde 
 

De taal der liefde is een taal 

die iedereen verstaat 

De mooiste taal van allemaal 

die mensen stralen laat 
 

Maar echte liefde gaat voorbij 

aan seks, aan ras of stand 

Ze kent geen ‘ik’, alleen maar ‘jij’ 

slechts die ander is interessant 
 

Echte liefde krijgt het haast onmooglijke voor elkaar 

gaat door waar een “normaal” mens stoppen zou 

Echte liefde staat ook voor de onooglijken altijd klaar 

brengt warmte in het hart, verdrijft de kou 
 

Echte liefde kent geen vuist, 

maar een uitgestoken hand 

Wat voor deze liefde geldt als juist 

gaat vaak in tegen ‘t “gezond” verstand 
 

Echte liefde overbrugt een afstand die bestaat 

Zij oordeelt niet, aanvaardt het anders zijn 

Zij legt ruzies bij en overwint de haat 

Echte liefde doet soms water bij de wijn 
 

Deze liefde is de taal van God 

door Jezus aan ons geleerd 

Zij dient als allerhoogst gebod 

te worden gerespecteerd 
 

Dat ieder zich bekwamen mag 

in het spreken van deze taal 

zodat zij op een mooie dag 

wordt tot een wereldtaal 
 

Johan van Diesen 
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DE EERSTE HEILIGE COMMUNIE  

Zondag 14 april 2024 is de regionale 

Eerste Heilige Communieviering om 

10.00 uur in de O.L. Vrouw 

Hemelvaartkerk te Hoogerheide. Wil 

jij ook bij Jezus horen, doe dan mee. 

Alle kinderen uit groep 4 zijn van 

harte welkom, ook al ben je nog niet 

gedoopt! Voorafgaand aan deze 

viering zijn er een aantal 

bijeenkomsten op woensdagmiddag 

in de kerk van Hoogerheide. De 

informatie avond is al geweest, 

maar alle informatie kunt u nog 

opvragen. Uw zoon/dochter kan 

worden  

opgeven voor de communie tot 1 

december 2023 via onze website 

www.samenkerk.nl. Kies vervolgens 

voor parochie de Bron en onder het 

kopje links op de pagina Eerste 

Communie vindt u meer informatie 

en het inschrijfformulier. Mocht u 

eerst meer willen weten over de 

communie bijeenkomsten en/of 

heeft u nog vragen dan mag u altijd 

mailen naar teamassistente Mirella 

Broos op mirella@samenkerk.nl. 

 

 

  

mailto:mirella@samenkerk.nl


12 
 

HET VORMSEL 

Soms moeten we keuzes maken in 

het leven. Bij het vormsel zeg je dat 

je bij de kerk wilt horen en vraag je 

de Heilige Geest om je te helpen op 

jouw weg door het leven. Wil je het 

vormsel ontvangen, dan ben je van 

harte welkom. Op vrijdag 17 mei 

2024 vindt om 19.00 uur de 

regionale vormselviering plaats in de 

kerk van Wouw. Alle kinderen uit 

onze parochie en parochie de Bron 

ontvangen dan het vormsel 

sacrament. Via alle basisscholen van 

de parochie krijgen alle kinderen in 

groep 8 een uitnodiging voor een 

informatie avond. Tijdens deze 

bijeenkomst zullen wij u uitleg 

geven over wat het Vormsel inhoudt 

en hoe wij vanuit de parochie, in 

voortdurende samenwerking met u, 

u en uw kind willen begeleiden op 

weg naar de grote gebeurtenis. 

Deze informatie avond vindt plaats 

op maandag 30 oktober 2023 om 

19.00 uur in de kerk van Wouw. 

Ouders en kinderen zijn hierbij van 

harte welkom en is vrijblijvend. Dus 

ook bij twijfel, bent u welkom. U 

kunt uw zoon/dochter opgeven tot 

1 december 2023. Bij de 

vormselviering horen een aantal 

regionale 

voorbereidingsbijeenkomsten. Het is 

een gevarieerd programma 

geworden op verschillende locaties. 

Ook een ouder informatie avond is 

onderdeel van de 

vormselvoorbereiding. Wilt u meer 

informatie ontvangen over de 

vormselviering en de 

voorbereidingsbijeenkomsten dan 

kunt u een mail sturen naar onze 

teamassistente: Mirella Broos op 

mirella@samenkerk.nl.  

U ontvangt dan vrijblijvend alle 

informatie per mail

. 
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11 NOVEMBER ST.  MAARTEN 

Een Verhaal voor kinderen 

Maarten was de zoon van een rijke 

koopman. Lang geleden was hij soldaat 

in het Romeinse leger. 

Op een dag reed Maarten met een 

groepje soldaten naar een grote stad. 

Het was koud en mistig. Maarten had 

zijn lange mantel goed om zich heen 

geslagen. Zo had hij het heerlijk warm. 

Ze hadden haast, want ze wilden voor 

donker binnen de stadsmuren zijn. 

Toen ze bij de stadspoort aankwamen, 

stapte er plotseling een arme man op hem af. Hij had geen schoenen, geen jas 

en geen sokken aan, Je kon aan hem zien dat hij het erg koud had. "Wat is er 

met jou aan de hand?" vroeg Maarten. 'Ach", rilde de man, "ik heb het koud en 

ik heb zo'n honger". Maarten dacht even na. Hij zou zijn mantel wel willen 

geven. Maar in die tijd mochten soldaten zonder mantel de stadspoort niet in. 

De mantel hoorde bij hun uniform. Wat moest Maarten nu doen? Hij kon die 

arme man daar toch niet zo maar laten staan? 

Plotseling kreeg hij een goed idee. "Ik geef hem de helft van mijn mantel. Dan 

kan ik de andere helft omgeslagen houden!" Hij deed zijn mantel af. Trok zijn 

zwaard en hakte de mantel in twee stukken. Eén stuk gaf hij aan de arme man. 

En één stuk sloeg hij zelf om zijn schouders. Daarna pakte hij zijn geldbuidel en 

gaf de man wat geld. De arme man was erg blij. Nu had hij een mantel tegen de 

kou en wat geld om eten te kopen. Hij bedankte Maarten en vertrok. En 

Maarten? Die reed daarna tevreden met zijn soldaten de stad binnen. 

Het verhaal van Maarten en de arme man is een oud verhaal. Maarten is door 

zijn goede daad door de katholieke kerk Heilig gemaakt. Hij is dus een Heilig 

mens. Daarom staat nu voor zijn naam het woordje Sint. Net als de heilige Sint 

Nicolaas. 

Nog altijd vieren we het feest van Sint Maarten. Elk jaar, op 11 november, gaan 

kinderen met een lampion en een vrolijk liedje bij de mensen langs. Om ze licht 

te brengen ... vrolijk te maken. 
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SINT MAARTENSVERSJE 

 

Sint Martinus Bisschop 

roem van alle landen 

Dat we hier met lichtjes lopen, 

Is voor ons geen schande. 

Hier woont een rijk man 

Die ons wel wat geven kan, 

Geef me appel of een peer, 

Ik kom het hele jaar niet meer. 

Sint Maarten, Sint-Maarten 

Een lampion, een holle pompoen, 

Daarin kun je een kaarsje doen 

Je ziet ons in het donker gaan 

Met het licht 

Van zon en ster en maan.  

 

 

3 NOVEMBER DE FEESTDAG VAN SINT  HUBERTUS    

de patroon van de jagers. Beschermheer van het vee. 

Bij ons welbekend vanwege de ‘hubkes’ , de gewijde 

broodjes, die we op de 3e november bij alle warme 

bakkers in de regio kunnen kopen. Vroeger gaf men op 

Hubertus-dag ook aan het vee een stukje gewijd brood 

in de hoop dat het vee tegen ziektes beschermd zou 

worden. 
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Bij een overlijden wil je maar twee dingen: steun en zorg 

Bij Monuta verzorgen we een uitvaart met alle begrip voor uw verdriet, met gepaste 
aandacht voor uw zorgen en een open oor voor uw wensen. Dat is het Monuta-
onderscheid in uitvaartzorg en verzekering. 
Vertrouw op Monuta. Persoonlijke zorg èn een brede schouder: van mens tot mens 
 

Monuta Zorge.Uitvaartzorg en - verzekering 

Hoogerheide, Putseweg 147, tel: 0164 -61 60 77 
Christ ian Zorge, dag en nacht bereikbaar  

info@monutazorge.nl 

 

 

 

verkoop    -   taxaties   -   aankoopbegeleiding 
Beëdigd en Register makelaar / taxateur 

Kantoor: Westersingel 53 - 55 te Bergen op Zoom  

Woonadres: Eikelhof 9 te Ossendrecht 

Tel: (0164) 233700 

www.vankaammakelaardij.nl 
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STICHTING Zr.  MARIE ADOLPHINE  
 

Wat hebben we 9 juli een mooie 

feestdag gehad. 

’s Morgens begonnen we al om 9.00 

uur met de stille gebedstocht. We 

liepen het Paadje van Kaatje en 

stonden een moment stil bij de 

Berghoeve. Misschien vanwege het 

vroege tijdsstip was de 

belangstelling hiervoor matig. Dan is 

het des te mooier om van mensen , 

die voor de eerste keer meeliepen, 

te horen: “Ik wist niet wat me te 

wachten stond, maar wat is dit mooi 

en devotievol.” Tip voor volgend 

jaar: “Probeer het ook eens.” 

Aangekomen bij de kerk sloot zich 

een hele menigte aan voor de 

processie door het centrum, met de 

harmonie voorop.  Mooi ook om te 

zien dat er heel wat mensen van 

buiten Ossendrecht meeliepen. 

Langs de route hadden heel wat 

inwoners een beeldje of afbeelding 

van Zuster Marie Adolphine voor 

het raam gezet. Ook de 

toeschouwers waren enthousiast. 

Na de processie was er een 

plechtige Eucharistieviering in de 

kerk. Tijdens deze viering werden 

alle Adolphineliederen gezongen en 

werd er een CD gepresenteerd met 

alle liederen erop. Op deze CD staat 

ook het leuke nieuwe kinderlied. Na 

afloop van de viering kon men deze 

CD of USB stick kopen. (CD en USB 

stick zijn nog te koop bij Het Zoete 

Rijk) 

Daarna gingen bijna alle kerkgangers 

naar de pastorietuin. 

Traditiegetrouw werd hier 

koffie/thee met broodjes 

gepresenteerd.  Zoals ieder jaar was 

dit weer een zeer gezellige 

bijeenkomst, waarna iedereen 

tevreden huiswaarts keerde. 

Het is natuurlijk veel werk, om alles 

in goede banen te leiden. Maar het 

geeft voldoening als je ziet hoe 

tevreden iedereen is. Hartelijk dank 

aan alle helpers, die mede deze dag 

zo mooi hebben gemaakt. We 

hopen dit nog vele jaren te kunnen 

organiseren. 

Weet u dat er iedere tweede en 

vierde dinsdag in de maand om 

19.00 uur een viering is in de 

Adolphinekapel? Deze kapel is 

iedere dag geopend, zodat u er altijd 

terecht kunt om een kaarsje op te 

steken en er even in stilte te 
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vertoeven. Bij deze hartelijk dank 

aan Jenny en Leo Kuijs die trouw 

iedere dag de kapel openen en 

sluiten. 

Dan nog iets heel belangrijks. De 

oude kachel in de kapel was 

helemaal versleten en afgekeurd. 

Natuurlijk willen we de mensen in 

de kapel niet in de kou laten zitten. 

Dus een nieuwe kachel werd 

aangeschaft. Tot onze grote vreugde 

is deze kachel, waar we weer jaren 

mee vooruit kunnen, gefinancierd 

door Het Dorpsplatform 

Ossendrecht. Hier zijn wij heel blij 

mee. Onze hartelijke dank aan Het 

Dorpsplatform. 

Stichting Zuster Marie Adolphine. 

 

 
 

 
Op donderdag 26 oktober is 
er een lezing in de 
Ontmoetingskerk in Bergen op 
Zoom. 
Theoloog Marian Geurtsen houdt 
een lezing met het onderwerp hoe 
te leven met pijnlijk verlies 
met als titel ‘Verlieskunst; verder 
leven na verlies’. 

Locatie: Ontmoetingskerk, 
Bolwerk Zuid 134, Bergen op 
Zoom. 
De lezing begint om 19.45 uur. 
De zaal is open vanaf 19.15 uur. 
De avond duurt tot ongeveer 
21.30 uur

.

  

HARRY GOOSSENS 

A D M I N I S T R A T I E  
0 6  4 1  4 4  3 1  2 6  

Vol-Zin 
avonden met spirit ! 
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BOEKENMARKT GERTRUDISKERK OSSENDRECHT.  
 

ACHTER DE SCHERMEN VAN DE BOEKENMARKT  

Boeken, boeken, honderden  

duizenden boeken, …… een bron 

van vreugde voor de liefhebbers, 

maar ook voor ons, de vrijwilligers.  

Hoogtepunt van ons werk is de 

verkoopmiddag, iedere eerste 

zondag van de maand. Dan vinden 

er heel wat boeken een weg naar 

een tweede leven. Om 13.00 uur 

staan de gretigste liefhebbers al 

voor de deur van de kerk te 

wachten. Het geeft veel voldoening 

om mensen aandachtig te zien 

speuren in het enorme aanbod.  

Vaak wordt er doelgericht gezocht 

naar boeken over muziek, planten, 

geschiedenis, techniek, kunst of 

kinderboeken, anderen kijken of ze 

misschien dat ene ontbrekende 

boek uit een reeks kunnen vinden. 

Verrassend is het om te zien 

hoevéél er nog gelezen wordt! Er 

zijn ‘boekenwurmen’ die met twee 

supermarkttassen vol ‘leesvoer’ 

huiswaarts keren, anderen zijn 

gelukkig als ze een complete reeks 

van Virginia Andrews hebben 

gevonden. 

Verrassend is het hoe snel boeken 

soms van eigenaar wisselen: boeken 

die onlangs zijn binnengebracht, 

worden tijdens de eerstvolgende 

verkoopmiddag gelijk verkocht. 

Maar er zijn ook notoire 

winkeldochters: hele reeksen 

Konsalik, streekromans of Time Life 

uitgaven die maandenlang 

meelopen en (soms) uiteindelijk 

toch nog een bestemming vinden. 

Als de grootste drukte voorbij is, 

komen de fijnproevers die meestal 

nauwgezet de uitgestalde 

boekencollectie afspeuren. Zij 

wikken en wegen, bladeren en 

bekijken een boek van alle kanten 

en vertellen bij het afrekenen graag 

hoe blij ze zijn met hun nieuwe 

aanwinst. Er worden regelmatig 

verzoekjes ingediend om een 
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bepaald boek te reserveren, het 

schriftje met verzoeknummers puilt 

behoorlijk uit, maar het is 

buitengewoon leuk om zo’n wens te 

kunnen vervullen. 

Bij de kassa zijn er altijd twee 

gelukkigen: de boekenliefhebber 

omdat hij/zij wat moois gevonden 

heeft, wij zijn blij om al die tevreden 

mensen te zien èn omdat zoveel 

boeken weer een tweede leven 

krijgen. 

Dit jaar is er op zondag 5 november 

en zondag 3 december weer een 

boekenmarkt van 13.00 tot 17.00 

uur in de St Gertrudiskerk van 

Ossendrecht. 

U bent dan weer van harte welkom 

om te komen snuffelen of er 

misschien iets van uw gading te 

vinden is. Er zijn weer heel veel 

nieuwe boeken aan onze collectie 

toegevoegd; wie weet  welke 

verrassing u misschien gaat 

tegenkomen. 

Gaat u thuis opruimen, dan mag u  

boeken, puzzels, LP’s, CD’s en 

DVD’s, die bij u overbodig zijn 

geworden,  altijd naar de kerk 

brengen. 

De bidkapel is hiervoor iedere dag 

geopend. 

Nog vragen?      

Yvonne Rijk. 0164-673304  

hetzoeterijk@hotmail.com

 

mailto:hetzoeterijk@hotmail.com
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 SOLIDARITEITSWERKPLAATS HUIJBERGEN  

De laatste jaren lijkt 

de wereld in brand 

te staan, letterlijk 

en figuurlijk. Kijk 

maar naar de vele grote bosbranden 

in de voorbije zomer. Tel daarbij op 

de hevige aardbevingen en 

overstromingen met duizenden 

slachtoffers wereldwijd. Figuurlijk: de 

rellen rondom Trump en der oorlog 

in Oekraïne. Dichterbij is er sprake 

van een verharding in de menselijke 

verhoudingen tussen groeperingen 

onderling, die om het hardst hun 

gelijk halen in allerlei media en zeker 

niet te vergeten de migratiestromen 

naar Europa. Deze hedendaagse 

problemen vragen om solidariteit 

van ons allemaal. Dat is wat S.W.H. al 

ruim 35 jaar doet; niet op een wijze 

die in de media veel aandacht krijgt, 

wel heel praktisch en langdurig. Wij 

helpen op onze manier mensen in 

ontwikkelingslanden een 

menswaardig bestaan op te bouwen, 

zodat ze niet hun leven hoeven te 

riskeren om met gammele bootjes 

Europa te bereiken.  eigen land 

groeit de tegenstelling tussen arm en 

rijk : het aantal miljonairs stijgt 

gestaag evenals dat onder de 

armoedegrens. 

Solidariteit met slachtoffers van 

grote rampen is er wel : kijk maar 

naar de hulp aan Turkije, Marokko en 

Oekraïne .Solidariteit met de 

miljoenen armen in de wereld is er 

veel minder, maar zij hebben die 

even hars en vaak veel langduriger 

nodig. Solidariteit is geen snelle 

oplossing voor alle problemen in de 

wereld. Ze vraagt wel een bijdrage 

van ons allemaal voor een hoopvolle 

toekomst voor de minstbedeelden 

hier en elders. Dat is een doelstelling 

waar S.W.H. zich nog jaren hoopt in 

te zetten.( S.W.H. is een 

samenwerkingsverband van Vraag en 

Aanbod en Gered Gereedschap ) 

Daaraan kunt ook u een steentje 

bijdragen  bijvoorbeeld door het 

geven van oud handgereedschap of 

een donatie. 

Plaatsen we het bovenstaande in een 

christelijk perspectief, dan zien we 

dat Jezus het opnam voor de 

zwakken en uitgestotenen van zijn 

tijd.  Daarom past solidariteit met de 

zwakken en hulpbehoevenden in de 

wereld meer dan ooit bij ons. Dan 

dragen we bij aan een betere wereld 

voor de generaties de na ons komen. 

> De secretaris 
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TER UGB LIK  GE Z E LLIG E 

ZOMER LU NCH  OU DER E N 

E N A LLE E NS TAA NDE N  

Op woensdag 9 augustus jl. vond 

er een gezellige lunch plaats 

voor alleenstaanden en ouderen 

in de Gemeente Woensdrecht. 

Deze lunch werd georganiseerd 

door Caritas De Bron in 

samenwerking met de 

Protestantse Diaconie 

Woensdrecht en de Flor van 

Putte Stichting. Voor deze 

gezellige lunch bij Brasserie 

Abdijbos op de Volksabdij in 

Ossendrecht hadden zich de 

afgelopen weken meer dan 60 

mensen aangemeld. En het was 

zeker een gezellig samenzijn. De 

aanwezigen waren enthousiast en 

blij om in deze vakantietijd – 

wanneer veel familie of 

kennissen op vakantie zijn – een 

keer niet alleen te hoeven 

lunchen. Er werd gezellig gekletst 

onder het genot van een goed 

verzorgde lunch. De gasten lieten 

het zich goed smaken. Om half 3 

ging iedereen voldaan naar huis. 

De reacties achteraf waren 

hartverwarmend en zeer positief. 

Zeker voor herhaling vatbaar. 
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BERICHTEN VAN DE BESTUURSTAFEL 

Kerken Hoogerheide en 

Ossendrecht: 

Zoals u al in de media hebt kunnen 

vernemen heeft het 

parochiebestuur het voorgenomen 

besluit genomen om de kerken in 

Ossendrecht en Hoogerheide te 

gaan sluiten.  Dit besluit is genomen 

met ingeving van de resultaten van 

de diocesane  kerncommissie 

gebouwen in april 2023. Om 

onderlinge kinnesinne te 

voorkomen worden deze kerken 

tegelijk gesloten. Een harde 

voorwaarde is dat er een 

alternatieve locatie moet komen om 

samen kerk te vieren en voor het 

parochiekantoor. Daarvoor is reeds 

een programma van eisen 

samengesteld. 

Het traject gaat er ongeveer als 

volgt uitzien: 

Eerst wordt aan de bisschop 

toestemming gevraagd om deze 

plannen uit te rollen, vervolgens zal 

er een raadpleging komen van de 

parochianen.   Ten slotte zal het 

kerkbestuur op basis van deze 

gegevens een definitief besluit 

nemen. 

Aan het bisdom is gevraagd om het 

religieus erfgoed in beeld te 

brengen, zodat wij een goede 

herbestemming kunnen gaan 

zoeken en een bidbook samen te 

stellen, dit is een soort 

verkoopbrochure.  

Inventaris kerken Huijbergen en 

Putte: 

 De verkoop van de kerk in Putte is 

inmiddels een feit.  Juliana Vastgoed 

is de nieuwe eigenaar.  Voor de kerk 

van Huijbergen zijn we nog in 

gesprek met een geïnteresseerde.  

De huidige stikstofproblematiek 

gooit veel roet in het eten en maakt 

de procedure niet eenvoudiger.  

Van de inventaris van de kerk van 

Huijbergen bleek erg  veel afkomstig 

te zijn van de Wilhelmieten.  Alle 

religieus erfgoed van de 

Wilhelmieten is  naar het 

Wilhelmietenmuseum;  daarnaast is 

er ook veel ander erfgoed van de 

kerk naar het Wilhelmietenmuseum 

gegaan. 

 

Jaarcijfers 2022 

    Vooral door minder loonkosten is 

het resultaat van 2022 positief: 

  € 7.375,-  positief resultaat 
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 Overleg pastores Brabantse wal:  

Er is een constructief overleg 

tussen alles pastores van de 

Brabantse Wal,  van Dinteloord 

tot Putte.  In de toekomst zal er 

op diverse terreinen meer 

samengewerkt worden. Hoe 

kunnen we gebruik maken van 

elkaars sterkte en elkaar helpen.  

De missionaire kerk zal hierbij 

steeds hoog op de agenda staan. 

Een van de projecten is: het 

projectplan parochieel 

medewerker.   

    In samenwerking met de 

parochie OLV in ’t Woud zal,  na 

goedkeuring van het bisdom,  een 

medewerker aangesteld worden 

voor 50%, die het project jonge 

gezinnen vlot moet gaan trekken.  

Om deze medewerker niet alleen 

aan zichzelf over te laten komt er 

een kleine stuurgroep en overleg 

met andere PPM-ers,  zodat er 

van en aan elkaar geleerd kan 

worden en aangestuurd.  

Voorlopig is dit project 3 jaar 

durend.  Het zal nog wel een 

uitdaging zijn om  een dergelijke 

medewerker te vinden.  

De jeugd heeft de toekomst is het 

adagium. 

 

 

 

Missionaire kerk:  

We zijn de weg ingeslagen van de 

missionaire kerk,  dit betekent onder 

andere dat we meer naar buiten 

gaan met ons geloof, dan naar 

binnen gekeerd zijn;  Er is een 

omslag nodig.  Een van de zaken die 

we in dit verband oppakken is het 

aangaan van een cont(r)act met 

ZuidWest-tv,  die regelmatig 

religieuze programma’s uitzendt,  de 

zg ReliVisie.  Wellicht dat U er al wat 

van gezien hebt; dat wordt nu wat 

geïntensiveerd.  Onderwerpen die 

aan bod zouden kunnen komen:  

- Geloofsverdieping 

- Advent 

- Informatie over Alfa cursus 

- Kaarsje aansteken 

- Ontdek je plekje, je kerkje 

- Zone uitleg 

- Kindje wiegen 

 

Monumentendag 9-9:  

Het is weer monumentendag 

geweest op zaterdag 9-9-2023,  en 

de kerken in Hoogerheide en 

Ossendrecht zijn weer bezocht.  

Heel veel dank aan de vrijwilligers  

die de kerken open hebben gesteld 

en de mensen begeleid. 
 

Jan van den Elsen,  secretaris 

parochie  de Bron 
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Parochieblad ‘De Bron”  
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PAROCHIEBESTUUR  
Peter de Rooij voorzitter 
 Tel: 06-30 44 31 17 
Jan van den Elsen secretaris 
 vd_elsen@ziggo.nl 
Marianne van Veldhoven-Jansen lid 
Wim Kruf  lid bouwzaken 
 
VERTROUWENSPERSOON 
Johan den Ouden 06 81 155 988 
 
REDACTIE:  
Ryan Keetelaar 06 13 01 63 33 
Joke Rijsdijk 61 32 41 
Marianne Mattheussens 67 27 19 
Drukkerij ‘De Bron’  61 25 21 
 
 
REDACTIEADRES 
E-mail: 
rijsdijkbloemendaal@hotmail.com 

of via een van de redactieleden 
of via een van de parochiekantoren 

 
De Kerst-editie verschijnt: 
vanaf  half december 
 
Kopij inleveren tot 28 november  

mailto:rijsdijkbloemendaal@hotmail.com
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PASTORAAL TEAM van parochie DE BRON 
 

Peter de Rooij, pastoor Tel: 06 30 44 31 17 
 paederooij@gmail.com 
Ryan Keetelaar, diaken Tel: 06 13 01 63 33
 diakenkeetelaar@gmail.com 
Mirella Broos, team assistent mirella@samenkerk.nl 
 
Doorschakeling telefoon: Om zo optimaal mogelijke bereikbaarheid te zijn, is de 
telefoon van het parochiekantoor te Hoogerheide buiten kantoortijd 

doorgeschakeld naar een mobiel nummer 06-30 52 55 09 (Mirella) 

 
PAROCHIEKANTOOR 

Raadhuisstraat 134, 4631  NJ Hoogerheide (in de kerk) 
Geopend op woensdag en  vrijdag: 9.00 tot 11.30 uur, in juli en augustus alleen 
op vrijdagochtend 
Tel: 0164-61 25 21  e-mail: locatiehoogerheide@kpnmail.nl 
 

INTENTIES OPGEVEN 
 

Intenties kunt u opgeven via onze website ‘www.samenkerk.nl’. Kies ‘parochie de 
Bron’ en hier vindt u links het kopje ‘intentie aanvragen’.  
 

U kunt ook een briefje in de brievenbus doen van het parochiecentrum in 
Hoogerheide, in de brievenbus van de pastorie in Ossendrecht (Dorpsstraat 7) of bij 
de receptie van St. Marie in Huijbergen (Boomstraat 7). Vermeld op dit briefje graag 
ook uw telefoonnummer, zodat we u kunnen bellen bij onduidelijkheden. 
 

De bijdrage voor een intentie is vanaf 1 januari 2023 € 12,-.  
Betaling kan door overmaking op rekeningnummer NL44RABO 0122 9064 11 t.n.v. 
parochie De Bron met vermelding van ‘intentie voor ……+plaats en de datum’.  
 

Of contant: het geld in een envelop met daarop geschreven intentie (naam).  
Deze envelop kunt u tijdens de viering in de collecteschaal doen. 
   
ZONDAGVIERINGEN 
Ossendrecht: iedere zondag 11.00 uur 
Hoogerheide: iedere zondag 09.30 uur 
Ossendrecht M. Adolphinekapel 2e en 4e dinsdag van de maand om 19.00 uur 
 
LIVESTREAM ZONDAGVIERINGEN 
De zondagvieringen in Hoogerheide zijn life te volgen via  www.samenkerk.nl 
Kies vervolgens:  ‘uitzending vieringen’ 
 

REKENINGNUMMER PAROCHIE 
NL44RABO 0122 9064 11 

 

Penningmeester: e-mail: debronpenningmeester@gmail.com  

mailto:locatiehoogerheide@kpnmail.nl
http://www.samenkerk.nl/
http://www.samenkerk.nl/
mailto:debronpenningmeester@gmail.com
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Als herfstblad 

Mensenleven: 

teer als herfstblad is het 

en gebroken valt het ter aarde, 

uitgeleefd, 

uitgeteerd, 

te veel doorstaan aan 

de hitte van de zon 

de stormen in de nacht. 

Het moet wel vallen,  

zo’n blad, 

zo’n mensenleven … 

Maar is het daarmee voorbij, 

wordt daarna 

een naam vergeten, 

het leven overgeleverd aan de 

vergetelheid? 

 

Als een luttel blad   

gevallen van een boom, 

levensvoorwaarde kan worden, 

groeikracht kan zijn 

voor nieuwe planten, nieuwe bloemen, 

hoeveel te meer mag dan  

het leven geleefd door jullie dierbare 

 

nieuwe impuls geven 

aan jullie door-leven. 

Vanaf nu verrijkt 

met zoveel goeds 

dat door hem/haar  

is doorgegeven  

in zijn/haar leven. 

 

Gerard Oostveen 
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Wat doen  wij met onze aarde.  
Niet veel goeds. 
We zuigen de aarde, de kosmos, het heelal, leeg. Vervuilen, vernielen, 
verstoren flora en fauna. 
Ga zo maar door. 
De natuur spreekt zich uit. Wat denkt u van alle  rampen die gebeuren. 
Overstromingen, stormen, aardverschuivingen, iedere dag  hoort en ziet u 
het op het journaal. Het is niet meer de ver van mijn bed show, het gebeurt 
over de hele wereld. 
Ook hier in Europa, hier in Nederland. 
Je staat machteloos…. 
Dat is ten dele waar. 
Maar de verandering van het klimaat kunnen we beïnvloeden. 
Door afval te splitsen, soort bij soort, zodat het op de juiste manier 
hergebruikt  kan worden. 
Kost wat moeite, meer niet. Kost bewustwording van het feit dat we zelf 
debet zijn aan al die rampen. 
Kost investering in duurzame, eco vriendelijke machines, apparaten, kleding 
, auto’s, zorgen voor minder uitstoot van giftige stoffen. 
Als je langs de wegen rijdt  en  in de bermen kijkt, is het een rotzooi van 
jewelste. Hup raam open en je bent het kwijt. 
Zonder nadenken, of toch expres… 
Mensen  wordt wakker voor het te laat is. 
We leven op een aarde die vergankelijk is. Die ziek is, gewond, gehavend. 
Wij zijn de boosdoeners, in het klein en in het groot. 
Doe wat je kunt om al die zere wonden, beschadigingen te helpen genezen. 
Moedertje aarde wordt continu gepest door ons, mensen. 
Houdt er mee op en ga vanaf nu beter  voor haar zorgen 
Help mee om al die wonden te stelpen. 
In het teken van Allerheiligen en Allerzielen roep ik u op om mee te doen. 
Wij zegenen dan de overledenen op de kerkhoven. 
Die rusten in onze aarde. 
Dat die aarde onze naasten zal blijven ontvangen. 

Dat kan  een impuls zijn: ja ik sta op, ik doe mee, anders vergaat alles . 

Volgt de ene natuurramp zich op na de ander. 
Dat wil toch niemand. 
 
Marianne Mattheussens 
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