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ZWARTE PIET, KERSTBOMEN, 
DIERONVRIENDELIJKE WOORDEN, 
DE HERBERG EN DE KRIBBE. 
 
Ook dit jaar is er weer veel te doen geweest over Zwarte Piet. Wit, of zwart, of 
gekleurd, of roetvlekken? 
Pas las ik een artikel over het omzagen van kerstbomen: “We gaan toch niet het 
leven van een boom beëindigen om die voor ons plezier in huis te zetten en te 
versieren”. 
En nu is er een dierenrechtenorganisatie die af wil van dieronvriendelijke woorden 
zoals: ‘de koe bij de horens vatten’, ‘trekken aan een dood paard’, ‘iemand blij 
maken met een dooie mus’, ‘twee vliegen in een klap slaan’, ‘een kip zonder kop’. 
Deze woorden zijn vet zielig voor de dieren, zo schrijven ze. 
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En dan kwam ik nog een artikel in Google tegen over de herberg en de kribbe in 
het kerstverhaal van Lucas. Moeten deze woorden blijven of moeten ze vervangen 
worden door nachtverblijf en voederbak zoals in de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) 
gebeurd is? Geleerden zijn daarover elkaar in de haren gevlogen en er zijn veel 
stukjes over verschenen. Het evangelie in de kerstnacht wordt gelezen uit de 
Willibrordvertaling van 1975, want volgens de aanbeveling vooraan in de NBV, 
ondertekend door Adrianus Kardinaal Simonis en Godfried Kardinaal Danneels, 
is de nieuwe vertaling niet bedoeld voor gebruik in de katholieke liturgie. Er staat 
overigens niet dat zij niet geschikt is voor de katholieke liturgie of verbóden, alleen 
maar 'niet bedoeld'. Maar dat tussen haakjes. Goed, we laten de herberg en de 
kribbe voorlopig staan waar ze staan. Ze zijn mij en de meeste kerkgangers 
vertrouwd, en het zal een hele toer zijn om de kerstliederen aan te passen. 
 
Maar er is in het kerstverhaal iets veel belangrijkers aan de orde.  
Een aandachtig luisteraar zal het opvallen dat Lucas hoog inzet. Hij begint met 
keizer Augustus, de machtigste man van de wereld toen, maar al gauw daalt hij af 
naar Jozef en Maria. Van het centrum van de macht naar een uithoek van het 
Romeinse rijk. Van Rome naar Nazaret en Bethlehem. Van het paleis van de keizer 
naar een stal. En dat is nóg niet het belangrijkste. Dat is: van de keizer met al zijn 
macht, zijn rijkdom en zijn legers naar een kind in de kribbe zonder macht, rijkdom 
en 

legers. Ten slotte verdwijnt de keizer uit het beeld en komt het kind in het volle 
licht van de schijnwerpers te staan. Uiteindelijk is de keizer helemaal verdwenen 
en zal het kind de heerser van de wereld worden. 
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Lucas kijkt als het ware vanuit een helikopter neer op de wereld. Hij ziet wat alle 
mensen zien, namelijk wat groot en indrukwekkend is: de keizer van het Romeinse 
rijk. Maar hij ziet, wat bijna niemand ziet, namelijk wat klein en onbeduidend lijkt: 
het kind in de kribbe. En hij weet dat de keizer de óndergaande zon is en het kind 
de ópgaande zon die nooit zal ondergaan. Vanuit de helikopter hanteert hij de 
camera en vanaf de van wit marmer blinkende Palatijn in Rome zoomt hij in op de 

kale stal in Bethlehem. Dáár vindt plaats wat voor de wereld van wezenlijk belang 
is. Een Kind, van Godswege (Emmanuel) is geboren om aan alle mensen licht en 
levensruimte te brengen en de weg te worden naar hoopvol samenleven. 
Mensen zoeken juist met Kerstmis de intimiteit, de geborgenheid, de warmte en 
de gezelligheid van het bij elkaar zijn. Daar worden we warm en blij van, toch! Ook 
God wil ons dat geven, misschien wel juist Hij! Vandaar 
Kerstmis, vandaar Christus die ons gegeven wordt. Zo komt de hemelse warmte 
dichtbij! Logisch dus dat zoveel mensen met kerst naar de kerk komen! Heerlijk 
om daar bij te zijn. Sfeervol, warm, vertrouwde klanken. We kijken ook in onze 
omgeving wie alleen zitten of voor wie deze dagen juist heel moeilijk zijn. Fijn om 
hen erbij te betrekken! Ja, eigenlijk gaan we met Maria en Jozef denkbeeldig mee 
naar de stal van Bethlehem. Bethlehem betekent letterlijk: huis van brood. 
Daarom ligt Jezus natuurlijk in de kribbe. Hij is het voedsel voor de kudde, voor 
ons, de mensen die bij Hem samenkomen. Voor ons is de kerk juist op Kerst even 
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de stal van Bethlehem. Wij mogen Hem begroeten in het brood op het altaar, Zijn 
eigen Lichaam dat ons in de Eucharistie wordt gegeven. En we horen het verhaal. 
Dat ontroerende geboorteverhaal van Jezus. In hem komt tot leven alles wat we 
dromen, alles wat God eertijds heeft gezegd en beloofd. Hartelijkheid, warmte en 
saamhorigheid. Moge dit kerstfeest ook voor u als een nieuw begin zijn. En voor 
ons allemaal. Terug naar onze roots, terug naar de warmte van het gewone 
eenvoudige geloof wat je blij maakt. Dat het ook een (her)ontdekking mag zijn van 
de parochie, van de gemeenschap die we met elkaar vormen!  
En dan maken we ons niet druk over de kleur van zwarte piet, de dieronvriendelijke 
woorden en de kerstboom! 
Een mooi en zalig Kerstmis en fijne dagen gewenst! 
ZALIG KERSTMIS!  
Namens het pastoresteam: teamassistente Mirella Broos, pastoor Harry Lommers, diaken Egbert 
Bornhijm, diaken Ryan Keetelaar. 
 

WAT IS ER TE DOEN! 
Velen zijn al bezig met de voorbereiding van Kerstmis. Als u dit leest brandt er al 
een kaars op de Adventskrans. Koren zijn de Kerstvieringen al aan het repeteren. 
Onlangs ontving ik een mail over het neerzetten van de Kerststal in de 
Lambertuskerk. Ook in Wouwse Plantage begint de versiergroep in de zomer al na 
te denken over de kerstversiering, welke ook dit jaar weer groots zal zijn. De 
bloemendame van de Lambertuskerk is al in gedachten bezig met de 
Kerstversiering.  
 
13 december KBO Wouw uur kerstviering in de Geerhoek 
21 december kerstviering van de H. Hartschool in de Gertrudiskerk van Wouwse 
Plantage. 
22 december kerstviering van school  De Stappen in de Lambertuskerk. 
22 december KBO Wouwse Plantage, kerstviering in de Gertrudiskerk te Wouwse 
Plantage. 
24 december 11 00 uur 4e zondag van de Advent, viering in de Lambertuskerk. 
24 december, Kerstavond, 19.00 uur viering in de Gertrudiskerk, te Wouwse 
Plantage m.m.v. koor: damesensemble La Lisére 
24 december Nachtmis 22.00 uur in de Lambertuskerk te Wouw, m.m.v. 
Lambertuskoor. 
25 december 1e kerstdag 9.30 uur Gertrudiskerk Wouwse Plantage, m.m.v. 
Gertrudiskoor. 
25 december 1e kerstdag 11.00 uur in de Lambertus Wouw m.m.v. Lambertuskoor. 
25 december 15.00 uur Kindjewiegen Lambertuskerk Wouw. 
26 december 2e kerstdag 11 uur viering in Lambertus Wouw 
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31 december Feest H. Familie (oudjaar) 11.00 uur viering in Lambertuskerk Wouw. 
Na de viering receptie + oliebol. 
1 januari Feest Heilige Maria, Moeder van God, Nieuwjaar 11.00 uur in Wouwse 
Plantage 
Wees welkom!! 
 

WO 13 DECEMBER BIJEENKOMST PAROCHIANEN 
WOUWSE PLANTAGE I.V.M. VOORNEMEN 
SLUITING KERK  

 
Zoals bekend heeft het parochiebestuur het voornemen om begin 2024 de 
kerk te sluiten in Wouwse Plantage. 
Het parochiebestuur heeft in het voorjaar een bijeenkomst gehouden met 
een klankbordgroep, bestaande uit diverse parochianen en waarbij ook het 
bewonersplatform vertegenwoordigd was. 
Deze bijeenkomst was zeer constructief en de klankbordgroep toonde 
begrip voor het voornemen voor sluiting, maar heeft wel uitdrukkelijk 
uitgesproken dat ze gaarne een maandelijkse viering willen behouden, zoals 
in Heerle en Moerstraten. 
Ook aan de Mariakapel, in de huidige vorm, wordt veel waarde gehecht. 
Beide zaken (maandelijkse viering en behoud Mariakapel) worden 
ondersteund door het parochiebestuur en vormen een onderdeel van het 
voorstel naar het bisdom.  
Door externe omstandigheden is het proces iets verlaat, maar komt nu in 
de afrondende fase. 
De bisschop neemt het formele besluit, na een advies van de priesterraad. 
Het parochiebestuur behoort volgens de procedure een algemene avond te 
organiseren voor alle parochianen, waarin het parochiebestuur de zaak 
toelicht en de parochianen gehoord worden. Hiervan wordt een verslag 
gemaakt en naar het bisdom verstuurd.  
Op 17 januari komt de priesterraad bij elkaar en daarna zal de bisschop het 
formele besluit nemen.  
De bijeenkomst, waar alle parochianen van harte welkom zijn, is op 
woensdag 13 december in de Spil, aanvang 20.00 uur.  
 
Het parochiebestuur O.L. Vr. in het Woud 
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HET VREDESLICHT ALS VREDESWENS VANUIT 
HET MIDDEN-OOSTEN TOT BIJ U THUIS. 
 
Het vredeslicht wil mensen motiveren om tussen Kerstmis en Nieuwjaar een 
eenvoudige, maar een persoonlijke en actieve bijdrage op te nemen om warmte, 
vreugde, hoop, licht en hartelijkheid aan alle mensen door te geven. Het 
Vredeslicht staat open voor alle mensen, ongeacht religie, geaardheid of politieke 
strekking. 

 
Na een bewogen reis met moeilijke grenzen kwam dit Vredeslicht in Oostenrijk 
aan op vrijdag 17 november en is nu op weg naar Bergen op Zoom en vandaar 
naar onze parochies O.L.V. in het Woud en De Bron,  ons, uw dorp. 
Rest ons nog één enkele vraag….. 
‘Nemen we het in overweging om dit bijzonder symbool bij ons thuis te 
verwelkomen?‘ En dit Vredeslicht te verspreiden tot buiten de eigen comfortzone, 
de eigen levensbeschouwing of leefwereld. 
 
We nodigen u uit om samen met de pastores van beide parochies dit 
Vredeslicht – aangestoken in Bethlehem – in ontvangst te nemen tijdens 
een Eucharistieviering: 13 december 2023, 19.00 uur in de OLV. 
Lourdeskerk, Prins Bernhardlaan 66 te Bergen op Zoom. 
Dit vredessymbool komt pas volledig tot ontplooiing wanneer je het weet uit te 
dragen aan diegene die op een andere wijze in het leven staat. Een uitdaging, maar 
tegelijkertijd ook een kans. 
Lees meer op www.samenkerk.nl 
 
U kunt tijdens de Kerstvieringen dit Vredeslicht mee naar huis nemen. Om het 
vlammetje niet te doen uitwaaien onderweg naar huis kunt u het beste een 
gedenklicht kopen, een kaars met een dekseltje erop. U ontvangt ook een 
gebedskaartje. 
Zo bent u dan een schakel in het brengen van vrede. 

http://www.samenkerk.nl/
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‘’ACHTER-DE -RAMEN-EXPOSITIE’’ VAN 
BIJZONDERE KERSTSTALLEN IN WOUW 

 
Achter de vijf ramen aan de straatzijde van ‘’in den groenen zonck’’ in 
Wouw kunt u een expositie bezichtigen van 25 kerststallen/kerststalletjes 
van papier (pop-ups en diorama’s), waaronder een aantal heel oude, 
zeldzame exemplaren. 
Ook zijn er enkele heel oude houtsnede-drukken te zien over Jezus’ 
geboorte, voorzien van toelichting, alsmede enkele schoolplaten uit vroeger 
tijden, met het kerstgebeuren als onderwerp. 
 
Locatie: Roosendaalsestraat 43-45. Alles staat daar opgesteld vanaf vrijdag 
22 t/m zaterdag 30 dec.. De expositie kan dus permanent bekeken worden.  
In de avonduren is het geheel verlicht tot ca. 21 uur. 

 
CARITASCOLLECTE JANUARI 2024 VOOR 
ALZHEIMER NEDERLAND 
 
Waar en wanneer? 

• Moerstraten  vrijdag 5 januari                  

• Wouw zondag 7 januari                 

• Wouwse Plantage zondag 14 januari               

• Heerle zaterdag 20 januari    

         
Wat Alzheimer doet. 
Alzheimer Nederland werkt aan een toekomst zonder dementie en aan een 
beter leven voor mensen met dementie en hun dierbaren. Dit doen ze aan de hand 
van onze vijf speerpunten. 
 
Onderzoek 
1 op de 5 mensen krijgt dementie. Zelfs 1 op de 3 vrouwen. Dat betekent helaas 
dat we er allemaal mee te maken krijgen. Zelf of bij een dierbare. Tegen deze 
hersenziekte is op dit moment nog geen medicijn beschikbaar. Daarom is er veel 
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onderzoek nodig. Door meer onderzoek wil Alzheimer Nederland een toekomst 
zónder en een beter leven mét dementie dichterbij brengen. 
 
Ondersteuning 
Landelijk en regionaal bieden ze hulp en advies. 
Op hun platform dementie.nl vinden mantelzorgers en mensen met dementie tips 
en informatie over het omgaan met dementie en kunnen zij in contact komen met 
lotgenoten en experts. Voor persoonlijk contact kunnen mensen bellen met 
de DementieLijn. In de buurt organiseren hun regionale afdelingen allerlei 
activiteiten, zoals onze Alzheimer Cafés en Theehuizen, voor lotgenotencontact, 
informatie en advies. 
 
Belangenbehartiging 
Mensen met dementie en hun naasten helpen om de kwaliteit van leven te 
verbeteren door passende zorg en de juiste ondersteuning. Daar zorgen ze voor. 
Samen met hun vrijwilligers belangenbehartiging komen ze op voor deze belangen, 
zowel landelijk als lokaal. 
 
Dementievriendelijke samenleving 
In Nederland leven naar schatting 290.000 mensen met dementie. Omdat we 
steeds ouder worden, stijgt dat aantal in 2040 naar meer dan een half 
miljoen. Daarom werken ze actief aan een dementievriendelijke samenleving. Op 
hun platform samendementievriendelijk.nl vindt u alle informatie en trainingen. 
Samen zorgen ze dat mensen met dementie langer kunnen meedoen.  
Leer in onze gratis online training ook hoe je dementie herkent en hoe je ermee 
omgaat. 
 
Voorlichting en informatie 
Wat is dementie? Heb ik dementie? Door voorlichting en informatie vergroten ze 
de kennis over dementie en het begrip voor mensen met dementie. 
Caritas beveelt deze collecte van harte bij aan. Zodat Alzheimer Nederland kan 
blijven werken aan een toekomst zonder dementie en een beter leven voor mensen 
met dementie en hun dierbaren.  
 
Uw bijdrage kunt u ook overmaken  per bank op: 
IBAN:  NL13 INGB0000002502  t.n.v. Alzheimer Nederland 
of NL 25 RABO0395222419  t.n.v. Alzheimer Nederland. 

 
Hartelijk dank voor uw bijdrage. 
Caritas Onze Lieve Vrouw in het Woud, deelraad Moerstraten. 

https://www.dementie.nl/
https://www.dementie.nl/dementielijn
https://www.samendementievriendelijk.nl/
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HULP GEZOCHT KINDJE WIEGEN 

Dit jaar willen wij ook de met de jongste parochianen het kerstfeest vieren. 
Dit doen we op 1e kerstdag om 15.00 uur met het Kindje Wiegen. Diaken 
Ryan Keetelaar zal een kerstverhaal vertellen en samen zingen we 
kerstliedjes. Na afloop is er nog iets lekkers voor de kinderen. Maar hiervoor 
zijn we nog op zoek naar de hulp van parochianen (jong en oud). Wie vindt 
het leuk om ook de kinderen welkom te heten in de kerk, samen het 
kerstverhaal door te vertellen en te zingen? Zij horen er ook bij. Meer 
informatie kunt u opvragen bij Mirella Broos, tel. 06-30525509 of 
mirella@samenkerk.nl. 

 
GA JIJ MET ONS MEE TIJDENS DE 
HERDERTJESTOCHT? 

 

 
 
Op vrijdagavond 15 december houden wij voor alle kinderen van de 
basisschool een herdertjestocht. We starten op het Torenplein achter de 
kerk in Wouw.  Je mag verkleed als een herder komen en een lampje 
meenemen. We vormen een lange rij door het dorp en eindigen weer bij de 
kerk. Jullie krijgen een kerstboomversiering. Deze mag je thuis zelf versieren 
en meenemen naar de kerk tijdens het kindje wiegen op eerste kerstdag.  
Ga jij ook mee? Het wordt een leuke wandeling, dus denk aan goede 
schoenen en eventueel regenjassen/paraplu’s.  
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Wanneer:    Vrijdag 15  december 
Tijd:     Start om 18 uur op het  Torenplein achter 
de kerk in Wouw 
    Einde om +/- 19:15 uur bij de kerk.   
     
Opgeven aantal personen:  mirella@samenkerk.nl voor 11 december 

Graag vermelden: naam en leeftijd 
kind(eren), aantal personen die meelopen ( 
inclusief volwassenen). 

Eerste Kerstdag: Wij nodigen jullie allemaal uit voor de 
bijeenkomst ‘Kindje wiegen’  op maandag  
25 december 15:00 uur in de 
Lambertuskerk te Wouw. Vergeet niet om 
je kerstboomversiering mee te nemen! 

Veiligheid: Ouders zijn verantwoordelijk voor hun eigen 
kinderen. De organisatie is niet aansprakelijk voor 
enige vorm van schade of letsel. Wij vragen aan de 
ouders om veiligheidshesjes te dragen.  

 

LAATSTE KEER OPENSTELLING KERK WOUWSE 
PLANTAGE OP 2E KERSTDAG 

Dit jaar kunt u voor de laatste keer op 2e kerstdag in Wouwse Plantage 
de sfeervolle aangeklede kerk zelf, diverse kerststallen en de 
ongetwijfeld mooie kerstversiering bekijken. U bent van harte welkom 
om in en van deze kerk in kerstsfeer te genieten. De kerk is open 
tussen 13.30 uur en16.30 uur. 

Natuurlijk wordt u een lekker kopje koffie of thee met een beschuit 
met muisjes aangeboden. Van harte welkom! 

Namens de kerstopbouwgroep, Huub Raaymakers 

 

mailto:mirella@samenkerk.nl
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WERVINGSBERICHT BESTUURSVRIJWILLIGERS 
ZONNEBLOEM 
 

 
Zonnebloem Wouw, Wouwse Plantage, Heerle en Moerstraten zoekt 

bestuursvrijwilligers.  

De Zonnebloemafdelingen Wouw/Wouwse Plantage en Heerle/Moerstraten zijn op 

zoek naar nieuwe bestuursvrijwilligers, die zich in willen zetten voor mensen met een 
lichamelijke beperking. Via bestuurlijke samenwerking willen beide afdelingen nog 

beter in kunnen spelen op de toenemende vraag naar lokale Zonnebloemactiviteiten.  

Voor het nieuwe, gezamenlijke bestuur zoeken ze een secretaris, penningmeester 

en bestuurslid activiteiten.  

 

Als bestuurslid ondersteun en begeleid je de coördinatoren bezoekwerk en activiteiten 

en alle overige vrijwilligers bij hun Zonnebloemwerk in Wouw, Wouwse Plantage, 

Heerle en Moerstraten. Via huisbezoeken en het organiseren van activiteiten en 

vakanties zetten zij zich in voor mensen die door een lichamelijke beperking vaker 

alleen zijn dan ze zouden willen.  Mensen - zoals To Mathyssen uit Wouwse Plantage 

- voor wie persoonlijk contact en het eropuit gaan niet altijd vanzelfsprekend zijn. To 
Mathyssen vertelt dat ze elke keer weer toeleeft naar de huisbezoeken en activiteiten 

van de Zonnebloem. “Het zijn feestdagen voor mij en ik sla nooit over. Ik zou ze niet 

kunnen missen”.  

Zonnebloemvrijwilligers creëren momenten om naar uit te kijken en herinneringen om 

te koesteren.  

 

Het nieuwe bestuur wil ervoor zorgen dat de vrijwilligers in Wouw, Wouwse Plantage, 

Heerle en Moerstraten zo goed mogelijk hun werk kunnen doen. En dat er een 

gevarieerd activiteitenaanbod is, afgestemd op de wensen en behoeften van mensen met 

een lichamelijke beperking uit de vier dorpen.  

Heb je bestuurlijke kwaliteiten, is je interesse voor de Zonnebloem gewekt en wil je 

meer weten? Kom vrijblijvend kennismaken. Neem dan contact op met Wanda Broos 
(06-51450203, wjmbroos@kpnmail.nl)  
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KERSTCONCERT OP 17 DECEMBER 
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Op zondag 17 december is er vanaf 15:30 een bijzonder concert in de St. 
Lambertuskerk. De organisatie ligt niet alleen in handen van het 
Orgelfonds, maar ook Het Icoon draagt er aan bij. Het Lambertuskoor, 
uitgebreid met een aantal zangers uit de regio, zingt traditionele 
kerstliederen. Organist Janno den Engelsman speelt solostukken en tenor 
Carel Jan Reuver zal o.a. Every Valley uit de Messiah van Händel ten gehore 
brengen. Het concert duurt ca. 1,5 uur. 
Toegangskaarten: 
Voor donateurs van Het Icoon € 5,- (u ontvangt een mail) 
Bij de VVV in Wouw € 10,- 
Bij de ingang van de kerk op 17 december: € 12,- 
Iedere bezoeker ontvangt voor aanvang van het concert een 
programmaboekje. 
U komt met dit concert helemaal in kerstsferen. Wij bevelen het concert 
warm aan! 
 

 

Wist u dat er in de Middeleeuwen bedevaarten waren naar Wouw voor de 
aanbidding van de heilige Leonardus en later was er ook de verering van de 
tandpijnheilige Apollonia. 
In het begin van de twintigste eeuw waren er groepsbedevaarten naar Wouwse 
Plantage voor de verering van Nicolaas van Tolentijn. Dit was honderd jaar eerder 
bedacht door pastoor Ketelaars, een naam die in 2023 hier nog steeds bekend 
klinkt. 
Jammer genoeg zijn deze oude tradities verdwenen, maar er zijn ook in de 
huidige tijd nog steeds bedevaartplaatsen die jaarlijks vele pelgrims trekken. 
Daarom vinden we het wel aardig om onze kerstpuzzel (inmiddels ook een 
traditie) dit jaar over bedevaartplaatsen te laten gaan. Onder de goede 
oplossingen verloten wij 3 leuke prijsjes. 
Zoek aan de hand van de omschrijvingen de 10 bedevaartplaatsen en maak 
daarna met de letters in de genummerde vakjes een korte zin. Per woord hebben 
de letters hetzelfde nummer.  
Deze zin is de oplossing van de puzzel, stuur die per mail  naar 
viertorens@samenkerk.nl of lever hem in bij één van de onderstaande 
adressen voor 7 januari! Vergeet niet om je naam en adres erbij te zetten! 
 



14 
 

 
 

• Parochiecentrum Heerle, Herelsestraat 100;   

• Anita Bierbooms, Moerstraatseweg 42,;   

• Parochiecentrum Wouw, Torenplein 1a;  

• Huub Raaymakers, Plantagebaan 191.  

 

OMSCHRIJVINGEN  
Horizontaal 
1. Plaats in onze gemeente, waar nog steeds mensen hier uit de omgeving 

naar toe gaan om O.L. Vrouw van de Zeven Smarten te aanbidden. 

2. Heel bekende plaats in Spanje waar mensen vaak een hele lange voettocht 

voor maken. (alleen het eerste deel van de naam) 

3. In de Middeleeuwen verscheen Maria in een boom te Zichem. Nog steeds 

bezoeken jaarlijks veel mensen de basiliek waarin het Mariabeeld staat. 

4. Voor deze plaats moeten we naar de Ardennen, Maria verscheen hier in 

een grot aan 5 kinderen en vroeg om op deze plaats een heiligdom te 

bouwen. Dat werd gedaan en nog steeds komen er jaarlijks duizenden 

mensen.  

5. In deze Duitse plaats wordt al honderden jaren  een wonderbaarlijk 

genadebeeld van de Heilige Maagd (een ets) vereerd. 

 
Verticaal 
6. In deze zeer populaire bedevaartplaats zijn al velen van ons geweest. Het 

begon allemaal in 1858 met de verschijning aan de 14-jarige juffrouw 

Soubirous, die later heilig verklaard zou worden. 

7. Deze Belgische plaats is vooral bekend vanwege de jaarlijkse 

paardenprocessie op tweede paasdag. 

8. 3 herderskinderen zagen Maria enkele keren verschijnen en sindsdien 

trekt deze Portugese plaats vele bedevaartgangers. 

9. In het mooie glooiende Limburgse heuvelland ligt onze volgende plaats. 

Het is o.a. de bedevaartplaats van de Heilige Gerardus. 

10. Een bloedende Heilige hostie werd begin veertiende eeuw gevonden in de 

turf vlakbij het huidige Klundert. De hostie werd vele jaren later naar een 

kerk gebracht in een naburige stad en werd aanbeden. Weet u de naam 

van deze stad? 
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VERDRIET IN EEN FAMILIE 
 

Onze medeparochiaan Cees Huijsmans, echtgenoot van Carla 
Buijs, overleed in Halsteren op 2 november 2023. Cees is geboren en 
opgegroeid op de boerderij aan de Bergsebaan 71 in Bergen op Zoom, 
als jongste zoon uit een gezin van 3 jongens en 3 meiden. Hij is geboren 
op 1 november 1936. Al vroeg zat het boeren in hem en nadat hij in 

1967 trouwde met Carla hebben ze gezamenlijk de boerderij voortgezet. Tijdens 
deze periode werden ze ook de trotse ouders van Miranda en Richard. Het was 
voor beiden keihard werken omdat nagenoeg alles met de hand moest gebeuren, 
omdat het destijds niet mogelijk was de boerderij te moderniseren. 
In 1978 hebben ze daarom samen besloten om van de melkveehouderij over te 
stappen naar de tuinbouw met als hoofdzaak asperges. Cees kon niet zonder de 
dieren en daarom heeft hij deze ook altijd om zich heen gehouden: paarden, geiten, 
schapen, kalkoenen en kippen, alles was bij hem te vinden. In 2002 hebben Cees 
en Carla hun boerderij verlaten en zijn ze aan de overkant op nummer 74 gaan 
wonen, waar ze van hun welverdiend pensioen konden gaan genieten. Hier kreeg 
Cees ook wat meer tijd voor zijn kleinkinderen Robert, Stefan, Britt en Wout, waar 
hij enorm trots op was. Ook hier kon Cees niet zonder de dieren en door de jaren 
heen kwamen er verschillende paarden en wagens voorbij, waarmee hij tot in de 
wijde omgeving te vinden was en zelfs aan wedstrijden heeft deelgenomen. Cees is 
met paarden opgegroeid en ook in het mennen van paarden was hij heel goed. De 
COPD en de conditie van zijn longen heeft hem altijd parten gespeeld en mede 
daardoor moest het buitenleven worden ingeruild voor een appartement in 
Halsteren, waar Cees echt wel even aan heeft moeten wennen. Al snel kwam er een 
scootmobiel en niemand anders heeft hier ooit zoveel kilometers mee afgelegd als 
Cees. Lekker rondtoeren en hier en daar een praatje maken was zijn lust en zijn 
leven. De laatste jaren nam de COPD meer en meer toe, waardoor Cees regelmatig 
in het ziekenhuis belandde, waarbij de familie zelfs tot vier toe toe afscheid  van 
hem hebben genomen, maar telkens verraste hij ons en sloeg hij er zich toch weer 
doorheen. Nadat Cees afgelopen augustus wederom in het ziekenhuis terecht 
kwam, heeft hij veel moeten inleveren en zag men hem achteruit gaan. Daags na 
zijn verjaardag heeft Cees der strijd met COPD niet kunnen overwinnen en is hij 
in bijzijn van de familie rustig ingeslapen. Zijn uitvaart was op 9 november in de 
Lambertuskerk. 

 
Op 5 november is in het ziekenhuis in Roosendaal overleden de 
heer Kingsley Stephen echtgenoot van Mohana Stephen. 
Kingsley is geboren op 17 juni 1971 in Sri Lanka in de stad Jaffna, 
de hoofdstad van het schiereiland in het Noorden. Hij heeft dus 
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de leeftijd van 52 jaren bereikt. Uit zijn huwelijke met Mohana zijn drie kinderen 
geboren: 

 
Een zoon en twee dochters. Evon, Krisantain en Luxsika hadden een heel sterke 
band met hun vader. Het gezin heeft een tijd in Heerle gewoond, maar zijn een 
aantal jaren geleden naar Bergen op Zoom verhuisd. 
Op het prentje van Kingsley staat het volgende: 
“Wat was je sterk, steeds heb je voor ons klaargestaan, flink was je, je hele leven. 
Moedig ben je tot het eind gebleven. Flink was je, dat ook wij zullen zijn, maar het 
afscheid nemen doet zo’n pijn.” En ook nog het navolgende: 
“Vader, u bent in uw leven een zeer sterke vader voor ons allemaal geweest, een 
steunpilaar  en een steun voor ons allemaal. Ik bid tot de Heer, dat we ons voor 
altijd in ons leven mogen weerspiegelen en zelfs als we zeven geboorten ondergaan, 
zullen we opnieuw als uw kinderen opnieuw geboren mogen worden.” 
De uitvaart was op 10 november in de Lambertuskerk met als voorganger pr. Joe 
Michael, de begrafenis was op het kerkhof van Heerle. Dat hij ruste in vrede. 
 

WIJ BIDDEN VOOR 
IN WOUW 
Zondag 17 december 11:00 uur 
Anneke Hoetelmans-Bosters, de overleden ouders Bastiaenen-Goderie en 
kinderen, Piet Maas, Dora Gerritsen. 
Zondag 24 december 11.00 uur Wilbert Mariën, Ad Mol-Mariën. Johanna 
Raaijmakers-de Greef; Dé Raaijmakers (jaargetijde) 
Zondag 24 december om 22.00 uur, nachtmis 
Tommy Jansen, Frans Breugelmans en Lies Breugelmans-van Loon, Henk van 
Oorschot, de overleden ouders Van Oorschot-Uijtdehaag, de overleden familie 
Gommers-Joossen, Cor Meeuwis-Maas, Ad Meeuwis, de overleden ouders Maas-
Vinck, Aldert Winkelman, Piet Maas. 
Maandag 25 december 1e Kerstdag 
Johannes en Dingena-Bastiaansen-Bals en overleden familie, Mien Hertogh, de 
overleden ouders Van Oorschot-Uijtdehaag en zoon Henk, de overleden ouders 
Uijtdehaag-van den Brand, Jan Goorden, Marianne van Oers-van Aart, de 



18 
 

overleden ouders Van Oers-van Tilburg, Harry Rubbens, Walther van Aert, 
Nellie van den Berg-Goorden, de overleden ouders Johannes Broeren en Ilona 
Broeren-Halasz en zoon Jos, de overleden familie Petrus de Weerd-Jansen, de 
overleden ouders Goossens-Deelen, Frans Schuurbiers, Aloijs van de Weijgaert. 
Dinsdag 26 december 2e Kerstdag 
We gedenken de sterfdag van Bertus Bastiaenen. 
Zondag 31 december Sjaak van Heijbeek. 
 

IN WOUWSE PLANTAGE 
Vrijdag 22 december 11.00 uur KBO-advent/kerstviering 
Zondag 24 december 19.00 uur: kerstavond 
de overleden ouders Christ en Cor van Meer-Kerstens, Rina van Meel-van Meer, 
de overleden ouders Adrianus en Tina Raaymakers-van Dorst, de overleden 
ouders Liza en Lee van Loenhout – de Jong, Jan en Nora van Dorst-de 
Backer.de overleden ouders Jan en Marie Mangelaars-van Wezel, de overleden 
ouders Antonissen-Buijs, Co Antonissen, de overleden ouders Van Hassel-
Broeren, de overleden ouders Antonissen-Voeten, de overleden ouders Christ en 
To Koolen-van Loenhout, Jaan van Loenhout-de Bruijn. 
We gedenken de sterfdag van Jan Bruijns, de overleden ouders Cornelis van 
Tilburg en Johanna van Tilburg-van Gils. 
Maandag 25 december 09.15 uur: 1e kerstdag 
Cees Uijtdewillegen, Cees en Naantje van Meel- Nuiten, Rina van Meel-van 
Meer, Frans de Crom. We gedenken de sterfdag van Leonardus de Crom, 
Elisabeth Gommers-Timmers. 
Maandag 1 januari 11.00 uur: nieuwjaarsdag 
Nellie van den Berg Goorden. 
We gedenken de sterfdag van Jan van Dorst. 

 
Wij herdenken de onlangs overleden parochianen  

Cees Huijsmans 

Kingsley Stephen 
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Parochie info 

Pastoraal team administrator Mgr. H. Lommers 
               diaken E. Bornhijm, e-mail e.bornhijm@samenkerk.nl (gedelegeerd pastoor) 

          diaken R. Keetelaar, e-mail diakenkeetelaar@gmail.com 

Telefonische bereikbaarheid parochie in geval van ziekte of overlijden Bel 06 
15656260: Voor een ziekenbezoek, voor het ontvangen van de ziekencommunie, de 
ziekenzegen of het sacrament van de ziekenzalving een overlijden melden; afspraken 
maken voor de uitvaartdienst in de kerk of een kerkelijk afscheid in het crematorium? 
Dit telefoonnummer is niet bestemd voor alle gewone aangelegenheden zoals het 
opgeven van de misintenties (zie hieronder) 

Spreekuur in Wouw voor de gehele parochie 
Elke maandag tussen 10.00 en 11.00 uur in het parochiecentrum Torenplein 1a. U 
kunt terecht met al uw vragen over parochiële aangelegenheden. Ook het doorgeven 
van intenties is dan mogelijk.  Telefonisch bereikbaar:  06-30525509 

Opgeven intenties  
• via de website www.samenkerk.nl > Onze Lieve Vrouw in het Woud > Intenties  
• met een briefje in de bus van het parochiecentrum (Torenplein 1A, 4724 BC Wouw)  
• via één van onderstaande telefoonnummers  
· Heerle 0165-303102  
· Moerstraten0165-303114  
· Wouw 0165-308230  
· Wouwse Plantage 0165-379855  of 0165-379883 

De kosten voor een intentie bedragen € 12. Te betalen contant of via bankrek.nr.  
NL60RABO0372701396 t.n.v. Kerkbestuur OLV in het Woud.  

Vertrouwenspersonen: 
Annette Vrijdag: vertrouwenspersoonolvA@samenkerk.nl of telefoon 06 53545460; 
Huub Raaymakers: vertrouwenspersoonolvH@samenkerk.nl of telefoon 06 49686565 

Doopsel zie:  www.samenkerk.nl > Onze Lieve Vrouw in het Woud > Doopsel  

Parochiebijdrage: U kunt uw parochiebijdrage overmaken op bankrekeningnr. 
NL72RABO0372710492  t.n.v. Parochiefonds O.L. Vrouw in het Woud onder 
vermelding van “Parochiebijdrage”.  

Kerkbestuur: vragen, opmerkingen, suggesties of klachten kunt u sturen naar e-
mailadres: kerkbestuurolv@samenkerk.nl. Bankrek.NL60 RABO 0372701396  

Parochieblad: Het volgende nummer verschijnt op woensdag 3 januari Kopij 
inleveren voor maandag 18 december  via het emailadres: 
viertorens@samenkerk.nl of bij de contactpersoon in uw geloofsgemeenschap. 

Meer info op de parochiële website: www.samenkerk.nl 

NIEUWE INTENTIES: 

UITERLIJK 20 december 

AANVRAGEN voor de  

periode 5 jan. – 4 feb. 

mailto:e.bornhijm@samenkerk.nl
mailto:diakenkeetelaar@gmail.com
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Vieringen in de parochie 

Onze Lieve Vrouw in het Woud 

Vrijdag 22 december (KBO) 
Om 11:00 uur in Wouwse Plantage, diaken R. Keetelaar, organist  J. Slock. 

Zondag 24 december, 4e zondag advent; Kerstavond en Kerstnacht: 
Om 11:00 uur te Wouw: Woord- en communiedienst, diaken R. Keetelaar  
Om 19.00 uur te Wouwse Plantage: Woord- en communiedienst.  
Diaken R. Keetelaar. Koor La Lisière. 
Om 22.00 uur te Wouw: Plechtige Nachtmis. Pastoor P. de Rooij en 
diaken R. Keetelaar; Lambertuskoor, organist Janno den Engelsman 

Maandag 25 december, Eerste Kerstdag: 
Om 9:15 uur in Wouwse Plantage  Woord- en communiedienst; diaken 
R. Keetelaar, organist Jacques Slock 
Om 11.00 uur te Wouw, Woord- en communiedienst, diaken R. Keetelaar, 
Lambertuskoor, organist Janno den Engelsman   
Om 15:00 uur in Wouw, Kindje wiegen                                                             

Dinsdag 26 december, Tweede Kerstdag, heilige Stefanus: 
Om 11.00 uur te Wouw: Eucharistieviering. Pastoor P. de Rooij 

Zondag 31 december, Feest H. Familie, Oudjaar 
Om 11:00 uur in Wouw, Woord- en communiedienst, diaken R. Keetelaar 
en diaken E. Bornhijm; Lambertuskoor, organist Guus Siebelink; 
Aansluitend: receptie 

Maandag 1 januari 2023, Nieuwjaar, hoogfeest H.Maria, Moeder van 
God, octaafdag van Kerstmis:  
Om 11.00 uur in Wouwse Plantage. Eucharistieviering, pastoor P. de 
Rooij Gertrudiskoor, organist Jacques Slock                                                           

 
De vieringen in Wouw zijn ook digitaal te volgen of later te bekijken via: 
www.samenkerk.nl > Onze Lieve Vrouw in het Woud > Uitzending vieringen. 

http://www.samenkerk.nl/

