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2023-2024 
Wat is het afgelopen jaar 2023 snel voorbij gegaan.   
Als je jong bent duurt ’n jaar minstens een eeuwigheid.  
Het lijkt wel alsof de klok sneller tikt naarmate je ouder wordt. 
Dan is er een moment om na te denken over: wat is er allemaal gebeurd, wat 
hebben we meegemaakt, wat zal het komende jaar ons, mij bieden? 
Wat zal er op onze weg komen? In het gezin, de familie, op het werk, in onze 
parochie, in de wereld? Zo iets is ook in het evangelie wat we in de Nachtmis 
hebben gehoord aan de hand. 

 
De herders hebben de boodschap 
van de engelen gehoord: Eer aan God 
in de hoge en vrede op aarde. En als 
ze dan in de stal komen, zien ze niets 
anders dan een jonge vader en een 
jonge moeder en hun eerste kind. 
Iets heel gewoons dat ook 
buitengewoon is. Ze danken God. Er 
moet in die stal een wonder zijn 
gebeurd.  De herders hebben daar 
Maria ontmoet. Een jonge vrouw die 
net moeder geworden is. Er staat 
van haar geschreven: ‘Maria 
bewaarde al deze woorden in haar hart 
en overwoog ze bij zichzelf.’ 
De jonge moeder is er stil van. Velen 
herkennen dit. 
Alles wat gebeurd is: je laat het binnenkomen en je overweegt het in stilte. 

PAROCHIE ONZE LIEVE VROUW IN HET WOUD,  REGIO WOUW 
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Veel dingen wil je doorgeven, je wilt delen met anderen. Ontvangen, bewaren, 
doorgeven. Ook in het  Kerstevangelie komt het voor, de herders vertellen overal 
wat ze hebben meegemaakt, wat ze ontvangen hebben, wat ze in hun hart 
bewaren. Ontvangen, bewaren, doorgeven: het geldt voor ons allen die 31 
december om 24.00 uur de drempel over zijn gegaan naar een nieuw jaar. We 
hebben het afgelopen jaar veel ontvangen. Niet alleen de mooi dingen, maar ook 
verdrietige zaken. Er is ons veel in handen gelegd. 
Een lach en een traan liggen zo dicht bij elkaar. 
2023 was een jaar van afscheid nemen en van nieuwe contacten, van vrede sluiten 
en opnieuw ruzie maken. Er zijn mensen die in 2023 gestorven zijn, bij u thuis, 
hier in ons midden: uit ons kerkgemeenschappen. We houden van ze, we missen 
ze. Wij laten hun stemmen reiken tot over de grenzen van de dood, God zegent 
hen, hun namen staan geschreven in zijn hand.. 
Zo laten wij straks een jaar achter ons met zijn vele vragen en zorg. 
Het was het jaar van de klimaatafspraken, de stikstof, de PFAS chemicaliën. 
Het jaar van de protesten: velen gingen de straat op, naar Den Haag! 
De boeren die van de regering hun aardappels – volgroeit of niet - moesten 
oogsten voor 1 oktober, de klimaatdemonstranten, leraren, de bouwers. Het was 
ook een jaar van verkiezingen. Maar ook in de wereld. Oorlogen, geweld. Een 
jaar met teleurstellingen, vervullingen, gemiste kansen en goede dingen. 
Hoe gaat u het nieuwe jaar noemen: tweeduizendvierentwintig, of  
twintig- vierentwintig? Met al die gebeurtenissen, we gaan er met zorg mee om, 
we bewaren het in ons hart. Dat wil zeggen: we denken erover na en kijken wat 
we er mee kunnen doen. Ook als parochiebestuur moeten we vooruit kijken.  
Overal kampen pastores ermee dat een groot deel van het pastorale model is 
gebaseerd op een wereld die niet meer bestaat. We kunnen niet alles meer doen. 
Vrijwilligers worden ouder. We moeten leren hoe we onze parochie tot een 
missionaire parochie bewegen. Ontvangen, bewaren, doorgeven: op ons rust ook 
de taak om wat wij ontvangen hebben door te geven. Maria doet dit, de herders 
doen het. Ook wij moeten doorgeven door wat we ontvangen hebben. En dat 
lukt niet zonder kracht van boven. 
Wij willen aangesloten blijven op dat circuit van de heilige Geest, de stroom van 
Gods geestkracht. Opdat we steeds  opnieuw ontvangen, opdat we het in ons 
hart bewaren, maar vooral opdat we de aanwezigheid van God zelf op een 
eigentijdse wijze doorgeven. Ga met God en blijf met God! 
Want daarvoor zijn we christenen. 
Veel dank aan allen die zich hebben ingezet voor onze geloofsgemeenschappen, 
het zijn er velen, hierdoor houdt u ook mij gemotiveerd om in 2024 uw pastor te 
zijn. 
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Een gezegend 2024 met gezondheid, wijsheid en elke dag genoeg redenen om 
te lachen. Een Zalig Nieuwjaar! 
Mede namens teamassistente Mirella Broos, diaken Egbert Bornhijm, diaken Ryan 
Keetelaar. 

 
 
 
OP WO 10 JAN BIJEENKOMST PAROCHIANEN WOUWSE 
PLANTAGE  
I.V.M. VOORNEMEN SLUITING KERK 
(ZELFDE INHOUD ALS BIJ  BIJEENKOMST 15 DEC)  
 
Zoals bekend heeft het parochiebestuur het voornemen om begin 2024 de kerk 
te sluiten in Wouwse Plantage. 
Het parochiebestuur heeft in het voorjaar een bijeenkomst gehouden met een 
klankbordgroep, bestaande uit diverse parochianen en waarbij ook het 
bewonersplatform vertegenwoordigd was. 
Deze bijeenkomst was zeer constructief en de klankbordgroep toonde begrip 
voor het voornemen voor sluiting, maar heeft wel uitdrukkelijk uitgesproken dat 
ze gaarne een maandelijkse viering willen behouden, zoals in Heerle en 
Moerstraten. 
Ook aan de Mariakapel, in de huidige vorm, wordt veel waarde gehecht. 
Beide zaken (maandelijkse viering en behoud Mariakapel) worden ondersteund 
door het parochiebestuur en vormen een onderdeel van het voorstel naar het 
bisdom.  
De bisschop neemt het formele besluit, na een advies van de priesterraad. Het 
parochiebestuur behoort volgens de procedure een algemene avond te 
organiseren voor alle parochianen, waarin het parochiebestuur de zaak toelicht 
en de parochianen gehoord worden. Hiervan wordt een verslag gemaakt en naar 
het bisdom verstuurd.  
Op 17 januari komt de priesterraad bij elkaar en daarna zal de bisschop het 
formele besluit nemen.  
Doordat de uitnodiging van 13 dec niet overal tijdig was aangekomen, worden 
de parochianen, die de uitnodiging gemist hebben, alsnog de gelegenheid 
geboden om gehoord te worden. 
Deze bijeenkomst is op woensdag 10 jan in de Spil, aanvang 19.30 uur.  
 
Het parochiebestuur O.L. Vr. in het Woud 
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Parochie Onze Lieve Vrouw in het Woud 
Reik elkaar de hand 

 
2024 
Dankjewel! 
De trein dendert voort! Weer een jaar voorbij. De wereld staat steeds feller 
en letterlijk in brand. We maken ons zorgen om de vele slachtoffers. 
En over de ondragelijke pijn en verdriet van nabestaanden. We zeggen tegen 
elkaar dat we niet weten hoe het de generatie na ons zal vergaan. Vaak 
kunnen wij niet meer dan proberen rust en vrede te brengen in ons eigen 
bestaan en onze eigen kring. 
De kerk, ook onze parochie, doet zijn best deze rust en vrede te bieden en te 
blijven functioneren om zijn maatschappelijke functie te vervullen. 
Velen van u dragen hun noodzakelijke financiële steun al jaren bij. 
Voor alle giften zijn wij heel dankbaar. Zo ook voor die van 2023! 
 
Pastoraal team 
In het pastoraal team is er een wisseling van de wacht geweest. Pastoor Frans 
Verheije is voor zijn eigen bestwil iets eerder dan gepland met emeritaat 
gegaan. Het is tekenend voor deze tijd dat zijn plek wordt ingevuld door mgr. 
Lommers, die op zijn beurt de pastoorstaken delegeert aan Diaken Egbert 
Bornhijm, die daarnaast ook andere verantwoordelijkheden heeft. 
Wij zijn nog in de gelukkige omstandigheid dat Diaken Ryan Keetelaar bereid 
is zijn werk in onze parochie voort te zetten. 
Ook de arbeid van teamassistente Mirella wordt zeer gewaardeerd. 
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Parochiegemeenschap 
Hoe u ook zelf uw betrokkenheid en geloofsbeleving invult, 
mensen omschrijven de waarde van de kerk als volgt. 
‘In de kerk mag ik zijn wie ik ben’, ‘Ik kom er tot rust in de hectiek van alledag’, 
‘Ik kan er praten over wat me bezighoudt en mijn zorgen uiten.’ 
Samen zijn we geloofsgemeenschap midden in de maatschappij. 
We zijn dankbaar dat we met elkaar van betekenis mogen zijn voor elkaar en 
in de samenleving. 
Financiën 
Het parochiebestuur streeft naar een sluitend c.q. positief saldo op de 
jaarrekening. 
Onze inkomsten vallen gestaag lager uit. Dat alles maakt ons alerter! 
Het traject over de voorgenomen sluiting van de kerk in Wouwse Plantage 
loopt op dit moment. 
Gelukkig helpen ook veel vrijwilligers de parochie mee vooruit! 
2024 
Ook in 2024 willen we het samen kerk-zijn vorm en inhoud geven. 
Daar hebben we uw steun wederom hard bij nodig! 
Daarom doen wij met deze folder een beroep op u voor een financiële bijdrage. 
Uw bijdrage is een heel belangrijke inkomstenbron voor de continuïteit van 
onze parochie. 
Het richtbedrag is € 160. Maar elk bedrag, hoger of lager, is welkom. 
Geef vandaag voor de kerk van morgen. 
Onze begroting over 2024 van lasten en baten staat hieronder. 
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OPBRENGST VAN DE CARITAS-COLLECTES 

 
Juli voedselbank goed ontmoet 

Heerle   25,15 

Moerstraten  19 

Wouw   78,65 

Wouwse Plantage  43,5 
    

   166,3 
Augustus stichting Paul 

Heerle   21,45 

Moerstraten  20 

Wouw   29,7 

Wouwse Plantage  23,65 

            94,8 
    

    
September MIVA 

Heerle   69,3 

Moerstraten  29,2 

Wouw   76,75 

Wouwse Plantage  36,2 

    

                                   211,45 
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In het vorige nummer (12-2023) stond de kerstpuzzel van dat jaar. De termijn 
voor het inzenden van de oplossingen is nog niet verstreken, u kunt nog tot 7 
januari uw oplossing sturen naar: 
 

• Parochiecentrum Heerle, Herelsestraat 100;   

• Anita Bierbooms, Moerstraatseweg 42,;   

• Parochiecentrum Wouw, Torenplein 1a;  

• Huub Raaymakers, Plantagebaan 191.  

 
Of u stuurt een e-mail naar: viertorens@samenkerk.nl 
 
Vergeet niet uw adres en telefoonnummer te vermelden! 

 

In het volgend nummer zal de oplossing gepubliceerd worden en zijn ook de 
winnaars bekend. 
 
 

CARITASCOLLECTE FEBRUARI VOOR PLAATSELIJK 
ZONNEBLOEM 
Moerstraten: vrijdag 2 februari 
Wouw: zondag 4 februari  
Wouwse Plantage: zondag 11 februari 
Heerle: geen viering i.v.m. Carnaval 
 
De Caritascollecte van februari 2024 is bestemd voor het werk van de twee 
Zonnebloemafdelingen in onze parochie, afdeling Wouw/Wouwse Plantage en 
afdeling Heerle/Moerstraten. 
 
Vele vrijwilligers zetten zich met veel enthousiasme in voor zieken, 
gehandicapten en huis-gebonden mensen. Zij zorgen voor wat afwisseling en dat 
beetje extra dat zo erg gewaardeerd wordt. 
Regelmatig worden de mensen door deze vrijwilligers bezocht en er worden voor 
hen ontspanningsbijeenkomsten, uitstapjes en andere activiteiten georganiseerd. 
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Met o.a. uw financiële steun kan dit onmisbare werk van De Zonnebloem 
worden voortgezet. Deze collecte wordt dan ook van harte bij u aanbevolen en 
bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage. 
 
Caritas Onze Lieve Vrouw in het Woud, 
Deelraad Wouwse Plantage  
 

 

WIJ BIDDEN VOOR 
 

IN MOERSTRATEN 
Vrijdag 5 januari 19.00 uur in Parelmoer: Hendrikus Augustijn en 
dochter Rian Augustijn, Pieter-Jan Bastiaanse en Dimphna Bastiaanse-
Hellemons. 
Vrijdag 2 februari 19.00 uur in Parelmoer: Hendrikus Augustijn en 
dochter Rian Augustijn. 

 
IN WOUW 
Zondag 7 januari Ad Mol-Mariën, de overleden ouders Van Dorst-van 
Eekelen, Jos van Nassau, Anja van Nassau. We gedenken de sterfdag van 
Piet Bastiaanse, de overleden ouders Marinus-Bovée en Anna van de 
Weijgaert. 
Zondag 14 januari Het overleden echtpaar De Visser-Scheepers, Piet 
Maas, Felix Coumans.  
Zondag 21 januari Piet Maas, de overleden ouders Willem en Cor de 
Bruijn-Rockx 
Zondag 28 januari We gedenken de sterfdag van Cor Akkermans-van 
Loon.  
Zondag 4 februari Mien Hertogh, Piet Maas, Walther van Aert, Nellie 
van den Berg-Goorden. We gedenken de sterfdag van Cor Vos-van Wezel. 
 
IN WOUWSE PLANTAGE 
Zondag 7 januari 09.15 uur: Geen dienst in de kerk van Wouwse 
Plantage 
Zondag 14 januari 09.15 uur: 
Nora van Dorst-de Backer. 
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We gedenken de sterfdag van Adrianus Raaymakers, Cornelius Ooms en 
Cornelia Ooms-Dekkers. Zondag 21 januari 09.15 uur: Geen dienst in de 
kerk van Wouwse Plantage 
Zondag 28 januari 09.15 uur: 
Janus Goossens, de overleden familie Goossens-Ooms. 
Zondag 4 februari 09.15 uur: Geen dienst in de kerk van Wouwse 
Plantage 
 
DE TIJD VOOR TEDERHEID BREEKT AAN 
Wat hangt het daar toch teder en verleidelijk aan dat hangertje. Het gaat nog niet 
zo ver dat ik het koop, maar in het voorbijgaan streel ik het steels. Een badstoffen 
rompertje. Het woord alleen al. Je zou het elk kind in een voederbak gunnen. 
Zoals je ook menigeen op de zachtheid van een pasgeboren baby zou willen 
trakteren. 
 

 
Merkwaardig hoe in een helverlicht 
warenhuis bij een stukje stof, de 
weerloosheid van het kerstverhaal 
door me heen zakt. Het zal aan Bach 
liggen dat de tranen me hoog zitten. 
Zonet nog hoorde ik zijn motet 
‘Komm, Jesu ,komm!’ De zangers 
van Leipzig noemden het zingen van 
dit intens moeilijke stuk der saure Weg. 
Niet te doen. Bijna niet. Want het 
wordt al eeuwen schitterend vertolkt.  
In deze onaards meesterlijke muziek 

smeken stemmen om de oneindige tederheid van die mensenzoon. Kom dan. 
Kom maar. Verzacht ons. Laat ons weer mens worden zoals we bedoeld zijn. 
Van badstof. Van sterrenstof. 
De verkoopster ziet mijn strelende hand en vraagt of het een jongen of een meisje 
is. Ik vraag haar welke ze het mooiste vindt. Ze wijst op een witte en pakt het al 
voor me in. Ik laat me overromperen. Maar dat is geen woord. In deze dagen laat 
ik alles maar gebeuren. Kennelijk maakt mijn innerlijke kraamkamer zich gereed. 
De tijd voor tederheid breekt spoedig aan. 
WWW.KROO-NVRV.NL/ Annemiek Schrijver 
 
 
 

http://www.kroo-nvrv.nl/
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Parochie info 

Pastoraal team administrator Mgr. H. Lommers 
diaken E. Bornhijm, e-mail e.bornhijm@samenkerk.nl (gedelegeerd pastoor) 
diaken R. Keetelaar, e-mail diakenkeetelaar@gmail.com 

Telefonische bereikbaarheid parochie in geval van ziekte of overlijden 
Bel 06 15656260: Voor een ziekenbezoek, voor het ontvangen van de 
ziekencommunie, de ziekenzegen of het sacrament van de ziekenzalving een 
overlijden melden; afspraken maken voor de uitvaartdienst in de kerk of een kerkelijk 
afscheid in het crematorium. 
Dit telefoonnummer is niet bestemd voor alle gewone aangelegenheden zoals het 
opgeven van de misintenties (zie hieronder) 

Spreekuur in Wouw voor de gehele parochie 
Elke maandag tussen 10.00 en 11.00 uur in het parochiecentrum Torenplein 1a. U 
kunt terecht met al uw vragen over parochiële aangelegenheden. Ook het doorgeven 
van intenties is dan mogelijk.  Telefonisch bereikbaar:  06-30525509  

Opgeven intenties Intenties kunt u aanvragen:  
• via de website www.samenkerk.nl > Onze Lieve Vrouw in het Woud > Intenties  
• met een briefje in de bus van het parochiecentrum (Torenplein 1A, 4724 BC Wouw)  
• via één van onderstaande telefoonnummers  
· Heerle 0165-303102  
· Moerstraten 0165-303114  
· Wouw 0165-308230  
· Wouwse Plantage 0165-379855  
   of 0165-379883 

Misintentie: de kosten voor een intentie bedragen € 12.  Te betalen contant of via  
bankrek.nr. NL60RABO0372701396 t.n.v. Kerkbestuur OLV in het Woud. 

Doopsel Zie:  www.samenkerk.nl > Onze Lieve Vrouw in het Woud > Doopsel 

Parochiebijdrage: U kunt uw parochiebijdrage overmaken op bankrekeningnr. 
NL72RABO0372710492  t.n.v. Parochiefonds O.L. Vrouw in het Woud onder 
vermelding van “Parochiebijdrage”. 

Kerkbestuur: vragen, opmerkingen, suggesties of klachten kunt u sturen naar e-
mailadres: kerkbestuurolv@samenkerk.nl.  

Vertrouwenspersonen: 
Annette Vrijdag: vertrouwenspersoonolvA@samenkerk.nl of telefoon 06 53545460; 
Huub Raaymakers: vertrouwenspersoonolvH@samenkerk.nl of telefoon 06 
49686565 

Parochieblad: Het volgende nummer verschijnt op woensdag 7 februari Kopij 
inleveren voor maandag 29 januari  via het emailadres: viertorens@samenkerk.nl of 
bij de contactpersoon in uw geloofsgemeenschap. 

Meer info op de parochiële website: www.samenkerk.nl 
 

NIEUWE INTENTIES:  
UITERLIJK 31 januari 
aanvragen voor de periode:  
11 februari – 3 maart 

mailto:e.bornhijm@samenkerk.nl
mailto:diakenkeetelaar@gmail.com
http://www.samenkerk.nl/
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Vieringen in de parochie 

Onze Lieve Vrouw in het Woud 
Vrijdag 5 januari in Moerstraten 
Om 19:00 uur Woord- en communiedienst, diaken R. Keetelaar 

Zondag 7 januari 
In  Wouw om 11:00 uur Woord- en communiedienst, diaken R. Keetelaar 
Lambertuskoor, organist Janno den Engelsman 

Zondag 14 januari  
In Wouwse Plantage om 9:15 uur, Woord- en communiedienst, diaken E. 
Bornhijm; Gertrudiskoor, organist Hans Dogge 
In Wouw om 11:00 uur Woord- en communiedienst, presentatieviering 
vormelingen;  diaken E. Bornhijm en R. Keetelaar; Cantor Carel jan Reuver, 
organist Guus Siebelink 

Zaterdag 20 januari in Heerle 
Om 17:00 uur Woord- en communiedienst, diaken R. Keetelaar 

Zondag 21 januari 
In Wouw om 11:00 uur, Woord- en communiedienst, diaken E. Bornhijm 
Lambertuskoor, organist Janno den Engelsman 

Zondag 28 januari 
In Wouwse Plantage om 9:15 uur, Eucharistieviering, mgr. H. Lommers 
Gertrudiskoor, organist Jacques Slock 
In Wouw om 11:00 uur, Eucharistieviering, mgr. H. Lommers 
Cantores Lambertuskoor, organist Frank Schijven 

Vrijdag 2 februari in Moerstraten 
Om 19:00 uur Woord- en communiedienst, diaken R. Keetelaar 

Zondag 4 februari 
In Wouw om 11:00 uur, Eucharistieviering, pastoor P. de Rooij 
Lambertuskoor, organist Janno den Engelsman 

 
 

 
 

De vieringen in Wouw zijn ook digitaal te volgen of later te bekijken via: www.samenkerk.nl 

> Onze Lieve Vrouw in het Woud > Uitzending vieringen. 

http://www.samenkerk.nl/

