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PASEN VERTELT……..PASEN VRAAGT 

Pasen vertelt ons dat God, die er altijd al was, is opgestaan. Hoe Hij in zijn liefde 
en goedheid heeft besloten niet alleen te willen blijven. We vertellen dan, hoe Hij 
geroepen heeft om licht en hoe het licht is geboren. Hij heeft uit de aarde de 
mens gevormd en blies hem en haar zijn levensadem in, opdat wij konden leven.  
“Ik vertrouw jullie de aarde toe”, fluisterde God. “Wees een goede rentmeester”. 
En de Geest van God zweefde over de wateren, zo staat er geschreven. 

 
Pasen vertelt over Mozes, die is opgestaan. Omdat hij er zich niet bij wilde 
neerleggen, dat zijn volk in Egypte geen leven had, daagde Mozes de mensen uit 
ook op te staan en hem te volgen, weg van slavernij en onderdrukking. Veertig 
moeilijke jaren zouden ze krijgen, veertig jaren in de woestijn, voordat ze het 
nieuwe leven en het nieuwe land konden binnengaan en opnieuw zouden 
opstaan. Want sinds de zondeval is het leven vallen en opstaan.  
Pasen vertelt over Jezus, die is opgestaan uit de dood, omdat God dat wilde. Die 
man, die armen, zieken en hongerigen zalig prijst en geneest. Die, voor hij sterft 
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aan het kruis, nog als laatste een moordenaar van de aarde meeneemt de hemel 
in. Die nabijheid, die ontferming, die zorg voor de verlamde, de blinde, de dove, 
de gestoorde medemens, is het antwoord van Jezus. Hij leerde ons bidden. “Bij 
mijn vader in de hemel kun je altijd terecht. Want Hij is liefde en barmhartigheid”, 
zei Hij. “Deze liefde en barmhartigheid kunnen jullie het beste laten zien door je 
daden, door je omgaan met elkaar ”.  

Pasen vertelt over de vrouwen 
die zijn opgestaan. De mannen 
legden zich er kennelijk bij neer, 
dat Jezus gestorven was. De 
vrouwen niet. Zij gingen naar 
het graf en ze hoorden, dat 
Jezus was opgestaan opgestaan 
uit de doden. En Maria van 
Magdala was zo geraakt en 
ontroerd dat Jezus haar bij haar 
naam riep, dat ze nooit meer is 
opgehouden het verhaal van 
Jezus te vertellen, hoe Hij was 
en wat Hij deed. Toen zijn al 
Jezus’ vrienden opgestaan, 
opgestaan uit hun teleurstelling 
en verdriet. En vervuld van de 
Heilige Geest zijn zij de 
verkondigers geworden van de 
Blijde Boodschap: Jezus, die 
gekruisigd en gestorven is, is 
verrezen, opgestaan uit de 
doden. En Hij zal terugkomen. 
Doe wat Hij gedaan heeft. 

Probeer te worden zoals Hij.  
Pasen vraagt ook, dat wij als kerk opstaan. Onze katholieke geloofsgemeenschap 
verkeert in een crisis door seksuele wandaden van haar voorgangers, door 
schaamte en bedrog. We leven in de woestijn in plaats van in het beloofde land. 
Maar wij moeten net als Mozes opstaan: op de eerste plaats door diep ter aarde 
te buigen, door in het stof te bijten, door onze eigen tekortkomingen onder ogen 
te zien, door diepe schuld te bekennen, door vergeving te vragen aan de 
slachtoffers, door van de slachtoffers te houden. Juist de slachtoffers hebben ons, 
de kerk, geholpen de waarheid onder ogen te zien en uit de houding van 
ontkenning te komen, waardoor wij onszelf kunnen zuiveren. Pas dan kunnen 
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wij opnieuw opstaan om Jezus’ boodschap te verkondigen; doen zoals Hij gedaan 
heeft, in alle bescheidenheid. Als wij daartoe niet meer in staat zijn, laat ons dan 
bidden, dat anderen het van ons overnemen. Het leven voor ons mensen is vallen 
en opstaan. We hebben allemaal een rugzak vol levensverhalen. Soms gaat die 
rugzak open en soms hebben we liever dat hij dicht blijft.  
Pasen vraagt, dat wij het in moeilijke omstandigheden volhouden, dat wij de 
zwaarte ervan kunnen verzachten door onze nabijheid en trouw aan elkaar. Dat 
wij, ondanks alles, blijven vertrouwen op God.  
Pasen vraagt, dat wij opstaan en dwars door het donker heen blijven zingen over 
“Licht dat ons aanstoot in de morgen”, over “Woord dat met ons meegaat”. Wij 
kunnen niet anders, want het is de Geest die ons voortdrijft.  
 
Zalig, als je dit durft te geloven.  
 
Zalig Pasen, namens het pastorale team: Mirella Broos, Mgr. Harry Lommers, Egbert 
Bornhijm, Ryan Keetelaar. 

 

GAAT U MEE! OP WOENSDAG IN DE GOEDE WEEK NAAR 
DE CHRISMAMIS 
In de Chrismamis worden de heilige oliën voor de doopleerlingen en de 
ziekenzalving gezegend en het heilig Chrisma gewijd. 
Elk jaar zijn er verschillende parochianen die naar deze viering gaan. 
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Ook u bent welkom!  
Wel even opgeven bij Mirella Broos ( Tel. 06-30 52 55 09 of 
mirella@samenkerk.nl ) We proberen met elkaar mee te rijden. 
De Chrismamis vindt dit jaar plaats op woensdag 27 maart 2024 om 19.00 
uur in de Basiliek Sint Jan de Doper, Markt 28, 4901 EP OOSTERHOUT 
NB 
U kunt parkeren in parkeergarage Basiliek, Valkenstraat 15, 4901 MA 
OOSTERHOUT 
 

STILLE OMGANG AMSTERDAM 
De Stille Omgang is een jaarlijkse processie die sinds 1345 in stilte en gebed 
wordt gelopen door het hart van Amsterdam. Het bisdom Breda organiseert 
van zaterdag 16 op zondag 17 maart 2024 een busreis naar de Stille Omgang. 
Tieners en jongeren zijn van harte welkom om ook mee te lopen. 

Wonder met de eucharistie 
 

Op 15 maart 1345 lag een man in Amsterdam ziek in zijn bed. Hij ontving de 
hostie, maar was zodanig ziek dat hij deze weer uitbraakte. Het braaksel werd in 
het haardvuur gegooid. De volgende morgen bleek dat de hostie niet verbrand 
was, maar tussen de as lag. De priester bracht de hostie terug naar de 
Nicolaaskerk, maar de volgende dag was de hostie terug in het huis van de man. 
Dit herhaalde zich nog twee keer. Deze wonderen deed mensen beseffen dat de 
Hemel wilde dat er een heiligdom moest komen op deze plek. En zo werd de 
kapel van de Heilige Stede gebouwd. 

mailto:mirella@samenkerk.nl
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Sindsdien komen mensen van heinde en verre rond deze datum naar 
Amsterdam om in een stille processie door de straten te lopen en samen de mis 
te vieren. 
Programma 
18:00 uur: Opstappen bij Sporthal Gagelboslaan Bergen op Zoom 
18:30 uur: Opstappen bij Tourbushalte Hoge Mosten/Elleboog Breda 
20:30 uur: Aankomst bij Obrechtkerk in Amsterdam 
21:00 uur: Eucharistieviering 
22:00 uur: Start van de Stille Omgang 
00:00 uur: Afsluiting en terugreis 
Praktisch 
Aanmelden voor de busreis kan tot 12 maart via het formulier op 
bisdombreda.nl/stilleomgang of via het Parochiecentrum, tel. 0164-233574. 
Jongeren zijn speciaal welkom om mee te gaan.  
Deelname aan de busreis bedraagt € 35,00 per persoon. 
Achtergrondinformatie en route: www.stille-omgang.nl 

 
CARITASCOLLECTE APRIL 2024 
Moerstraten, vrijdag 5 april 
Wouw, zondag  7 april 
Wouwse-Plantage, zondag 14 april 
Heerle, zaterdag 20 april 
 

VOEDSELBANK GOEDONTMOET 

Ook in West-Brabant en Tholen leven veel mensen op 
of onder de armoedegrens. 
Voedselbank GoedOntmoet zet zich in voor 
huishoudens in West-Brabant en Tholen die om wat voor reden dan ook in 
financiële problemen zijn gekomen en daardoor geen voedsel meer kunnen 
kopen. 
Voedsel dat niet meer verkocht wordt maar nog wel voor consumptie geschikt 
is, verstrekken zij aan deze huishoudens. Deze huishoudens worden naar de 
voedselbank verwezen door hulpverlenende instanties en bewindvoerders. 
Om de klanten voldoende voedsel te kunnen geven, werken zij samen met 
bedrijven, instellingen en overheden. Het voedsel wordt gratis beschikbaar 
gesteld door supermarkten en andere leveranciers van voedsel. Zo zorgen zij er 
samen voor dat armoede wordt bestreden, voedselverspilling wordt voorkomen 
en het milieu minder wordt belast. Er wordt uitsluitend gewerkt met onbetaalde 
vrijwilligers. 

http://www.stille-omgang.nl/
https://www.goedontmoet.com/
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Om de zelfredzaamheid van de klanten te vergroten, werken zij samen met lokale 
organisaties die de klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp 
moet altijd tijdelijk zijn. 
Voor meer informatie: raadpleeg de website: goedontmoet.com 
Wilt u de organisatie steunen door zelf een bedrag over te maken dan kunt u dit 
storten op  NL 78 RABO 0140241833 t.n.v. Voedselbank GoedOntmoet te 
Bergen op Zoom o.v.v. donatie. 
Het Caritasbestuur beveelt de collecte van harte bij u aan. 
Deelraad Wouw 

 

HEBREEUWSE LETTERS MYSTIEK IN BEELD  
Zondagmiddag 7 april bent u van 
harte welkom in de Kruiskerk om 
te komen luisteren naar Ruud 
Bartlema. Deze bekende beeldend 
kunstenaar en theoloog houdt zich 
al jaren bezig met Joodse Mystiek. 
Zo heeft hij bij elk van de 22 

Hebreeuwse letters een prachtig schilderij gemaakt. Aan elke letter zijn meerdere 
betekenissen en verhalen verbonden en zijn schilderijen tonen er een aantal van. 
Ruud Bartlema toont zijn schilderijen en vertelt over de verschillende 
invalshoeken bij zijn verbeeldingen van de Hebreeuwse letters: de vorm van een 
letter, de naam, de getalswaarde, of een bijbels of nabijbels verhaal. Zijn verhaal 
wordt omraamd met Jiddische liederen en muziek van Trio A Kholem. Na afloop 
is er gelegenheid tot onderlinge uitwisseling onder het genot van een drankje. 
Plaats: Kruiskerk, St. Lucasplein 1, Roosendaal Datum: zondagmiddag 7 april 
Aanvang: 15.30 uur Kosten: vrije gift Opgave: spiritinroosendaal@gmail.com 
 

LAATSTE SPIRITPROGRAMMA 
Negentien jaar lang heeft de werkgroep Spirit in Roosendaal u elk half jaar een 
programma met inspirerende activiteiten mogen aanbieden. Dat hebben wij altijd 
met veel plezier en overtuiging gedaan. 

mailto:spiritinroosendaal@gmail.com
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Niets is echter voor de eeuwigheid; vergankelijkheid is ook altijd een thema 
geweest in onze activiteiten. En nu betreft dat Spirit in Roosendaal zelf. Dit 
voorjaar is het laatste waarin wij u een programma aanbieden.  
Wij danken u hartelijk voor uw interesse en betrokkenheid bij onze activiteiten. 
Hopelijk blijven wij elkaar ontmoeten, bij wat voor gelegenheid dan ook. Dus 
zeggen wij "tot ziens"! Maar niet voordat we u uitnodigen voor ons feestelijk 
slotconcert op 31 mei. 
 

CONCERT IN DE GLORIA!  
door Wishful Singing 
Vrijdagavond 31 mei om 20.15 uur bent 
u van harte welkom in de Kleine Zaal van 
Schouwburg De Kring bij het concert In 
de gloria! Door Wishful Singing. 
Vijf klassiek opgeleide zangeressen, 
Anne-Christine Wemekamp, Maria 
Goetze, Marleen van Os, Stella Brüggen 
en Marjolein Stots, verweven a capella 
zang, teksten en gedichten in een theatrale uitvoering.     
Met hun zang willen ze ons in contact brengen met de spirituele bronnen die ons 
voeden: tijd, stil zijn en aandachtig luisteren, liefde, verbinding, schoonheid, 
troost en bezinning.                                                     
In de gloria!  staat in het teken van bezinning op deze waarden en het vieren van 
het leven. De zoektocht naar hoe je een goed leven kan leiden is al zo oud als de 
mensheid: de oudste muziek die ze ten gehore brengen werd geschreven door de 
Griekse non Kassiani en is meer dan 1000 jaar oud! De teksten en gedichten 
raken aan het mysterie van het leven en geven stem aan verwondering en 
dankbaarheid over de schoonheid én de donkere kanten van het bestaan.  
Plaats: Kleine Zaal, De Kring, Kerkstraat 1, Roosendaal                            
Datum en tijd: vrijdag 31 mei om 20.15 uur                                             
Kosten: €10.- (een unieke aanbieding)         
Kaartverkoop via www.dekringroosendaal.nl 
 

 

http://www.dekringroosendaal.nl/
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KRUISWEGVIERING IN ST. LAMBERTUSKERK OP 29 
MAART OM 15:00 UUR 
Vorig jaar was het succes dermate groot, dat de stichting orgelfonds Wouw 
weer een uitvoering van de Via Crucis van Frans Liszt heeft geprogrammeerd. 
De uitvoerenden zijn ook ditmaal Guus Siebelink (orgel) en Carel Jan Reuver 
(tenor). 
Franz Liszt componeerde dit werk in 1878 en het neemt een bijzondere plaats 
in zijn oeuvre in. Het is feitelijk geschreven voor gemengd koor met solisten en 
orgel. Tijdens de Goede Vrijdag viering wordt letterlijk stilgestaan bij elke statie 
van de kruisweg. Bij elk van die staties zal diaken Ketelaar een gedicht 
voordragen. Nieuw is dat ook in de kerk de afbeeldingen per statie op een groot 
scherm zichtbaar zijn. 
Ook livestream-kijker kunnen volop van de uitvoering meegenieten, maar het 
bijwonen in de kerk zelf is zeker een onvergetelijke gebeurtenis. Wij bevelen 
het, samen met stichting Orgelfonds Wouw, dan ook van harte aan! De entree 
is vanzelfsprekend gratis. 
 

DAGBEDEVAART EN DRIE-DAAGSE (ZORG)BEDEVAART 
NAAR BEAURAING 

In het weekend van 8-9-10 juni a.s. is er weer 
de jaarlijkse bedevaart naar Maria met het 
Gouden Hart in Beauraing!  Dit jaar voor het 
eerst met pelgrims vanuit het gehele bisdom 
Breda tezamen. 
Tegenwoordig leven veel mensen in een 
wereld die oppervlakkig is en gejaagd, terwijl 
er zoveel gebeurt in de wereld. Zeker de 
afgelopen jaren met de verschillende 
oorlogen….zoveel mensen op de vlucht….. 
 
Veel mensen voelen zich machteloos en zijn 
zoekende…. We vinden maar moeilijk de 
tijd, rust en stilte die nodig zijn voor inkeer 
in onszelf, voor contact met God, voor 
gebed en bezinning. Goed geleide 

bedevaarten maken stilte, rust, inkeer en bezinning mogelijk.  
Voor de 77e keer vertrekken dit jaar weer de bedevaarten naar dit Mariaoord in 
de Belgische Ardennen. Maria verscheen tussen 29 november 1932 en 3 januari 
1933 wel 33 keer  aan de vijf kinderen Degeimbre en Voisin. Zij gaf hen een 
boodschap: ”Bouw een kapel en laat de mensen hier ter bedevaart komen. 
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”Maria, de Moeder met het Gouden Hart, geeft er een plaats aan iedereen: Zieken 
en Gezonden. 
Als pastorale leiding gaan mee de tot Erekapelaan van het Heiligdom benoemde 
Vicaris Paul Verbeek en pastoor Hans van Geel. 
De zorgbedevaart  wordt gehouden in het weekend van 8-9-10 juni en begeleid 
door een medisch team en brancardiers. Allen vrijwilligers die borg staan voor 
een goede verzorging. 
Deze dagen worden doorgebracht in een gezellig samenzijn op het Heiligdom. 
De prijzen voor de        3-daagse reis, incl. busreis, verblijf en maaltijden zijn voor 
een:  
éénpersoonskamer met sanitair: € 295,00 
tweepersoonskamer met sanitair: € 280,00 
éénpersoonskamer met gedeeld sanitair op de gang: € 260,00 
tweepersoonskamer met gedeeld sanitair op de gang: € 260,00 
 De dagbedevaart vertrekt zondagochtend 9 juni vroeg vanaf de opstapplaatsen 
Zevenbergen, Roosendaal, Bergen op Zoom rechtstreeks naar Beauraing. 
Om 11.00 uur is er een hoogmis en ’s middags om 14.45 uur het Lof met 
ziekenzegening. 
De dagbedevaartgangers vertrekken om ongeveer 16.30 uur  weer vanuit 
Beauraing en worden daarbij uitgezwaaid door de achterblijvers. 
De onkosten hiervoor zijn voor volwassenen € 40,00 per persoon en voor 
jongeren t/m 18 jaar € 25,00 per persoon. Er wordt u een versnapering in de bus 
aangeboden. Er is de mogelijkheid om op het accueil ’s middags mee de warme 
maaltijd te eten tegen een meerprijs van € 25,00 per persoon. Hiervoor kunt u 
zich bij uw aanmelding voor de bedevaart bij uw propagandist ook voor 
inschrijven. 
Beide busreizen verlopen zonder tussenstop rechtstreeks naar Beauraing. 
De inschrijvingstermijn voor de zorg-bedevaart sluit op 1 mei. 
Voor de dagbedevaart op 15 mei 
Belangstellenden kunnen informatie inwinnen/aanmelden bij:  
Bergen op Zoom e.o.: Mevr. E. Bastianen-Luijks, tel. 0164 -25 04 20 / 06 - 16 
20 16 73 
 Mevr.  J. Goossens-Veraart, tel. 0164 -25 60 93 / 06 - 15 66 72 36 
 Mevr. R. Jimkes-Rens, tel. 0164 -24 00 63 / 06 - 15 03 26 34 
Nispen e.o.: Mevr. A. Bijl-Remeijsen tel. 06 – 11 10 47 05 
Roosendaal e.o. : Dhr. J. Goorden, tel. 0165 -56 38 41 / 06 - 23 42 28 01 
Steenbergen e.o. : Mevr. C. van Beurden- van Wiggen, tel.  06 – 16 16 20 40 
  
Bezoekt u ook eens onze website: www.bedevaartbeauraing.nl  

http://www.bedevaartbeauraing.nl/
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AAN ALLE VRIENDEN EN SPONSOREN VAN HET ICOON 
VAN WOUW 
 
Afgelopen december moest 
stichting Behoud Lambertuskerk 
helaas afscheid nemen van haar 
voorzitter Peter van Steekelenburg. 
Peter mocht 77 jaar oud worden, 
maar was bij leven nog steeds één 
van de drijvende krachten in Wouw. 
Ook was hij één van de 
initiatiefnemers van Stichting 
Behoud Lambertuskerk; ook 
bekend als Het Icoon van Wouw. 
Jarenlang gaf hij leiding aan deze seculiere stichting, die zich ten doel gesteld heeft 
om de Lambertuskerk duurzaam door te geven aan volgende generaties. 
De stichting heeft op deze wijze het parochiebestuur kunnen bijstaan in de 
restauratie van de toren, die in 2022 volledig gerestaureerd werd. En nu staat het 
volgende deel van dit markante gebouw op de rol, maar helaas zal de Stichting 
dat zonder haar voormalige voorzitter moeten doen. 
 
Voorzitter. 
Maandag 19 februari heeft het voltallige bestuur zich gebogen over de ontstane 
situatie. Unaniem werd Peter Buijs voorgedragen om de voorzittershamer te gaan 
hanteren. Peter Buijs is geen onbekende bij Het Icoon en vervulde al drie jaar de 
P.R.-functie in het bestuur en was vicevoorzitter. De nieuwe voorzitter weet zich 
gesteund door secretaris Conny van Staalen en penningmeester Efrie van de 
Moosdijk. Ook zij vervullen al drie jaar deze posities. Het bestuur wordt 
gecompleteerd door de leden Dirk Snoeren en Maria van de Weijgert, die ook al 
een jarenlange ervaring in het bestuur met zich mee brengen. 
 
Uitdagingen. 
Peter Buijs zegde toe in de geest van de overleden voorzitter de doelstelling na 
te blijven streven dit gebouw voor de toekomst veilig te stellen. Het volledig 
bestuur gaat daarmee aan de slag, gesteund door de vicevoorzitter van het 
parochiebestuur en adviseur van Het Icoon, Piet Backx. In 2025/2026 staat de 
volgende restauratie op de rol. Door een mooie Rijkssubsidie kan door het 
kerkbestuur de opdracht gegeven worden het middenschip aan te pakken; op 
dezelfde wijze als de toren is aangepakt. Daar ligt voor de nieuwbakken voorzitter 
en zijn mensen nog een schone uitdaging. Het Icoon heeft zich ten doel gesteld 
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€ 200.000,- bij de dragen in de noodzakelijke kosten van de restauratie. “Bij 
ongewijzigd beleid komen we daar nog € 40.000,- voor tekort”, zegt de 
voorzitter. “Dat betekent dat we met onverminderde inzet creatief op zoek 
moeten naar de nodige middelen en fondsen om onze doelstelling te halen”. 
  
Met vriendelijke groet, 
Het bestuur van Stichting Behoud Lambertuskerk 

 

THANDEKILE NCUBE:  

‘HOUD HOOP EN WERK HARD’ 

Niemand zou zich iedere dag zorgen moeten maken over voldoende 

voedsel en water om de dag door te komen. Toch is het voor de jonge 

weduwe Thandekile Ncube (31) en haar kinderen Nomatter (11) en 

Forward (8) in Zimbabwe een dagelijkse strijd om in hun 

levensonderhoud te voorzien. Klimaatveranderingen en de Covid-19 

pandemie maakten de situatie de afgelopen jaren nog veel moeilijker voor 

het gezin.  

Net als duizenden andere families in het Matobo-district in Zimbabwe, had ook 

het gezin van Thandekile grote moeite de verschillende uitdagingen het hoofd te 

bieden die ontstonden door de coronapandemie, klimaatveranderingen en de 
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ingestorte economie van het land. Het gezin kampte met de lange droge periodes 

en een ernstige cycloon de afgelopen jaren. Daardoor mislukten de oogsten en er 

was nauwelijks voldoende te eten.   

Haar echtgenoot Donovan ging naar Zuid-Afrika om geld te verdienen voor zijn 

gezin, maar overleed daar plotseling aan de gevolgen van Covid-19. Nu is de 

grootste angst van Thandekile dat ze zal overlijden door de honger en dat er dan 

niemand meer is die voor haar kinderen zorgt: ‘Ik leef voor mijn kinderen en 

mijn grootste wens is dat ik ze kan geven wat ze nodig hebben,’ zegt ze.  

Voedseltekorten 

Volgens het Wereld Voedsel Programma leeft 63% van de bevolking van 

Zimbabwe - die uit ruim 15 miljoen mensen bestaat - onder de armoedegrens. 

Vóór de coronacrisis hadden 7,7 miljoen Zimbabwanen te kampen met 

voedseltekorten na de droge periode en cycloon in 2019; de lange droge periode 

die daarop volgde verergerde de situatie nog meer. In combinatie met de 

torenhoge inflatie is het voor mensen als Thandekile vrijwel onmogelijk daar zelf 

nog uit te komen.  

Na het plotselinge overlijden van Donovan, was Thandekile de wanhoop nabij 

en ze vertelde dat zijn dood zo plotseling was, dat hun kinderen nog steeds 

moeilijk kunnen accepteren dat ze hun vader nooit meer zullen zien of spreken: 

‘Donovan was een goede vader en echtgenoot en zijn dood is erg hard 

aangekomen. In het begin heb ik dagen op bed gelegen,’ vertelt ze. ‘Ik wist niet 

hoe ik verder moest en hoe ik mijn kinderen moest grootbrengen zonder hun 

vader.’ Ook de kinderen missen hun vader erg: ‘Het was leuk als mijn vader er 

was. Ik keek altijd uit naar het moment dat hij thuiskwam,’ vertelt dochter 

Nomatter.  

Het zijn in Zimbabwe de vrouwen die het voedsel produceren. De afgelopen 

jaren lieten droogte en hevige regen echter de oogsten mislukken en de familie 

moest ’s avonds vaak zonder eten gaan slapen. Na de dood van Donovan had 

Thandekile nog veel meer moeite om haar kinderen te geven wat ze nodig 

hadden: ‘Mijn leven was de eerste periode nog moeilijker, ook financieel, omdat 

hij de kostwinner was. En soms was ik zo gespannen en zo ziek dat ik de deur 

niet uit kon om te gaan werken. Ik kon het schoolgeld van de kinderen niet 

betalen, hun schooluniformen niet  en andere basale benodigdheden kon ik ook 

niet betalen omdat ik geen inkomsten had.’ Het laatste jaar gaat Thandekile 

bovendien gebukt onder problemen met haar huid, waardoor ze niet tegen de 

zon en de warmte kan. Ze kan daardoor niet op het land werken. Om toch geld 
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te verdienen, is ze een kledingwinkel gestart en verzamelt en verkoopt ze 

mopane-rupsen, een belangrijke bron van eiwitten en een populair 

voedingsmiddel in Zimbabwe.  

Houd hoop en werk hard 

 

Thandekile wil de mensen in Nederland bedanken voor hun ondersteuning en 

betrokkenheid tijdens de vastenperiode in een periode die zo moeilijk is voor 

haar gezin, haar gemeenschap en voor de mensen in Zimbabwe. ‘Het grootste 

cadeau dat mensen elkaar kunnen geven zijn voedsel en geld, omdat we dat nodig 

hebben om te overleven,’ zegt ze. ‘Het geeft me hoop dat ik nog steeds in leven 

ben ondanks alles wat we hebben meegemaakt als gezin. Welke problemen je ook 

tegenkomt in het leven, het is belangrijk om jezelf bij elkaar te pakken en verder 

te gaan, houd hoop en werk hard voor je kinderen, ook al is het erg moeilijk voor 

je. Ik bedank de mensen uit Nederland voor alle hulp, stop er alsjeblieft niet mee,’ 

aldus Thandekile. 

 

CAMPAGNE 2024:  LEVEN IN EEN VERANDERENDE 
WERELD 

 
 
De jaarlijkse Vastenactiecampagne staat dit keer in het teken van  dat steeds meer 
mensen direct of indirecht te maken hebben met de gevolgen van klimaat-
veranderingen.  
Vastenactie ondersteunt in Zimbabwe gemeenschappen die niet meer kunnen 
vertrouwen op de bekende natte en droge seizoenen. Hun voedselproductie staan 
onder druk. Vastenactie helpt bijvoorbeeld met de aanleg van gemeen-
schappelijke moestuinen met een waterput, een pomp en een wateropslag. 
 
Als inleg in dit blad vindt u het  VASTENZAKJE 
Achterin de kerk van Wouw en Wouwse Plantage liggen ook vastenzakjes. 
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In al de vier geloofsgemeenschappen wordt het vastenzakje niet opgehaald, u 
kunt het als volgt inleveren:  

• In brievenbus bij Parochiecentrum Wouw en Heerle of kerk  

• In brievenbus bij kerk in Wouwse Plantage 

• Wouwse Plantage: in brievenbus Kamperfoeliestraat 11 (A. Koolen) 

• Moerstraten: in brievenbus Moerstraatseweg 101A (Ineke Janssen) 

• In bus achterin de kerk van Wouw en Wouwse Plantage 

• Met Pasen in mandje en/of collectebus in kerk  Wouw en Wouwse 
Plantage  

• Met viering 5 april ParelMoer Moerstraten in mandje en /of 
collectebus   
 

U kunt ook uw gift overmaken op IBAN-nummer:  
NL21 INGB 0000 0058 50  t.n.v. Vastenactie, Den Haag  
Of gebruikmaken van deze QR-code  om uw gift direct via website 
www.vastenactie.nl over te maken. 

 
 

 
 

Namens de VASTENACTIE alvast bedankt voor uw gift 
De Vastenactiegroep 

 
 

MOEDIG EN TROUW EN OPENHARTIG……. 
Op maandag 12 februari namen wij in de bezoekgroep nabestaanden en petit 
comité afscheid van Rina Maas, die 18 jaar lang ziel en zaligheid heeft gegeven 
aan bezoeken van nabestaanden van overleden parochianen.  
Maar de jaren gaan tellen! Ze gaat er terecht mee stoppen!.  
Onze diaken Ryan Keetelaar heeft haar dank gezegd voor al die jaren van trouw 
aan de mensen, die een dierbare hebben verloren. Ook refereerde hij aan haar 

http://www.vastenactie.nl/
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sociale inborst en geloof, van waaruit zij dit werk heeft gedaan. En Rina vindt 
haar vrijwilligerswerk een bron van vreugde. 
Je wordt vanzelf vrolijk als je haar ontmoet met die aanstekelijke lach, goed 
gemoed en open mind! 
Zij is ook nog steeds en meer dan 50 jaar lid van het Lambertuskoor. 
Op haar volstrekt eigen wijze nam zij in haar afscheidswoord een tekst van 
Augustinus ter hand, die beschouwd wordt als de belangrijkste kerkvader van het 
westen.  

 
De tekst gaat over ‘samen doen en op elkaar gericht zijn’.  
Omdat de woorden zo mooi zijn, laat ik deze onderstaand onverkort volgen. 
“In de omgang met vrienden waren er andere dingen die mijn geest nog meer 
grepen:  
. samen praten, samen lachen en elkaar met voorkomendheid behandelen; 
. samen mooie boeken lezen, samen gekheid maken en ernstig zijn; 
. het soms met elkaar oneens zijn zonder verbittering, zoals men het oneens kan 
zijn met zichzelf, en dan met die zelden voorkomende onenigheid de haast 
gestage eensgezindheid kruiden; 
. elkaar iets leren of van elkaar iets leren; 
. afwezigen met tegenzin missen en de komenden met blijdschap ontvangen. 
Deze en dergelijke dingen die uit het hart komen van mensen die van elkaar 
houden, waren als brandstoffen die onze harten aaneensmeedden zodat vele 
harten tot één samensmolten …” 
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Wat is hieraan nog toe te voegen? Niets dus! 
Rina, nogmaals hartelijk dank voor alles! 
Bezoekgroep nabestaanden 

 
FEESTDAG HEILIGE GERTRUDIS 
17 Maart is de officiële gedenk- en feestdag van de H. Gertrudis, patrones van 
o.a. de kerk in Wouwse Plantage. Vanwege deze bijzondere dag en ook omdat, 
vanwege de sluiting van de kerk,  het de laatste keer zal zijn, wordt voor de viering 
van zondag 10 maart a.s. in de kerk van Wouwse Plantage een extra bloemetje 
geplaatst bij het beeld van Gertrudis en kunt u er een kaarsje bij aansteken.  
Gertrudis werd geboren in het jaar 626. Zij wilde alleen Christus dienen en ging 
al op jonge leeftijd in het klooster en blonk uit in de naastenliefde. Voor Ierse 
monniken liet zij een rust- en ziekenhuis bouwen. Zij is overleden op 17 maart 
659 en ligt begraven in het klooster van Nijvel (België). Gertrudis is patrones van 
de pelgrims, reizigers, ziekenhuizen, weduwen en armen. Haar hulp kan worden 
ingeroepen bij de bestrijding van muizen- en rattenplagen.  
Adrie Koolen 

 

 
De schrijn van de H. Gertrudis in de “collegiale”kerk van Nijvel 
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DE HELPENDE HAND 

Het is weer zover: De Helpende Hand komt op dinsdag 26 maart naar Wouwse 
Plantage. Het voorjaar is een mooie tijd om onder andere uw overtollige kleding 
van de hand te doen. Vaak zijn de kleren nog prima in orde en nog mooi. Je bent 
er alleen op uitgekeken. De mode wordt wat strakker, breder of anders van kleur 
en eerlijk is eerlijk…je wilt toch ook weleens wat anders aan. Nou, maak er dan 
geen zonde van en breng het zonder schuldgevoelens te hebben op dinsdag 26 
maart naar de Mariakapel van de kerk in Wouwse Plantage. Daar worden dan 
door vrijwilligers van De Helpende Hand kleren, speelgoed en levensmiddelen 
opgehaald. Deze goederen worden deels rechtstreeks geschonken aan kansarme 
mensen. Wat resteert wordt verkocht in de tweedehandswinkel van De Helpende 
Hand te Beerst. De opbrengst hiervan komt ten goede aan sociale doeleinden. U 
wordt gevraagd kleding in plastic zakken te doen en speelgoed en levensmiddelen 
afzonderlijk en stevig te verpakken. Op dinsdag 26 maart zal Mariakapel geopend 
zijn van 09.00 uur tot en met 12.00 uur. Voor meer informatie over de Helpende 
hand kunt u terecht op www.vzwdehelpendehand.be 
Hartelijk bedankt! 
Huub Raaymakers 
 
 

NIEUWS OVER BEDEVAARTEN NAAR HAKENDOVER 
Sinds jaren organiseert 
Broederschap Breda in 
samenspraak met Bisdom Breda 
bedevaartreizen naar Hakendover.  
Het Broederschap Breda wordt, in 
samenspraak met geestelijke 
verzorger Hans van Geel, 
opgeheven. Een lastig maar 
onvermijdelijk besluit. De reden is 

dat het huidige bestuur op hoge leeftijd is. In een vroeg stadium is aangegeven 
dat een aantal leden om deze reden stoppen. Het is niet gelukt om een nieuw 
compleet bestuur te formeren, hetgeen een vereiste was. Het Bisdom Breda is 
hierover geïnformeerd.  
Dit betekent dat er vanuit Breda en omgeving in georganiseerd verband géén 
bedevaarten meer naar Hakendover worden georganiseerd. 
We betreuren dit, maar begrijpen het besluit van het bestuur van Broederschap 
Breda.  

http://www.vzwdehelpendehand.be/
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Sinds jaar en dag wordt de bedevaart Hakendover vanuit Broederschap Breda 
gesteund door de donateurs. We willen de donateur hartelijk bedanken voor de 
vele jaren dat zij de bedevaart Hakendover hebt gesteund. Dit waarderen we ten 
zeerste.  
De bedevaart Hakendover blijft wel bestaan. Op Paasmaandag gaan vele 
pelgrims naar Hakendover en Scherpenheuvel om de zegen van de Goddelijke 
Zaligmaker van Hakendover en van moeder Maria van Scherpenheuvel te 
ontvangen. Hakendover is onder de katholieken bekend als de plek waar tijdens 
de bedevaart de paardenprocessie plaatsvindt. De paardenprocessie op 
Paasmaandag gaat over de velden naar het topje van de Tiense Berg terwijl ook 
de pelgrims al biddend en zingend naar boven lopen. Daar aangekomen stormen 
de paarden in drie rondjes rond het volk. Bedevaargangers nemen takjes van de 
spikdoorn, en gewijde aarde mee als remedie tegen allerlei onheil.   
Meer informatie: 
www.hakendover.be   www.pp-H.be 
Met vriendelijke groeten, 
Jenny van Rijen     Marly van Neerbos-Buijs 
Contactpersoon Wouwse Plantage   Contactpersoon Heerle-
Wouw-Moerstraten 
 

 
Hallo jongens en meisjes, 
 
Wij vinden het heel fijn dat we jullie weer kunnen uitnodigen om samen een 
Palmpaasstok te maken. Wij zorgen voor een stok en crêpepapier en een haantje. 
De lekkernijen moet je zelf meenemen. Denk aan paaseitjes, theezakjes, fruit, 
koekjes enz. Als je deze dingen alvast in folie inpakt en er een lintje aan bevestigt, 
kun je het gemakkelijk aan je palmpaasstok hangen. (Geen losse dingen 

http://www.hakendover.be/
http://www.pp-h.be/
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meegeven!) Wanneer: Zondag 24 maart om 10:00 uur Waar: parochiecentrum 
Torenplein 1a, te Wouw We lopen samen met alle kinderen en begeleiders naar 
de kerk waar de Palmpaasstokken worden gewijd tijdens de viering op: Zondag 
24 maart om 11:00 uur in de kerk van Wouw Tijdens de viering ga je bij papa 
en/of mama zitten die alvast een plekje zoeken in de kerk. De stok mag je na 
afloop van de viering zelf aan iemand in je omgeving geven die ziek is of 
misschien wel aan een buurman of buurvrouw die eenzaam is. Of aan je opa of 
oma. Deze persoon zal hier erg blij mee zijn. Doe je mee? Laat het ons dan even 
weten of je komt voor maandag 18 maart. Opgeven via: mirella@samenkerk.nl, 
ovv je naam, telefoonnummer, school en groep. (Communicanten zijn niet 
automatisch opgegeven) 
 
 

WIJ BIDDEN VOOR 
 

IN HEERLE 
Zaterdag 16 maart. 17.00 uur: Frans de Crom, de overleden ouders Jac 
en Cor van Aert-van de Sanden, Walter van Aert, Lia van Aert-
Notenboom.   
We gedenken de sterfdag van Michaël Gommers.  
 
IN MOERSTRATEN 

Vrijdag 5 april 19.00 uur: Hendrikus Augustijn en dochter Rian 
Augustijn. We gedenken de sterfdag van Adrianus Daniëls. 

 
IN WOUW 
 
Zondag 10 maart Het overleden echtpaar De Visser-Scheepers, Piet 
Maas, Ad Mol-Mariën, de overleden ouders Frans Vanaert en Riet 
Vanaert-Prinsen, de overleden familie Van den Berg. We gedenken de 
sterfdag van Frans van den Berg. Zondag 17 maart Piet Maas, de 
overleden ouders Marinus Bovée en Anna van de Weijgaert, Diny van der 
Pijl, Jac van Gastel, Jan van Gastel, Wies Buuron, Arike van Gastel, de 
overleden ouders Van Gastel-van der Sanden, de overleden ouders Van 
de Riet-Luijkx. We gedenken de sterfdag van Nellie van den Berg-
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Goorden. Zondag 24 maart De overleden familie Machielse-van 
Akkeren en zoon Kees, de overleden ouders Jochems-Valkenburg, Elly 
Machielse-Jochems, Tonny Goorden-Rockx, Petrus Taks, Ad Taks, Ellie 
Taks-Clarijs. We gedenken de sterfdag van André Lauwerijssen, Johanna 
Taks-Verdonk, Anne-Marie Taks. Zaterdag 30 maart (Paaswake) De 
overleden ouders Jos en Christine van Oorschot-Uijtdehaag en zoon 
Henk, de overleden grootouders Uijtdehaag-van de Brand. Zondag 31 
maart (Pasen) Johannes en Dingena Bastiaanse-Bals en overleden 
ouders, Sjaak van Heijbeek, Mien Hertogh, Jan Goorden, Marianne van 
Oers-van Aart, de overleden ouders Van Aert-van de Sanden en 
schoonzusje Lia. We gedenken de sterfdag van Tommy Jansen en Wilbert 
Mariën. Zondag 7 april Cor Nooren, Riet Nooren-Potters, de overleden 
familie Nooren-Binck, Ton van Winden. We gedenken de sterfdag van 
Wilhelmina Oomen-Luijsterburg. 
 
IN WOUWSE PLANTAGE 
Zondag 10 maart Op het moment van samenstelling van het 
parochieblad waren er nog geen intenties opgegeven voor de dienst op 
deze dag. 
Zondag 24 maart (Palmzondag): Cees Uijtdewillegen, Janus Vos. 
Vrijdag 29 maart 15.00 uur: Kruisweg 
Zondag 31 maart 09.15 uur: Hoogfeest van Pasen de overleden ouders 
Christ en To Koolen-van Loenhout, Jaan van Loenhout-de Bruijn, de 
overleden ouders Harrie Neelen en Adriana Neelen-Uytdewilligen, hun 
zonen George Neelen en Jac Neelen, Heeroom Jacques Uytdewilligen, 
Heeroom Jan Uytdewilligen, Tante Marie Uytdewilligen, Oom Janus 
Uytdewilligen, de overleden grootouders Goort Uytdewilligen en Maria 
Catharina Uytdewilligen-van Agtmaal. 
We gedenken de sterfdag van Naan Uitdewilligen-Balemans. 
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Parochie info 

Pastoraal team administrator Mgr. H. Lommers 
diaken E. Bornhijm, e-mail e.bornhijm@samenkerk.nl (gedelegeerd pastoor) 
diaken R. Keetelaar, e-mail diakenkeetelaar@gmail.com 

Telefonische bereikbaarheid parochie in geval van ziekte of overlijden 
Bel 06 15656260: Voor een ziekenbezoek, voor het ontvangen van de 
ziekencommunie, de ziekenzegen of het sacrament van de ziekenzalving een 
overlijden melden; afspraken maken voor de uitvaartdienst in de kerk of een kerkelijk 
afscheid in het crematorium. 
Dit telefoonnummer is niet bestemd voor alle gewone aangelegenheden zoals het 
opgeven van de misintenties (zie hieronder) 

Spreekuur in Wouw voor de gehele parochie 
Elke maandag tussen 10.00 en 11.00 uur in het parochiecentrum Torenplein 1a. U 
kunt terecht met al uw vragen over parochiële aangelegenheden. Ook het doorgeven 
van intenties is dan mogelijk.  Telefonisch bereikbaar:  06-30525509  

Opgeven intenties Intenties kunt u aanvragen:  
• via de website www.samenkerk.nl > Onze Lieve Vrouw in het Woud > Intenties  
• met een briefje in de bus van het parochiecentrum (Torenplein 1A, 4724 BC Wouw)  
• via één van onderstaande telefoonnummers  
· Heerle 0165-303102  
· Moerstraten 0165-303114  
· Wouw 0165-308230  
· Wouwse Plantage 0165-379855  
   of 0165-379883 

Misintentie: de kosten voor een intentie bedragen € 12.  Te betalen contant of via  
bankrek.nr. NL60RABO0372701396 t.n.v. Kerkbestuur OLV in het Woud. 

Doopsel Zie:  www.samenkerk.nl > Onze Lieve Vrouw in het Woud > Doopsel 

Parochiebijdrage: U kunt uw parochiebijdrage overmaken op bankrekeningnr. 
NL72RABO0372710492  t.n.v. Parochiefonds O.L. Vrouw in het Woud onder 
vermelding van “Parochiebijdrage”. 

Kerkbestuur: vragen, opmerkingen, suggesties of klachten kunt u sturen naar e-
mailadres: kerkbestuurolv@samenkerk.nl.  

Vertrouwenspersonen: 
Annette Vrijdag: vertrouwenspersoonolvA@samenkerk.nl of telefoon 06 53545460; 
Huub Raaymakers: vertrouwenspersoonolvH@samenkerk.nl of telefoon 06 
49686565 

Parochieblad: Het volgende nummer verschijnt op woensdag 10 april Kopij 
inleveren voor maandag 1 april via het emailadres: viertorens@samenkerk.nl of bij 
de contactpersoon in uw geloofsgemeenschap. 

Meer info op de parochiële website: www.samenkerk.nl 
 

NIEUWE INTENTIES:  

UITERLIJK 3 april 
aanvragen voor de periode:  
14 april – 18 mei 

mailto:e.bornhijm@samenkerk.nl
mailto:diakenkeetelaar@gmail.com
http://www.samenkerk.nl/
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Vieringen in de parochie 

Onze Lieve Vrouw in het Woud 
Zondag 10 maart 
In Wouwse Plantage om 9:15 uur, woord- en communiedienst, diaken R. Keetelaar, 
Gertrudiskoor, organist Jacques Slock 
In Wouw om 11:00 uur, woord- en communiedienst, diaken R. Keetelaar 
Cantor Carel Jan Reuver, organist Guus Siebelink 

Zaterdag 16 maart om 17:00 uur in Heerle 
Woord- en communiedienst, diaken R. Keetelaar 

Zondag 17 maart 
In Wouw om 11:00 uur, woord- en communiedienst, diaken E. Bornhijm 
Lambertuskoor, organist Janno den Engelsman 

Zondag 24 maart Palmzondag 
In Wouwse Plantage om 9:15 uur, woord- en communiedienst, diaken R. Keetelaar, 
Gertrudiskoor, organist Hans Dogge 
In Wouw om 11:00 uur, woord- en communiedienst, met zegening 
palmpaasstokken, diaken R. Keetelaar  
Cantores Lambertuskoor, organist Frank Schijven 

Donderdag 28 maart Witte Donderdag, regionale viering met biecht-gelegenheid, 
diaken R. Keetelaar, Lambertuskoor, organist Janno den Engelsman 

Vrijdag 29 maart Goede vrijdag 
In Wouwse Plantage om 15:00 uur (vrijwilligers) 
In Wouw om 15:00 uur: Kruisweg, diaken R. Keetelaar 
In Wouw om 19:00 uur regionale Goede Vrijdag-viering, diaken R. Keetelaar 
Lambertuskoor, organist Jacques Slock 

Zaterdag 30 maart, regionale Paaswake 
Om 21:00 uur in Wouw, pastoor P. de Rooij en diaken R. Keetelaar 

Zondag 31 maart Eerste Paasdag 
In Wouwse Plantage om 9:15 uur, Eucharistieviering, mgr. H. Lommers en diaken R. 
Keetelaar, Gertrudiskoor, organist Hans Dogge 
In Wouw om 11:00 uur, Eucharistieviering, mgr. H. Lommers en diaken R. 
Keetelaar, Lambertuskoor, organist Janno den Engelsman 

Maandag 1 april Tweede Paasdag 
In Wouw om 11:00 uur, diaken R. Keetelaar, Stille viering 

Vrijdag 5 april om 19:00 uur in Moerstraten 
Woord- en communiedienst, diaken R. Keetelaar 

Zondag 7 april 
In Wouw om 11:00 uur, woord- en communiedienst, diaken R. Keetelaar 
Lambertuskoor, organist Janno den Engelsman 

 


